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			De Heere is waarlijk opgestaan!	


			De geloofwaardigheid van de opstanding
Hand. 26:8	


			De komende opstanding
Joh. 5:28 en 29	


			De kracht van Christus uitgebeeld in Zijn opstanding
Filip. 3:20 en 21	


			De steen afgewenteld
Matth. 28:2	


			Een bezoek aan het graf
Matth. 28:6	


			Ik weet: mijn Verlosser leeft
Job 19:25-27	


			Opstanding met Christus
Efeze 2: 4 en 5

			De Heere is waarlijk opgestaan!

			“Wat zoekt gij de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt, hoe Hij tot u gesproken heeft, als Hij nog in Galilea was”. Hand. 1: 11

			De eerste dag van de week herdenkt de opstanding van Christus. En in navolging van de apostelen hebben we de eerste dag van de week tot onze sabbat gemaakt. Laat dit ons niet zien dat de rust van onze zielen gevonden kan worden in de opstanding van onze Zaligmaker? Is het helder verstaan van de wederopstanding van onze Heere door de kracht van de Heilige Geest niet het allerzekerste middel om ons vrede te laten ervaren? Deel te hebben aan Christus’ opstanding is het genieten van die sabbat die overblijft voor Gods volk. Wij die geloofd hebben in de opgestane Heere mogen ingaan in de rust, net als Hij rust aan de rechterhand van Zijn Vader. We rusten in Hem omdat Zijn werk is volbracht. Zijn opstanding is het bewijs dat Hij alles wat nodig is om Zijn volk te redden volmaakt heeft gedaan, en in Hem zijn wij volmaakt. Ik geloof dat gedachten vol van deze rust vanmorgen in de harten van de gelovigen gezaaid worden als we een pelgrimstocht maken naar het nieuwe graf van Jozef van Arimathea en de plaats bezien waar de Heere gelegen heeft.

			1. Als eerste wil ik vanmorgen met u spreken over leerrijke herinneringen die liggen rond de plaats waar Jezus sliep “met de rijken in Zijn dood”. 

			Hoewel Hij er nu niet meer is, Hij is er zeer zeker wel geweest, want Hij was “gekruisigd, gestorven en begraven”. Hij was net zo dood als de doden nu zijn. En hoewel Hij niet aan ontbinding onderhevig was en de banden des doods Hem niet langer vast konden houden dan de bestemde tijd, toch was Hij vast en zeker dood. Geen licht was er in Zijn ogen gebleven, geen leven in Zijn hart, gedachten waren Zijn met doornen gekroonde voorhoofd ontvlucht en de spraak was van Zijn gouden mond geweken. Hij was niet slechts in schijn, maar in wezen dood. Dat heeft de speerstoot voor eens en altijd bewezen. Daarom werd Hij in de grafkelder gelegd, een dode, een geschikte bewoner voor het stille graf. En hoewel Hij er niet meer is, omdat Hij is opgestaan, gaan wij zoeken naar herinneringen van Zijn verblijf. We hebben niet genoeg aan  het “heilig graf” met bijgelovige dweperij, maar in gedachten willen we de dierbare aandenkens aan de opgestane Verlosser verzamelen. 

			Allereerst heeft hij de specerijen in het graf gelaten. Toen Hij opstond nam Hij de kostbare aroma’s waarin Zijn lichaam gewikkeld was niet mee, maar Hij liet ze daar. Jozef bracht honderd pond mirre en aloë mee, en de geur is er achtergebleven. In de zoetste geestelijke betekenis van het woord heeft onze Heere Jezus het graf met geur gevuld. Het ruikt niet meer naar vergankelijkheid en vuil bederf, maar we kunnen met de dichter zingen: 

			“Why should we tremble to convey
These bodies to the tomb?
There the dear flesh of Jesus lay
And left a long perfume”.

			Het nederige bed daarginds in de aarde heeft nu de geur van kostelijke specerijen en is bedekt met de liefelijkste bloemen, want op het kussen heeft onze trouwste Vriend Zijn heilige hoofd gelegd. We zullen niet van afgrijzen terugdeinzen van de kamers der dood, want de Heere Zelf heeft er vertoefd, en waar Hij gaat moet de angst wijken. 

			De Meester heeft er ook Zijn grafklederen achtergelaten. Hij kwam niet in doeken gewikkeld uit het graf. Hij droeg ook geen lijkwade meer toen Hij leefde, maar toen Petrus het graf binnenging zag hij de doodsklederen netjes opgevouwen bij elkaar liggen. Zeg ik te veel als ik stel dat Hij ze achterliet als draperieën van de koninklijke slaapkamer waar Zijn heiligen in slapen? Ziet hoe Hij ons laatste bed met gordijnen behangt!  Ons slaapvertrek is niet langer kaal en somber als een cel in een gevangenis, maar behangen met fijn wit linnen en bevallige wandtapijten. Een kamer die geschikt is om een prins rust te bieden! We gaan in vrede naar onze laatste slaapkamer omdat Christus haar voor ons gestoffeerd heeft. 

			Of als we de beeldspraak veranderen, dan kunnen we ook zeggen dat onze Heere die grafklederen voor ons heeft achtergelaten als bewijzen van Zijn gemeenschap met ons in onze nederige staat. En als tekenen dat zoals Hij het doodskleed aflegde, wij dat ook zullen doen. Hij is opgestaan van Zijn bed en heeft Zijn nachtgewaad achtergelaten als een bewijs dat als wij opstaan er ook andere klederen voor ons zullen zijn. 

			Laten we opnieuw het beeld veranderen. In kathedralen en andere belangrijke gebouwen hangen vaak oude gehavende vlaggen, als herinneringen aan verslagen vijanden en gewonnen veldslagen. In het graf waar Jezus de dood overwon, hangen zo Zijn grafklederen als trofeeën van Zijn overwinning op de dood en als verzekeringen voor ons dat heel Zijn volk meer dan overwinnaars zal zijn door Hem die hen liefgehad heeft. “Dood waar is uw prikkel? Hel waar is uw overwinning?” 

			Dan, keurig opgevouwen en apart neergelegd, liet de Heere de doek achter die om Zijn hoofd gewikkeld was. Daar ligt die doek nu. De Heere had hem niet meer nodig toen Hij weer tot leven kwam. Gij die treurt mag hem gebruiken als zakdoek om uw tranen te drogen. Weduwen en wezen, rouwende broers en wenende zussen, en u, Rachels, die niet getroost wilt worden omdat uw kinderen er niet meer zijn, hier: neem deze doek waarin het gezicht van uw Heiland was gewikkeld en droog daarmee voor eeuwig uw tranen. De Heere is waarlijk opgestaan en daarom zegt Hij: ”Bedwing uw stem van geween, en uw ogen van tranen; want er is loon voor uw arbeid, spreekt de HEERE; want zij zullen uit des vijands land wederkomen”. “Uw doden zullen leven”. O treurende, samen met het dode lichaam des Heeren zullen ze herrijzen; weest niet bedroefd, “gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, wederbrengen met Hem”.

			Wat heeft de opgestane Zaligmaker nog meer achtergelaten? Ons geloof heeft geleerd om zoete herinneringen te verzamelen bij het bed van de verkwikkende sluimering van onze Heere. Nu geliefden, Hij heeft er engelen achtergelaten en zo het graf gemaakt tot 

			“a cell where angels use
to come and go with heavenly news.”

			Eerst waren er geen engelen in het graf, maar bij Zijn opstanding zijn ze neergedaald. Eén heeft de steen weggerold en de anderen zaten waar het lichaam van Jezus gelegen had. Zij waren de persoonlijke dienaren en lijfwachten van de grote Prins en daarom dienden zij Hem bij Zijn opstanding, hielden de wacht bij de deur en beantwoordden de vragen van Zijn vrienden. Engelen zijn vol leven en energie, maar toch aarzelden ze niet om zich bij het graf te verzamelen. Ze versierden de opstanding zoals bloemen de lente versieren. Ik lees nergens dat onze Meester ooit de engelen teruggeroepen heeft van het graf van Zijn heiligen, dus als gelovigen zo arm sterven als Lazarus en net zo ziek en veracht, dan zullen de engelen hun zielen dragen in de boezem van hun Heere. En dan zullen hun lichamen door hen bewaakt worden, zo zeker als Mozes’ lichaam bewaakt werd door Michael, die erom met de vijand streed. Engelen zijn zowel de bedienden van de levende heiligen als de bewaarders van hun stof. 

			Wat liet onze Liefste nog meer achter? Hij liet een open doorgang in het graf achter. De steen werd afgewenteld. Het huis des doods heeft geen deur. We zullen, op onze beurt, als de Meester niet spoedig terugkomt, afdalen in de gevangenis van het graf. Maar wat voor een gevangenis! Er zijn geen grendels of tralies! Er is zelfs geen deur die achter de bewoners dichtslaat! Onze Simson heeft de poorten eruit gelicht en de deuren van het graf met al hun tralies weggedragen. De sleutel is weggenomen van de gordel van de dood en is in de handen van de Prins van het Leven. Het verbroken zegel en de flauwgevallen wachters zijn de bewijzen dat de kerkers van de dood hun gevangenen niet meer kunnen verbergen. Zoals Petrus die, toen de engel hem bezocht, zijn boeien af voelde vallen terwijl ijzeren poorten uit zichzelf voor hem opengingen, zo zullen de heiligen een bereide ontsnapping vinden op de morgen van de opstanding. Ze zullen een poosje slapen, ieder op zijn rustplaats, maar ze zullen klaar zijn om op te staan, want de steen is afgewenteld. Een machtige engel heeft de steen weggerold, want die was erg groot, en toen hij dat had gedaan, ging hij erop zitten. Zijn kleed was wit als sneeuw en zijn gezicht als de bliksem en toen hij op de steen zat, leek het wel alsof hij tegen de dood en de hel zei: “Rol hem eens terug als je kunt!”

			“Who shall rebuild for the tyrant his prison!
The sceptre lies broken that fell from his hands;
His dominion is ended, the Lord is arisen;
The helpless shall soon be released from their bands”.

			Eén ding wil ik nog noemen dat mijn Heere in Zijn verlaten graf achterliet. Een paar maanden geleden bezocht ik een aantal grote urnenbewaarplaatsen, zoals die buiten de poorten van Rome te vinden zijn. Je gaat een groot vierkant gebouw binnen dat verzonken is in de aarde, en moet verschillende trappen af. Terwijl je die trappen afdaalt, zie je in de vier muren van een grote kamer ontelbare kleine vakjes, die de as bevatten van tienduizenden overleden mensen. Meestal staat er voor ieder vak waar as bewaard wordt een lamp. Ik heb honderden, zo niet duizenden, van die lampen gezien, maar die waren allemaal uit. Ze zagen er ook niet naar uit dat ze ooit gebrand hadden. Ze lieten geen licht schijnen in de duisternis van de dood. Maar nu is onze Heere in het graf gegaan en heeft het met Zijn aanwezigheid verlicht. “Het licht van Zijn liefde is onze gids in sombere duisternis”. Door het Evangelie heeft Jezus licht en onsterfelijkheid gebracht en nu is er licht in de duiventil waar de christenen nestelen. Ja, er is licht op ieder kerkhof en het zal in de nachtwaken branden totdat de dag aanbreekt en de schaduwen zullen vlieden. Totdat de opstandingsmorgen aanbreekt.

			Zo laat het lege graf van de Heiland ons vele zoete herinneringen die we zullen verzamelen voor ons onderwijs.

			2. Onze tekst spreekt van vergeefse zoektochten. “Wat zoekt gij de Levende bij de doden? Hij is hier niet, want Hij is opgestaan”. 

			Er zijn plaatsen waar zij die Jezus zoeken niet moeten verwachten Hem te vinden, hoe ijverig ze ook zoeken, hoe eerlijk hun verlangen ook is. Een man is niet te vinden waar hij niet is en er zijn plaatsen waar Christus nooit ontdekt zal worden.  

			Op dit moment zie ik er velen zoeken tussen de monumenten van de ceremoniële godsdienst, of wat Paulus noemt: “de zwakke en arme beginselen”. Zij onderhouden “dagen en maanden, en tijden en jaren”. Sinds het moment dat onze Heere opstond, zijn jodendom en alle andere symbolische godsdiensten niet meer dan graven. De afspiegelende feesten waren instellingen van God, maar toen Christus gekomen was, werden de afspiegelingen niets meer dan lege grafkelders. Sinds die tijd hebben mensen andere symbolen verzonnen, maar die hebben Gods goedkeuring niet en zijn graven der doden. Hijzelf verklaarde: “de ure komt, wanneer gijlieden noch op dezen berg, noch te Jeruzalem, den Vader zult aanbidden. Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden”. Jezus heeft het voorhangsel gescheurd en de ceremoniële dienst afgeschaft, maar nu proberen mensen hem weer nieuw leven in te blazen, de graven die Jezus afbrak weer op te bouwen. 

			Helaas, er zijn vele anderen die Christus als hun Zaligmaker zoeken tussen de graven van de morele reformatie. Onze Heere vergeleek de Farizeeën met witgepleisterde graven. Vanbinnen waren zij vol dorre doodsbeenderen, maar vanbuiten waren ze fraai versierd. O hoe probeert men toch zichzelf wit te pleisteren als men zich ongemakkelijk over zichzelf gaat voelen! Hier en daar wordt een grove zonde opgegeven, niet in het hart, maar uiterlijk, en een goed werk wordt gedaan, niet in de ziel, maar alleen de uiterlijke daad, en zo hopen ze gered te worden. Maar ze blijven vijanden van God, liefhebbers der zonde en werkers der ongerechtigheid. Ze hopen dat een schone buitenkant van de kop en schotel de Allerhoogste zal bevredigen en dat Hij niet zo streng zal zijn om naar binnen te kijken en hun harten te beproeven. 

			Wat zoekt gij de Levende toch bij de doden? Velen hebben vrede in hun geweten gezocht in morele hervormingen, maar als de Heilige Geest hen werkelijk van hun zonden overtuigde, kwamen ze er al snel achter dat ze een levende Christus tussen de graven zochten. Hij is hier niet, want Hij is opgestaan. Als Christus dood was geweest, dan hadden we net zo goed kunnen zeggen: “Ga heen en doe uw best om uw eigen zaligmaker te zijn”. Maar omdat Christus leeft, wil Hij geen hulp van u. Hij zal u redden, van top tot teen of helemaal niet. Hij zal uw Alpha en Omega zijn en als u uw hand op Zijn werk legt en denkt Hem daarmee op een of andere manier te kunnen helpen, dan onteert u Zijn heilige naam en wil Hij niets met u te maken hebben. Zoek geen levende redding onder de graven van uitwendige vormendienst.

			Te veel mensen ook doen hun uiterste best om de levende Christus te vinden tussen de graven die in dikke bossen aan de voet van Sinaï aanwezig zijn. Ze zoeken het leven in de wet. De wet die de dood dient. De mens meent dat hij gered wordt door Gods geboden te onderhouden. Ze moeten hun best doen en ze stellen zich voor dat hun ernstige werkzaamheden geaccepteerd zullen worden, en op deze manier zullen zij dus zichzelf redden. Dit idee van eigengerechtigheid staat lijnrecht tegenover de geest van het Evangelie. Het Evangelie is niet voor u die zichzelf kunt redden, maar voor degenen die verloren zijn. Als u uzelf redden kunt, ga dan uw gang, en bespot de Zaligmaker niet met uw hypocriete gebeden. Strompel tussen de graven van het oude Israël en verga net als zij in de wildernis, want Mozes en de wet kunnen u nooit naar de rust leiden. Het evangelie is voor zondaren die de wet zelf niet kunnen houden, die de wet gebroken hebben en zich de straf op de hals gehaald hebben. Die weten dat ze dit gedaan hebben en het belijden. Voor zulken is de Heiland gekomen om hun overtredingen uit te wissen. Zoek de zaligheid niet door de werken der wet, want daardoor wordt geen vlees gerechtvaardigd. Door de wet is de kennis der zonde, en niets meer; maar gerechtigheid, vrede, leven en redding komen door het geloof in de levende Jezus Christus, en op geen andere manier. “Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden”, maar als u uw eigen rechtvaardiging werkt, zult u zeker verloren gaan, omdat u de gerechtigheid van Christus verworpen hebt.

			Anderen zijn er die de levende Christus tussen de graven zoeken door iets goeds te zoeken in de menselijke natuur, in hun eigen natuurlijke hart en gezindheid. Ik kan u nu zien, omdat ik u al lang ken en dit al lang uw dwaasheid is. U gaat het knekelhuis van uw eigen natuur binnen en vraagt: “Is Jezus hier?” Geliefden, u bent bedroefd en terneergeslagen en dat verwondert mij niets.  Kijk naar die botten en die verbleekte geraamtes. Kijk naar die hoop verrotting en verderf, dat lichaam des doods. Kunt u het verdragen? “Ach”, zult u zeggen, “inderdaad ben ik een slecht mens, maar ik zoek iets goeds in mijn vlees”. Ach geliefden, u zucht tevergeefs. U kunt net zo goed de hel omspitten om de hemel erin te vinden als in uw eigen vleselijke natuur zoeken om vertroosting te vinden. Zie nu: God heeft de oude natuur weggedaan en haar aan de dood overgegeven. 

			Onder de oude wet was de besnijdenis het wegdoen van het vuil van het vlees. Na het wegdoen van dat vuil zou het vlees misschien gebeterd worden. Maar nu, onder het nieuwe verbond, hebben we een veel dieper symbool, want “weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden”. De oude mens is begraven, als een dood iets waar niets goeds uit kan komen. “Dit wetende, dat onze oude mens [met Hem] gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde tenietgedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen”. God probeert niet ons oude vleselijke bestaan te verbeteren, Hij maakt ons nieuwe schepselen in Christus Jezus.

			Te veel mensen hebben ook geprobeerd om Christus in de sombere catacomben van de wereldse filosofie te vinden. Men hoort op zondag bijvoorbeeld graag een preek vol gedachten – gedachten in de moderne betekenis van het woord, die verder gaan dat de eenvoudige lessen van de Bijbel, zo niet ertegenin. Als een man vertelt wat hij in de Schrift vindt, zegt men dat hij gemeenplaatsen preekt. Maar als een man zijn gehoor vermaakt met zijn eigen dromen, hoe tegengesteld ze ook mogen zijn aan Gods gedachten, is hij een “denker”, een “zeer geleerd prediker”. Er zijn er die het gebazel van dagdromers en de grofheden van sceptici boven alles waarderen. Als ze kunnen horen wat een ongelovige professor tegen inspiratie te zeggen heeft, of als ze zich in kunnen laten met de nieuwste godslasteringen, voelen sommige hoorders dat ze vorderingen maken in die hogere cultuur waarover vandaag de dag zo geroemd wordt. Maar geloof me, de van de vleermuizen vergeven grotten van de valse wijsbegeerte en gepretendeerde wetenschap zijn al keer op keer doorzocht, maar de zaligheid woont er niet. In Paulus’ dagen waren er de gnostici, die al de kronkelige citaten  van waanwijze leringen natrokken, maar het enige wat ze ontdekten was “een ander evangelie, daar er geen ander is”. De wereld kent God niet door haar wijsheid. Na het ronddolen door de akelige catacomben van de filosofie komen we terug om de frisse lucht van het levende Woord in te ademen en wat de doolhoven van de wetenschap betreft, brengen we met moeite uit: “Hij is hier niet”. De rede heeft Hem niet gevonden in haar diepste schachten, noch de speculatie in haar hoogste verheffing. En toch is Hij echt niet ver van ons verwijderd. Athene heeft zijn onbekende God, maar in het eenvoudige Evangelie is God gekend in de persoon van Jezus. Socrates en Plato houden hun kaarsen omhoog, maar Jezus is de ziel. Onze modernen vitten en redetwisten, en toch is de levende Christus onder ons. Hij bekeert zondaren, bemoedigt heiligen en maakt God groot. Als de Heere een dood discussiepunt  was, dan zou de filosofie ons kunnen helpen, maar nu Hij een levende kracht is, is een levend zaadje van geloof in Hem beter dan bergen filosofie. O gij die het leven en de levendmakende Geest niet kent, wat hebt u met de opgestane Heere te maken? De wereld van het verderf kan net zo goed een oordeel vellen over de engelen, als u rechters kunt zijn over de waarheid aangaande Jezus onze Heere. 

			Hoe sterk wenste ik dat u die de zaligheid gezocht hebt in een van deze richtingen, die hopeloze taak zou opgeven en verstaan dat Christus vlak bij u is. Dat als u met uw hart in Hem zou geloven en met uw mond Hem belijden, dat u dan gered zoudt worden. “Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en niemand meer”. Dit is Zijn roepstem naar u toe. “Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods”. “Gelooft in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden”. Jezus leeft nog steeds en kan tot het uiterste zalig maken. Alles wat u doen moet, is eenvoudig uw geloofsblik op Hem te richten: door dat geloof wordt Hij de uwe en wordt u gered maar o, zoek de Levende niet bij de doden, want Hij is opgestaan.

			3. We zullen opnieuw van toon veranderen en in de derde plaats beschouwen: Ongeschikte verblijfplaatsen. 

			De engel zei tot de vrouwen: “Hij is hier niet, want Hij is opgestaan”. Dat wil zoveel zeggen als: omdat Hij leeft, verblijft Hij hier niet. De levende Christus had in het graf kunnen blijven zitten. Hij had het tot Zijn rustplaats kunnen maken, maar dat zou niet passend zijn geweest. En zo leert Hij ons vandaag dat christenen zich op plaatsen moeten bevinden die passend voor hen zijn. U bent in Christus opgestaan, dan hoort u niet in het graf te verblijven. Ik zal nu tot hen spreken die met allerlei bedoelingen in het graf wonen, hoewel ze uit de dood zijn opgestaan. 

			Sommigen van hen zijn goede mensen, maar hun karakter, en wellicht hun verkeerde overtuigingen van hun taak, laat hen te allen tijde somber en mismoedig zijn. Ze hopen dat ze in Christus geloofd hebben, maar ze zijn er niet zeker van. Ze geloven wel dat ze gered zijn, maar ze willen niet zo aanmatigend zijn om het hardop te zeggen. Ze durven niet verblijd te zijn in de overtuiging dat ze aangenomen zijn in de Geliefde. Ze houden van de treurige snaren van de harp, ze treuren over een afwezig God. Ze hopen dat de goddelijke beloften vervuld zullen worden, ze geloven dat ze misschien een dezer dagen tot het licht zullen komen, dat ze iets van de Gods stralende liefde mogen zien, maar nu zijn ze daar nog niet aan toe. Ze wonen in de vallei van de schaduwen des doods en hun ziel is zwaar belast. Beste vriend, denkt u dat dit voor een christen een juiste toestand is om in te leven? Ik trek geen moment uw christenzijn in twijfel, want ik twijfel daar niet half zoveel aan als uzelf. Ik heb een betere mening over u dan u over uzelf hebt. De meest sidderende gelovige in Jezus is gered en uw kleine beetje geloof zal u redden. Maar denkt u echt dat Christus bedoelt dat u moet blijven waar u bent, zittend in het koude stille graf onder stof en as? Waarom zou u ondergronds blijven? Waarom komt u niet in de hof van de Meester, waar de bloemen geuren? Waarom geniet u niet van het frisse licht van de volle verzekering en de zoete geur van de troostende invloeden van de Geest? Het was een krankzinnige die tussen de graven woonde. Doe hem niet na. Zeg niet: Ik ben zo’n zondaar, dit is alles wat ik verdien. Want als u over verdienen begint, hebt u het Evangelie helemaal losgelaten. Ik weet dat u in Jezus gelooft. En dat u uw hoop voor al het goed van de wereld niet op zult geven. Tenslotte is Hij u een dierbare Christus. Kom dan, verblijd u in Hem, hoewel u zich niet in uzelf kunt verblijden. Kom geliefden, kom uit die akelige grafkelder, verlaat die plek onmiddellijk! “Al laagt gijlieden tussen twee rijen van stenen, zo zult gij toch worden als vleugelen ener duive, overdekt met zilver, en welker vederen zijn met uitgegraven geluwen goud”. Uw Meester komt nu tot u en Hij zegt: “Mijn duive, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen; want uw stem is zoet, en uw gedaante is liefelijk”. Leden van het lichaam van de opgestane Zaligmaker, wilt u nog in uw graven blijven liggen? Sta op en kom mee! Twijfel niet langer, gelovige, wat is de oorzaak dat u aan God twijfelt? Heeft Hij u ooit voorgelogen? Trek de kracht van het dierbare bloed toch niet langer in twijfel. Waarom zou u eraan twijfelen? Kan het u niet reinigen van uw zonde? Kunt u zichzelf nog langer afvragen of u gered bent  – als u gelooft dat u zo veilig bent als Christus Zelf veilig is? U kunt niet méér verloren gaan dan Christus dat kan als u rust in Hem. Zijn Woord bevestigt dat, Zijn eer is ermee gemoeid. Hij zal u zeker de beloofde rust geven. Wees daarom blij. 

			Ik heb een broeder gekend die al zo lang in de catacomben en gewelven woonde, dat hij zijn broeders veroordeelde voor het verblijven in het zonlicht. Hei zei: “Ik kan me niet voorstellen dat iemand zo vol vertrouwen kan spreken. Dat begrijp ik niet”. Geliefde broeder, omdat u het niet begrijpt, daarom is het nog niet verkeerd. De arenden hebben veel dat de uilen niet begrijpen. U die altijd op die manier kniest en u bezorgd maakt, u zondigt tegen God, u bedroeft Zijn Geest, u handelt niet overeenkomstig uw christelijke belijdenis, en toch oordeelt u anderen die geloven dat God waar is en Hem op Zijn Woord geloven en daardoor blijdschap en troost uit Zijn beloften putten. Doe dat nooit! Het zou echt slecht van u zijn om u op te werpen als rechter. Bid in plaats daarvan of de Heere Zijn aanschijn wil laten lichten over u. Of Hij u blijdschap wil geven en vrede in het geloven. Hij heeft immers gezegd: “Verblijdt u in den HEERE, en verheugt u, gij rechtvaardigen! en zingt vrolijk, alle gij oprechten van harte!” Kom uit het graf, geliefde broeder, want Jezus is hier niet. En als Hij er niet is, waarom zou u er dan zijn? Hij is opgestaan. O, sta ook op in vertroosting, in de kracht van Zijn Geest.

			Er is nog een ander soort mensen dat tussen de graven verblijft. Ik bedoel dan christenen, en ik geloof ook ware christenen, die heel erg in de wereld leven. Het is geen zonde voor een mens om ijverig te zijn in zijn werk, maar het is een droevige fout als ijver in het werk gedrevenheid in de geest tenietdoet en als er geen dienen van God meer is in het dagelijks leven.  Een christen moet ijverig zijn in het bezorgen van hetgeen eerlijk is voor alle mensen, maar er zijn er die hier niet tevreden mee zijn. Ze hebben genoeg, maar ze begeren meer, en als ze meer hebben, strekken ze hun handen uit om alles te omvatten, zoals de zee die de hele kust omvat. Hun belangrijkste gedachten gaan niet uit naar God, maar naar goud, niet naar Christus, maar naar rijkdom. O broeders, broeders, laat mij toe u ernstig te bestraffen, opdat u in de voorzienigheid geen ernstige bestraffing in uw ziel ontvangt. Christus is hier niet! Hij woont niet tussen de stapels zilver. U kunt wel heel rijk zijn, maar toch Christus niet in dit alles vinden. En u kunt arm zijn, maar als Christus met u was, dan was u zo gelukkig als de engelen. Hij is hier niet want Hij is opgestaan! Een marmeren graf kon Hem niet vasthouden, noch zou een gouden graf Hem kunnen bevatten. Laat uw bezit u niet bezitten. Ontdoe u van de lijkwade van uw hart. Werp al uw bekommernissen op Hem Die voor u zorgt. Laat uw gesprekken hemels zijn. Zet uw hart niet op de dingen van deze aarde, maar zet het op de dingen van Boven, waar Christus zit aan de rechterhand van God. 

			Nog eenmaal in dit punt een onderwerp dat nog verdrietiger is: er zijn er die leven in het dodenhuis van de zonde. Toch zeggen ze dat ze het volk van Christus zijn. Nee, ik wil niet zeggen dat ze in de zonde leven, maar ze doen wat misschien nog wel erger is: ze gaan naar de zonde om er hun plezier in te vinden. Ik denk dat we een mens meer kunnen oordelen over waar hij zijn vermaak in vindt, dan in iets anders. Een mens zegt misschien: “Ik bezoek niet gewoonlijk de vermakingen van de wereld, ik word niet altijd gevonden daar waar zonde en vrolijkheid samengaan en waar wereldlingen dansen op de rand van de hel, maar ik ga er af en toe heen om mezelf eens te verwennen”. Ik moet de opmerking van Rowland Hill aanhalen, die een professor, een lid van zijn kerk, tegenkwam toen die op weg was naar het theater. Hij zei: “Ik begrijp dat u een theaterbezoeker bent”. “Nee”, zei de ander, “ik ga slechts zo nu en dan om mezelf te trakteren”. “Ah”, zei Hill, “dat maakt het nog veel erger. Stelt u zich eens voor dat iemand zei: “Die Rowland Hill heeft een ijzeren maag. Hij eet kadavers.” En men vraagt mij: “Is het waar, meneer Hill, dat u van kadavers leeft?” “Nee, gewoonlijk eet ik die niet, maar als iets extra’s nuttig ik er een schotel van”. Dan zou u denken dat ik nog veel smeriger was dan wanneer ik altijd kadavers zou eten. Er ligt veel kracht in deze opmerking. Als iets dat aan het onreine en wellustige grenst een traktatie voor u is,  wel, dan is uw hart onrein en zoekt u uw vermaak en troost bij de doden. Tegenwoordig zijn er zaken waar mensen hun vermaak in zoeken die slechts geschikt zijn om idioten te laten lachen, of anders om engelen te laten wenen. Wees kieskeurig, christelijke mannen en vrouwen, in uw gezelschap. Gij zijt broeders van Christus, wilt u zich vermengen met de kinderen van Belial?  Gij zijt erfgenamen van de volmaaktheid in Christus, zelfs nu bent u gekleed in vlekkeloos linnen, en gij zijt schoon en liefelijk in Gods ogen. Gij zijt een koninklijk priesterschap, de uitverkorenen der mensheid, wilt u uw klederen door de modder slepen en uzelf tot vermaak der Filistijnen stellen? Wilt u omgaan met de armoedige kinderen der wereld? Nee; leef overeenkomstig uw afkomst en uw nieuwgeboren natuur, en zoek de levenden nimmer bij de doden. Jezus is er nooit geweest, ga er zelf ook niet heen. Hij had het rumoer en de onrust van het wereldse vermaak niet lief, Hij at vlees van een ander soort. Mocht u het leven der opstanding sterk in uw geest voelen!

			4. Maar ik ga verder. In de vierde plaats wil ik u waarschuwen voor onredelijke diensten. 

			Die goede mensen tegen wie de engelen zeiden: “Hij is hier niet, want Hij is opgestaan”, droegen een last. Wat droegen ze? Wel, wit linnen. En wat nog meer? Ponden specerijen, de kostbaarste die ze konden kopen. Wat gaan ze ermee doen? Ha, als een engel zou kunnen lachen, dan denk ik dat hij geglimlacht moet hebben toen hij ontdekte dat ze gekomen waren om Christus te balsemen. “Wel, Hij is niet hier, en, sterker nog, Hij is niet dood. Hij heeft geen balseming nodig. Hij leeft!” U zult op Goede Vrijdag en op deze paaszondag overal in Engeland de massa’s, ongetwijfeld oprechte, mensen wel gezien hebben die Christus kwamen balsemen. Ze lieten de kerkklokken luiden omdat Hij dood was en ze hingen crêpe over wat ze hun altaar noemen, omdat Hij dood was. Ze vastten en zongen droevige gezangen over hun dode Zaligmaker. Ik prijs de Heere dat mijn Verlosser niet dood is en ik heb ook geen klokken om voor Hem te luiden. Hij is opgestaan, Hij is hier niet! Daar komen ze, de massa’s met hun witte linnen en hun kostbare specerijen om een dode Christus in te wikkelen. Zijn de mensen gek geworden? “Nee”, zeggen ze, “we deden het alleen maar na”. O, was dat het? Een poppenkastvoorstelling, nietwaar? De zalige verzoening van Golgotha als een toneelstuk! Dan klaag ik degenen die deze godslasteringen uitvoeren aan voor de troon van de eeuwige God, Die mijn woorden hoort. Ik beschuldig hen van spotternij om datgene te imiteren dat eens en voor altijd gedaan is, om nooit meer herhaald te worden. Nee, ik kan me niet voorstellen dat ze het grote offer willen nadoen, en daarom ga ik ervan uit dat ze echt dachten dat hun Heiland dood was. En daarom zeiden ze: “Luid de klok voor Hem! Kniel neer en ween voor Zijn beeld aan een kruis!” Als ik geloofde dat Jezus Christus op Goede Vrijdag gestorven was, dan vierde ik de hele dag feest, omdat Zijn dood voorbij is. Omdat Hij het grote feest van het heilig avondmaal ingesteld heeft tot Zijn gedachtenis, volg ik Zijn bevel en vast ik niet. Wie zou er neerzitten en treuren over een eens dode vriend van wie je weet dat hij het leven teruggekregen heeft en verhoogd is in kracht? Waarom zou u de klok laten luiden voor een levende vriend? Ik veroordeel de goede mensen echter niet meer dan de engelen die heilige vrouwen veroordeelden. Ze mogen alleen hun specerijen mee terug nemen en hun witte linnen ook, want Jezus leeft en heeft ze niet nodig.

			Op andere manieren doen veel pietluttige mensen hetzelfde. Kijk hoe ze hun best doen om het Evangelie te verdedigen. De wetenschap van de aardrijkskunde en rekenkunde heeft ontdekt dat Mozes geen gelijk had. Dadelijk komen er velen om Jezus Christus te verdedigen. Ze komen met argumenten voor de Bijbel en verontschuldigen zich ervoor, alsof de Schrift nu wat verouderd is en we haar kloppend moeten proberen te maken met moderne ontdekkingen en filosofieën van deze huidige periode. Dat lijkt mij precies hetzelfde als komen met uw linnen en kostbare specerijen om Hem in te wikkelen. Ik vraag me af of Butler en Paley beiden niet meer ongelovigen gemaakt hebben dan bekeerden en de meeste verdedigingen van het Evangelie niet volslagen onbeschaamdheden zijn. Het Evangelie heeft geen verdediging nodig. Als Jezus Christus niet leeft en Zijn eigen strijd niet kan voeren, dan bevindt het christendom zich in een droevige toestand. Maar Hij leeft en we hoeven Zijn Evangelie slechts in al haar eenvoud te preken. De kracht die ervan uitgaat zal dan het bewijs zijn van haar waardigheid. Geen ander bewijs zal de mens ooit overtuigen. Ongetwijfeld zijn de verontschuldigingen en verdedigingen goed bedoeld, zo was de balseming door deze goede vrouwen goed bedoeld. Ze zijn echter van weinig waarde. Geef Christus de ruimte, geeft Zijn predikers de ruimte en de mogelijkheden om het Woord te prediken. Laat de waarheid gebracht worden in eenvoudige taal en u zult de Meester spoedig horen zeggen: “Neem het linnen weg! Neem de specerijen weg! Ik leef! Ik wil ze niet!” 

			We zien hetzelfde bij andere goede mensen die gesteld zijn op ouderwetse, stereotiepe manieren. Ze willen alles laten doen op precies dezelfde manier waarop het honderd of tweehonderd jaar geleden gedaan werd. De puriteinse liturgie moet gehandhaafd blijven en daar moet niet van afgeweken worden. De manier om het Evangelie te prediken moet exact dezelfde zijn als hoe de goede oude dominee die-en-die het predikte. Op de preekstoel moet de akeligste somberheid heersen die mogelijk bereikt kan worden, de predikant moet saai zijn van vroomheid en de hele eredienst moet kalmpjes gaan zoals het hoort. Vele specerijen en fijn linnen om een dode Christus in te wikkelen. Ik verheug me erin om gebruikelijke vormen af te breken. Het is geweldig om je voet dwars door regeltjes die slechts menselijk zijn te trappen, want het leven kan niet gebonden zijn aan regeltjes die slechts voor de doden geschikt zijn. De dood ligt ingewikkeld als een mummie in een museum, zij zal altijd het juiste doen, of beter nog, zij doet helemaal niets. Maar het leven, de werkelijkheid, zal zichzelf onverwachte wegen tonen. Het leven zal zeggen wat de dood niet zeggen kan, het zal uitbreken waar het niet verwacht werd en al uw wetten en regeltjes in duizend stukken breken. Maar nog zie ik die goede mensen, hun handen opgeheven in hun schrik, en ze roepen: “Breng hier de Arabische gom, de mirre en de aloë, breng het linnen hier, we moeten voor onze lieve dode Meester zorgen”. Laat Hem met rust. Mens, laat Hem met rust, Hij leeft en heeft uw wikkelingen niet nodig. Ik aarzel niet om te zeggen dat veel van de liturgie van de dissenters, anglicanen, presbyterianen en allerlei groepen, en een groot deel van hun stichtelijkheden, regeltjes en “zoals-het-vroeger-was-nu-is-en-altijd-zal-blijven”-geneigdheid alleen maar specerijen en banden voor een dode Christus zijn. Maar Christus leeft! En wat nodig is: Geef Hem de ruimte! Ik zeg dit niet voor mezelf –doe ik niet alles op de juiste manier?– maar ik zeg het omwille van ernstige broederevangelisten die, bij het preken tot de armen, een overdaad aan taal en wellicht daad gebruiken. Laat hen het gebruiken. Haarklovers zeggen dat het toneelspelers zijn. Speelde echter ooit iemand zo toneel als Ezechiël? Deden niet alle apostelen vreemde dingen om de aandacht van de mensen te krijgen? Wel, deze zelfde aanklacht werd ingebracht tegen Whitfield en Wesley. “Deze mensen doorbreken alle regels”, enzovoort. Wat een zegening is het als mensen dat doen kunnen! Hill ging naar Schotland om het Evangelie te prediken en men zei dat hij op de rug van alle liturgie en stichtelijkheid reed. Toen zei hij: “Ik zal mijn beide paarden deze namen geven, dan is het waar”. Het was ongetwijfeld waar. Hij reed werkelijk op de rug van de liturgie en de stichtelijkheid. Maar met deze vreemde rossen trok hij zielen tot Christus, en het doorbreken van de regels zorgde ervoor dat hij die mannen en vrouwen bereiken kon die anders op welke andere manier dan ook onbereikbaar zouden blijven. Wees bereid om Christus in Zijn werk vrij te laten en geef Zijn dienaren de vrijheid om Hem te dienen zoals de Geest van God hen leiden zal. 

			5. Ten slotte wilde ik spreken over het verbazingwekkende nieuws dat deze goede vrouwen te horen kregen. “Hij is hier niet, want Hij is opgestaan”. 

			Dit was verbazingwekkend nieuws voor Zijn vijanden. Ze zeiden: “We hebben Hem gedood, we hebben Hem in het graf gelegd, het is voorbij voor Hem”. Aha! Schriftgeleerde, Farizeeër, priester, wat hebben jullie gedaan? Uw werk is tenietgedaan, want Hij is verrezen! Het was verbazingwekkend nieuws voor satan. Ongetwijfeld droomde hij dat hij de Zaligmaker verslagen had, maar Hij is opgestaan! Wat een huivering is er door alle gewesten van de hel gegaan! Wat een nieuws was het voor het graf! Nu was het totaal verwoest en de dood was haar prikkel kwijtgeraakt. Wat een nieuws voor de bevende heiligen! “Hij is waarlijk opgestaan!” Zij grepen moed en zeiden: “De goede zaak is nog steeds de juiste en zij zal overwinnen, want onze Christus leeft nog en staat aan het hoofd ervan”. Het was goed nieuws voor zondaren. Jazeker, goed nieuws voor elke zondaar hier. Christus leeft. Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden. Het is geen dode Christus op wie ik u vandaag wijs. Hij is verrezen en Hij kan redden hen die door Hem tot God komen. Er is geen beter nieuws dan dit voor bedroefden, voor ellendige, moedeloze en wanhopige mensen: de Heiland leeft, machtig om te redden en gewillig om u aan Zijn liefhebbende hart te ontvangen. Dit was verheugend nieuws, geliefden, voor al de engelen en geesten in de hemel, inderdaad. En vandaag is het verheugend nieuws voor ons. We zullen leven in de kracht ervan met de hulp van Zijn Geest. We zullen het onze broeders vertellen zodat zij zich met ons verblijden kunnen en we zullen niet langer meer wanhopen. We zullen niet meer toegeven aan twijfel en angst, maar we zullen tot elkaar zeggen: “Hij is waarlijk opgestaan; laat ons hart zich verblijden”. De Heere zegene u. Laat ons in het komen naar Zijn tafel, en ik geloof dat velen van de Zijnen zullen komen, onze opgestane Meester ontmoeten.

			Amen.

			De geloofwaardigheid van de opstanding

			Wat? Wordt het bij ulieden ongelofelijk geoordeeld, dat God de doden opwekt?  Hand. 26:8

			Met betrekking tot de zielen van onze gelovige vrienden en vriendinnen die afgereisd zijn, zijn we niet bevreesd. We weten zeker dat zij bij Jezus zijn en Zijn heerlijkheid aanschouwen, volgens het gebed van onze Heere Zelf. Wij weten slechts weinig van de staat van de mensen buiten het lichaam, maar wij weten genoeg om er buiten alle twijfel op te vertrouwen dat:

			Zij zijn bovenmate gezegend
Zij zijn vrij van zonde, zorg en wee
En rusten bij hun Heiland.

			Onze belangrijkste zorg betreft hun lichamen, die wij aan het duistere en eenzame graf hebben toevertrouwd. Wij kunnen ons niet met het feit verzoenen dat hun lieve gezichten door de vingers van het verderf ontdaan worden van al hun schoonheid en dat al de tekenen van de waardigheid van hun menszijn hun luister verliezen in verderfelijkheid. Het schijnt hard dat de handen en voeten en al het fijne weefsel van hun edele vormen tot stof ontbonden en volkomen afgebroken worden. Wij kunnen niet zonder tranen aan het graf staan. Zelfs de volmaakte Mens kon zich niet bedwingen en weende bij het graf van Lazarus. Het is een verdrietige gedachte dat onze vrienden dood zijn; wij kunnen ook niet met liefde naar het graf kijken. Wij kunnen niet zeggen dat wij vermaak scheppen in de catacombe en het grafgewelf. Wij betreuren het nog steeds en achten het natuurlijk om dit te doen, daar zulk een vreselijke ban, dat het de mens eenmaal gezet is te sterven ons heeft getroffen. God heeft het ons als een straf toegezonden en wij kunnen er niet blij mee zijn. 

			De heerlijke leer van de opstanding is bedoeld om de oorzaak van het verdriet weg te nemen. Wij hoeven ons om het lichaam niet méér te bekommeren dan over de ziel. Als het geloof geoefend wordt inzake de onsterfelijkheid, neemt het bij ons alle beven weg met betrekking tot de geesten van de rechtvaardigen. Hetzelfde geloof dat geoefend wordt inzake de opstanding zal even zeker alle hopeloze verdriet over het lichaam wegvagen. Want hoewel het lichaam kennelijk verwoest is, zal het weer leven. Het is niet vernietigd. De gedaante waarin wij in het stof liggen zal daar slechts een poosje slapen. Door de bazuin van de archangel zal het lichaam in grootsere schoonheid ontwaken, bekleed met eigenschappen die voor ons nu onbekend zijn. De liefde van de Heere tot Zijn volk is een liefde tot hun gehele menszijn. Hij heeft ze niet als geesten buiten het lichaam gekozen, maar als mannen en vrouwen van vlees en bloed. De liefde van Jezus Christus tot Zijn verkorenen is niet slechts een liefde tot het beste deel van hun natuur, maar ook tot datgene dat wij als het mindere achten. In Zijn boek staan al Zijn lidmaten opgeschreven. Hij bewaart al hun beenderen en de haren van hun hoofd zijn alle geteld.

			Heeft Hij onze volmaakte mensheid niet aangenomen? Hij heeft een menselijke ziel aangenomen en verenigd met Zijn godheid, maar Hij heeft ook een menselijk lichaam aangenomen en daarmee heeft Hij blijk gegeven van Zijn verbondenheid met onze volkomen menselijke natuur, met ons vlees en bloed, zowel als met ons verstand en onze geest. Bovendien heeft onze Verlosser beide ziel en lichaam volkomen vrijgekocht. Het was geen gedeeltelijke verlossing die onze Losser teweeggebracht heeft.Wij weten dat onze Verlosser leeft, niet slechts ten opzichte van onze geest, maar ook met betrekking tot ons lichaam, zodat al zal de worm onze huid en ons vlees doorknagen, het lichaam toch zal opstaan, omdat Hij het uit de macht van de dood verlost heeft en vrijgekocht van de gevangenis van het graf.

			Het is een vreugde te overdenken dat Christus de hele mens vrijgekocht heeft en de gehele mens geheiligd heeft, en geëerd zal worden in de zaligheid van de gehele mens. Het zal dus in het weten van de volkomen mens zijn om Hem te verheerlijken. De handen waarmee we gezondigd hebben, zullen opgeheven zijn in eeuwige aanbidding. De ogen waarmee we op het kwade gestaard hebben, zullen de Koning in Zijn schoonheid aanschouwen. Niet alleen zal het gemoed dat nu de Heere liefheeft eeuwig aan Hem verbonden zijn, en de geest die Hem aanschouwt zich eeuwig in Hem vermaken en gemeenschap met Hem hebben. Maar dit lichaam, dat een blok en een hindernis voor de geest geweest is en een aartsrebel tegen de soevereiniteit van Christus, zal Hem huldigen met stem, hand en hersenen en oor en oog. Wij zien uit naar de tijd van de opstanding en de voltooiing van onze aanneming tot kinderen, namelijk, de verlossing van ons lichaam.

			Daar dit nu onze hoop is, hoewel wij het tot op zekere hoogte geloven en ons erin verheugen, moeten wij toch belijden, dat er soms vragen rijzen en het boze, ongelovige hart roept: “Kan het waar zijn? Is het mogelijk?” Op zulke momenten is de vraag in onze tekst buitengewoon nodig. “Wat? Wordt het bij ulieden ongelofelijk geoordeeld, dat God de doden opwekt?”

			Vanmorgen zal ik u eerst vragen, geliefde broeders, de moeilijkheden onder ogen te zien. In de tweede plaats willen wij ons inspannen om de moeilijkheid op te lossen. Er is maar één manier om dat te doen, en wel een heel eenvoudige. Dan zullen wij ten derde een paar woorden zeggen over  onze relatie tot deze waarheid.

			1. Laten we dan eerst DE MOEILIJKHEID ONDER OGEN ZIEN.

			Wij zullen geen ogenblik terugschrikken voor de stoutmoedigste en duidelijkst verzekering van ons geloof in de opstanding, maar zullen de moeilijkheden ervan in het licht stellen. In verschillende tijden zijn er pogingen gedaan door misleide christenen om de leer van de opstanding en verwante waarheden af te zwakken of afwezig te verklaren om ze meer aanvaardbaar te maken voor sceptische of filosofische geesten, maar dit is nooit gelukt. Niemand is ooit overtuigd geworden van een waarheid door te ontdekken dat zij die belijden haar te geloven er zich half voor schamen en een verdedigende toon aanslaan. Hoe kan een mens overtuigd worden door iemand die zelf niet gelooft, want daar komt het eerlijk gezegd op neer. Als wij onze leerstellingen wijzigen, bijstellen en verzachten, doen wij concessies die nooit wederkerig door de ander gedaan worden en die slechts ontvangen worden als toegevingen dat wij zelf niet geloven wat wij beweren. Door dit beleid van knippen en kortwieken, knippen we de lokken van onze kracht af en breken we onze eigen arm. Niets hiervan heeft enige invloed op mij, nu niet en nooit.

			Wij geloven dan ook zeer zeker dat hetzelfde lichaam dat in het graf gelegd wordt weer zal opstaan, en dit bedoelen we letterlijk, zoals wij het zeggen. Wij gebruiken geen figuurlijke taal noch spreken we van een mythe. Wij geloven dat de lichamen van de doden werkelijk uit het graf zullen opstaan. Wij stemmen het feit toe en verheugen ons erin dat er een grote verandering zal plaatsvinden in het lichaam van de rechtvaardige. Dat de stof waaruit het opgebouwd is alle grofheid en verderfelijkheid die ermee verbonden is, verloren heeft. Dat het aangepast is aan de hogere doeleinden. Terwijl het lichaam nu slechts een tent is geschikt voor de ziel of de lagere verstandelijke vermogens, zal het dan aangepast zijn aan de geest of het hoogste deel van onze natuur. Wij verheugen ons dat, hoewel het gezaaid wordt in zwakheid, het in heerlijkheid opgewekt zal worden. Desniettegenstaande weten we dat het hetzelfde lichaam zal zijn. Hetzelfde lichaam dat in het graf gelegd wordt, zal weer opstaan. Het lichaam waarin wij sterven, zal absoluut gelijk zijn aan het lichaam waarin wij weer uit het stof zullen opstaan.

			Maar laten we bedenken dat identiteit niet hetzelfde is als het hebben van dezelfde substantie en het voortbestaan van atomen. Wij noemen deze beperking niet om de verklaring minder scherp te doen zijn, maar eenvoudig omdat het waar is. Wij zijn het ons trouwens bewust dat wij in dezelfde lichamen wonen als we die twintig jaar geleden hadden. Toch wordt ons verteld, en we hebben geen reden om eraan te twijfelen, dat wellicht geen deeltje van de stof waaruit ons lichaam samengesteld is er  twintig jaar geleden ook al was. De veranderingen die onze fysieke vormen vanaf onze vroege kinderjaren tot aan de volwassenheid hebben ondergaan, zijn erg groot. Toch hebben wij dezelfde lichamen. Het lichaam waarin wij sterven zal hetzelfde lichaam zijn waarin wij geboren zijn, iedereen geeft dat toe, hoewel het niet hetzelfde is in al zijn deeltjes. Ja, elk deeltje kan door een ander vervangen zijn, toch zal het lichaam hetzelfde zijn. Dus zal het lichaam waarin wij opstaan hetzelfde lichaam zijn waarin wij sterven. Het zal erg veranderd zijn, maar deze veranderingen zullen niet zodanig zijn dat zijn identiteit aangetast wordt.

			Nu zijn er veel moeilijkheden aan deze hoop verbonden. Ten eerste dat er heel veel doden vergaan zijn. De grote meerderheid van de dode lichamen is vergaan en volkomen ontbonden en het grootste deel van alle andere lichamen wacht hetzelfde lot. Als wij lichamen zien die versteend zijn of mummies die gebalsemd zijn, denken wij dat als alle lichamen op deze wijze bewaard gebleven waren, wij gemakkelijker zouden geloven dat ze weer tot leven zouden komen. Maar als wij een oude sarcofaag zouden openen en niets vinden dan wat bruin poeder, als wij een graf op de begraafplaats openen en een paar verkruimelde stukjes bot vinden, wanneer wij denken aan oude slagvelden waar duizenden gevallen zijn, waar desniettegenstaande door het verloop van de tijd geen spoor van een mens overblijft, daar de botten zo volkomen tot aarde vergaan zijn en in sommige gevallen door de wortels van de planten opgezogen zijn en in andere organismen zijn overgegaan, dan schijnt het zeker ongelofelijk dat de doden opgewekt worden.

			Het wonder wordt groter als wij bedenken op welke vreemde plaatsen vele van deze lichamen nu kunnen zijn. Want de lichamen van sommigen zijn in diepe mijnen achtergelaten waar ze nooit meer bereikt kunnen worden. Zij zijn door eb- en vloedstromen naar diepe ravijnen van de oceanen gebracht. Daar liggen ze, ver weg in de ongebaande woestijn, waar slechts het oog van de gier hen kan zien, of begraven onder bergen van gevallen stenen. Waar liggen eigenlijk geen overblijfselen van mensen? Wie zal een plekje op de aarde aanwijzen waar het verkruimelende stof van Adams zonen niet ligt? Waait er een enkele zomerse wind door onze straten zonder deeltjes mee te voeren van wat eens mens geweest is? Is er een enkele golf die op een kust kapot breekt, die geen opgelost overblijfsel bevat van wat eens menselijk was? Zij liggen onder elke boom; zij verrijken de akkers; zij vervuilen de beken; zij liggen verstopt onder het veldgras. Toch zullen overal vandaan, waar dan ook, de verspreide lichamen terugkeren, zoals Israël uit de ballingschap. Zo zeker als God God is, zullen onze doden leven en op hun voeten staan, een zeer groot heir.

			En, bovendien, om het wonder alle begrip te boven doen gaan, zullen zij tegelijk opstaan of misschien in twee grote afdelingen. Er staat ergens in de Schrift (Openb. 20:5 en 6) dat er tussen de opstanding van de rechtvaardigen en de opstanding van de goddelozen een tussenpoos van duizend jaar zal zijn. Velen denken dat deze passage slaat op een geestelijke opstanding, maar ik kan dat niet aannemen. Deze woorden moeten zeker een letterlijke betekenis hebben. Hoor ze en oordeel zelf. “Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren”. Toch, laten we aannemen dat die grote tussenpoos er is, wat een mensenmassa zal er gezien worden als de rechtvaardigen opstaan, een “schare die niemand tellen kan”, een onvoorstelbaar gezelschap, slechts door God geteld, zal plotseling opstaan van “bedden van stof en stille klei”.

			De pauze van duizend jaar zal als niets zijn in Gods oog en spoedig voorbij zijn en dan zullen de onrechtvaardigen ook opstaan. Welk een krioelende scharen! Waar zullen zij staan? Welke vlakten kunnen hen bevatten? Zullen zij niet het hele vasteland bedekken, inclusief de bergtoppen? Zullen zij de zee zelf niet moeten gebruiken als een vlakke vloer voor Gods grote rechtszitting? Zij zullen in één ogenblik voor God staan als de bazuin van de aartsengel helder zal klinken en schel de oproep voor de laatste zitting zal doen horen.

			En bedenk dan dat deze opstanding niet enkel een herstel zal zijn van wat er eens was, maar voor de heiligen zal de opstanding een opvallende vooruitgang inhouden tegenover alles wat wij waarnemen. Wij planten een bloembol in de grond en hij staat op als een gouden lelie. Wij laten een zaadje in bladaarde vallen en het verschijnt als een prachtige bloem, glanzend in schitterende kleuren. Het zijn dezelfde planten die we in de aarde gestopt hebben, in wezen dezelfde, maar o, wat een verschil. Namelijk zo: de lichamen die in de begrafenis gezaaid worden zijn evenzoveel zaden. Door goddelijke kracht spruiten ze uit en overtreffen alle verbeelding in schoonheid. Dit maakt het wonder groter, want de Heere Jezus grijpt niet alleen de prooi tussen de tanden van de verderver uit, maar wat voedsel geworden is voor de wormen, as, stof, wekt Hij op naar Zijn heilig beeld. Het is alsof een haveloos, door de motten aangevreten kledingstuk in stukken gescheurd was en dan door één goddelijk woord in volkomen toestand hersteld wordt, en bovendien witter dan een voller op aarde het maken kan, en met ongekend kostbare franjes en borduurwerk versierd, en dit alles in één ogenblik. Laat het maar staan als een wereld van wonderen, alles overtreffend wonderlijk. Wij zullen geen ogenblik trachten om het afwezig te verklaren of de scherpe kanten van de waarheid weg te snoeien.

			Een van de dingen die het moeilijk maken om het te geloven is dit, dat er geen overeenkomstige zaken in de natuur zijn om het te ondersteunen. Er zijn verschijnselen om ons heen die er enigszins op lijken, zodat wij kunnen vergelijken, maar ik geloof dat er in de natuur geen overeenkomstige zaak is waaruit we redelijkerwijs een bewijs kunnen gronden. Sommigen hebben bijvoorbeeld gezegd dat er een overeenkomst is tussen slaap en dood en dat ons ontwaken een soort opstanding is. Het beeld verdient bewondering, maar de overeenkomst is verre van perfect, daar in de slaap nog leven aanwezig is. Dat het leven doorgaat, blijkt uit de dromen voor een mens zelf, en voor de omgeving die de moeite neemt om de slapende gade te slaan. Men hoort hem ademen of herkent dat zijn hart slaapt. Maar in de dood heeft het lichaam geen polsslag of andere levenstekenen meer. Het blijft zelfs niet intact, zoals het lichaam van de slapende. Stelt u zich eens voor dat het ene lid na het andere van de sluimerende afgerukt, in een mortier fijngestampt en het pulver met klei en bladaarde vermengd wordt. Zie hem dan eens ontwaken als u hem roept. Dan zou u iets hebben dat u een overeenkomst zou kunnen noemen. Maar een slaap zonder meer waaruit een mens wakker schrikt, is bij lange na niet het tegenbeeld of een profetie van een opstanding.

			Vaker horen we de ontwikkeling van insecten als een opvallende overeenkomst noemen. De larf is een mens in zijn huidige conditie; de pop is een type van een mens die gestorven is en het volledige insect is een voorstelling van een mens in zijn opstanding. Een bewonderenswaardige gelijkenis, dat is zeker, maar niet meer dan dat, want er is leven in de pop; er is een organisme; de hele vlinder is in wezen aanwezig. Geen waarnemer zal de pop voor een dood ding aanzien. Pak haar op en u zult er alles in vinden dat eruit zal komen. Het volkomen schepsel is daar kennelijk in slapende toestand aanwezig. Als u de pop zou kunnen vermorzelen, al haar levensvocht zou uitdrogen, tot stof zou verbrijzelen, chemische processen erop los zou laten, volkomen zou oplossen en later terug zou brengen tot de toestand van een vlinder, dan zou u de overeenkomst met de opstanding gezien hebben. Maar dit is in de natuur nog steeds ongekend. Ik zie niets verkeerds in het beeld; het is zeer leerzaam en interessant. Maar van daaruit de opstanding bewijzen, zou wel helemaal kinderachtig zijn.

			De overeenkomst met het zaad is ook niet afdoende. Het zaad dat in de grond gestopt wordt sterft en staat te zijner tijd weer op; vandaar dat de apostel het gebruikt als een gepast voorbeeld van de dood. Hij zegt ons dat het zaad pas weer levend wordt als het sterft. Wat is dood? Dood is het uiteenvallen van een organisme in zijn oorspronkelijke deeltjes. Zo valt het zaad uiteen in zijn elementen. Het valt terug uit het levensorganisme in de niet-organische toestand. Maar de levenskern blijft altijd aanwezig en het organisme krijgt het voedsel waaruit het zichzelf weer opbouwt.

			Gaat het ook zo met de dode lichamen, waar geen spoor van overblijft? Wie zal een kern van leven in het ontbonden lijk ontdekken? Ik zal niet zeggen dat er geen wezenlijke kern kan overblijven, die beter geleerden zouden kunnen waarnemen, maar ik zou wel willen weten waar dit in het vergane lichaam dan wel moet verblijven. In de hersenen? De hersenen behoren tot de eerste dingen die verdwijnen. De schedel is ledig. In het hart? Dat vergaat snel, veel sneller dan de beenderen. Nergens heeft een microscoop enig levensbeginsel kunnen ontdekken in lichamen die opgegraven zijn. Spit de grond om waarin het zaad begraven ligt, wanneer u ook maar wil, en u zult het aantreffen waar u het geplaatst hebt, als het inderdaad uit de grond naar boven zal komen. Maar dat is niet het geval met de man die enige honderden jaren begraven ligt. Van hem is het laatste overblijfsel onherkenbaar verdwenen.

			De toekomstige generaties zijn niet beter te ontdekken dan die welke weg zijn. Denk aan hen die begraven zijn voor de zondvloed. Waar, vraag ik u, hebben we het kleinste overblijfsel van hen? Maal uw tarwe tot fijn meel en gooi het in de lucht en zie tarwevelden verschijnen; dan zult u een perfecte overeenkomst zien. Maar nu denk ik niet dat de natuur al een parallel geval heeft. De opstanding is uniek en met betrekking tot deze zou de Heere wel kunnen zeggen: “Zie, Ik schep wat nieuws op de aarde”. Met uitzondering van de opstanding van onze Heere en die als een wonder aan enige weinigen geschonken is, hebben wij niets in de geschiedenis dat we hiermee in verband te brengen. Daar hoeven wij ook geen bewijs te zoeken; wij hebben een veel zekerdere grond om van uit te gaan. Hier dan is de moeilijkheid en een belangrijke ook: kunnen deze dorre beenderen leven? Wat? Wordt het bij ulieden ongelofelijk geoordeeld, dat God de doden opwekt?     

			2. Hoe moeten we hiermee omgaan? 

			Wij zeiden dat we in de tweede plaats de MOEILIJKHEID ZOUDEN WEGHALEN. Wij hebben ons niet bediend van ijdele grootspraak; de zaak is eenvoudig. Lees de tekst meer met gepaste nadruk en u hebt de oplossing. Wat? Wordt het bij ulieden ongelofelijk geoordeeld, dat God de doden opwekt?     

			Het zou ongelooflijk kunnen schijnen dat de doden opgewekt worden, maar waarom zou het onmogelijk schijnen dat God, de Almachtige, de Oneindige, de doden opwekt? Neem aan dat er een God is en er blijven geen moeilijkheden over. Neem aan dat God bestaat en dat Hij almachtig is. Neem aan dat Hij gezegd heeft dat de doden opgewekt zullen worden en het geloof is niet moeilijk meer, maar onvermijdelijk. Onmogelijkheid en ongeloof – beide verdwijnen in Gods tegenwoordigheid. Ik geloof dat dit de enige manier is om met de moeilijkheden van het geloof om te gaan. Het heeft geen zin om naar de rede te lopen om wapens tegen het ongeloof. Het Woord van God is de echte verdediging van het geloof. Het is dwaas om met hout en hooi te bouwen als er vaste stenen te krijgen zijn. Onze logica is: “God heeft het gezegd”. Dit is ook onze redekunst. Als God verklaart dat de doden opgewekt zullen worden, dan is dat voor ons niet ongelofelijk. Het woord moeilijkheid staat niet in Gods woordenboek. Is er iets te moeilijk voor de Heere? Stapel de moeilijkheden maar op als u wilt; maak de leer maar steeds moeilijker voor de rede om te omvatten. Zolang er geen duidelijke tegenstrijdigheid en inconsequentie in zijn, verheugen we ons in de gelegenheid om grote dingen met betrekking tot een grote God te geloven.

			Toen Paulus onze tekst uitsprak, sprak hij tot een Jood. Hij had het tegen Agrippa, iemand tegen wie hij kon zeggen: “Koning Agrippa, gelooft gij de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft!” Daarom was het goed om zo tot Agrippa te redeneren: “Wat? Wordt het bij ulieden ongelofelijk geoordeeld, dat God de doden opwekt?” Want in de eerste plaats had Agrippa als Jood het getuigenis van Job: “Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Denwelke ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde; mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot”.

			Hij had ook het getuigenis van David, die in de zestiende Psalm zegt: “Mijn vlees zal rusten in hope”. Hij had het getuigenis van Jesaja in het zesentwintigste hoofdstuk, het negentiende vers. “Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan; waakt op en juicht, gij, die in het stof woont! Want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden, en het land zal de overledenen uitwerpen”. Hij had het getuigenis van Daniël in het twaalfde hoofdstuk, het tweede en het derde vers, waar de profeet zegt: “En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing. De leraars nu zullen blinken, als de glans des uitspansels, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk”. En ook in Hosea 13:14 had Agrippa een getuigenis, waar de Heere verklaart: “Ik zal hem van het geweld der hel verlossen, Ik zal ze vrijmaken van de dood; o dood! Waar zijn uw pestilentiën? Hel! Waar is uw verderf? Berouw zal van Mijn ogen verborgen zijn”. Zo had God de opstanding duidelijk in het Oude Testament beloofd. Dat zou voor Agrippa meer dan voldoende moeten zijn. Als de Heere het gezegd heeft, hoeven we er niet langer aan te twijfelen.

			Aan ons christenen is nog vollediger bewijs gegeven. Herinner u wat de Heere gesproken heeft met betrekking tot de opstanding. Zonder enige terughoudendheid heeft Hij Zijn voornemen om de doden op te wekken verklaard.  Het is de moeite waard om te letten op Joh. 5:28: “Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis”. Ook in Joh. 6:40: “Dit is de wil desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal Hem opwekken ten uitersten dage”. 

			De Heilige Geest heeft dezelfde waarheid door de apostelen gesproken. In dat dierbare en zeer gezegende achtste hoofdstuk aan de Romeinen hebben we een getuigenis in het elfde vers. “En indien de Geest Desgenen Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont”. Ik las u zojuist de tekst uit de eerste brief aan de Thessalonicensen voor, die wel veel inhoudt, waar ons bevolen wordt niet te treuren als degenen die geen hoop hebben. U hebt nog een bewijs in Filippensen 3:21: “Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen”. 

			Tegelijkertijd kan het een goede zaak zijn om ons heen te kijken en op te merken welke hulpmiddelen de Heere gegeven heeft voor ons geloof. Ik ben er heel zeker van, beste vrienden, dat er veel wonderen in de wereld zijn die we niet geloofd zouden hebben als we er alleen van hoorden, als we er niet mee in aanraking gekomen waren door ervaring en waarneming. Hoewel de telegraaf slechts een uitvinding van mensen is, zou men  duizend jaar geleden net zo veel moeite gehad hebben om in het bestaan ervan te geloven als in de opstanding der doden nu. Wie zou in de dagen dat er nog middelen per paard vervoerd werden geloofd hebben dat er een boodschap van het ene einde Engeland naar het andere einde van Engeland kon flitsen? Toen onze zendelingen in tropische landen de inboorlingen vertelden over ijsvorming en dat men over het bevroren water kon lopen, en van schepen die in volle zee door ijsbergen omringd werden, dat het water eromheen zo vast en hard was als een rots, weigerden de inboorlingen zulke absurde verhalen te geloven. Alles is een wonder tot we eraan gewend raken, en dat wij ons verwonderen over de opstanding en die ongelofelijk achten, is te danken aan het feit dat wij haar nooit waargenomen hebben. Dat is alles. Na de opstanding zullen we haar beschouwen als een goddelijk tonen van Zijn macht, waarmee we even vertrouwd zullen zijn als we nu zijn met schepping en voorzienigheid.

			Zal de opstanding een groter wonder zijn dan de schepping? U gelooft dat God de wereld uit niets geschapen heeft. Hij zei: “Laat de wereld zijn”, en de wereld was. Uit niets scheppen is even wonderlijk als verspreide deeltjes bij elkaar roepen en opnieuw formeren tot wat zij geweest zijn. Elk werk vereist almacht, en als we zouden moeten kiezen is de opstanding het gemakkelijkste. Als het niet zo vaak gebeurde, zou de geboorte van elk kind ons stomverbaasd doen staan. We beschouwen een geboorte terecht als een bovennatuurlijke openbaring van goddelijke macht. Alleen omdat we die kennen en zo vaak zien, zien wij de wonderwerkende hand van God in de geboorten van mensen en in ons verdere bestaan niet. Deze zaak, zeg ik, doet ons stomverbaasd staan, omdat we er nog niet mee vertrouwd geworden zijn. Er zijn andere daden van God die net zo wonderlijk zijn.

			Bedenk ook dat er iets is, dat, hoewel u het niet gezien hebt, maar waarvan u wel een geloofwaardig bewijs hebt, deel uitmaakt van de historische waarheid; namelijk dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Voor u is Hij de oorzaak van uw opstanding, het voorbeeld, de voorsmaak en de waarborg ervan. Zo zeker als Hij opgestaan is, zult u opstaan. Hij heeft bewezen dat de opstanding mogelijk is, ja, Hij heeft de zekerheid ervan bewezen omdat Hij de Vertegenwoordiger is van mensen. Hij is opgestaan voor hen die door Hem vertegenwoordigd worden. “Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden”. De opstanding van onze Heere uit het graf moet voor altijd elke twijfel over de opstanding van Zijn volk wegvagen. “Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt”. Omdat Hij leeft, zullen wij ook leven.

			Bedenkt ook, broeders en zusters, dat u, christenen, in uzelf reeds een groot werk als de opstanding ervaren hebt, want in uw binnenste bent u al uit de doden opgestaan. U was dood in misdaden en zonden en u bent levend gemaakt tot nieuwheid des levens. Vanzelf zullen de onbekeerden hier niets in zien. De onherborene zal mij zelfs vragen wat dit betekent, en voor hem zal het geen bewijsgrond zijn, want het is een zaak van ervaring, iets wat iemand niet aan een medemens kan uitleggen. Om het te weten, moet men zelf wedergeboren zijn. Maar gelovigen, u hebt reeds een opstanding uit het zondegraf meegemaakt en van de rotheid en verdorvenheid van kwade hartstochten en onreine begeerten. Deze opstanding heeft God in u gewerkt met een macht die gelijk is aan die welke Hij in Christus gewrocht heeft toen Hij Hem uit de doden opwekte en Hem in de hemel aan Zijn eigen rechterhand geplaatst heeft. Voor u is de levendmaking van uw geestelijke natuur een zeker bewijs dat de Heere ook uw sterflijke lichamen zal levend maken.

			De hele zaak is deze dat onze overtuiging van de zekerheid van de algemene opstanding rust op het geloof in God en Zijn Woord. Het is ijdel en onnodig om ergens anders naar te kijken. Als men de verklaring van God niet wil geloven, moet u hen maar laten gaan en hun ongeloof aan God overgeven. Mijn hoorder, als u een van Gods verkorenen bent, dan zult u uw God geloven, want God geeft geloof aan al Zijn uitverkorenen. Als u het goddelijk getuigenis verwerpt, geeft u er blijk van dat u een bittere gal bent en u zult erin verloren gaan, tenzij genade tussenbeide komt. Het Evangelie en de leer van de opstanding zijn in al hun heerlijkheid aan de mensen geopenbaard om een verdeling te maken tussen het kostelijke en het snode. “Wie uit God is”, zegt de apostel, “hoort de woorden van God”. Waar geloof is het zichtbare kenteken van de verborgen verkiezing. Wie in Christus gelooft, geeft blijk van Gods genade voor hem, maar wie niet gelooft geeft een zeker bewijs dat hij de genade van God niet ontvangen heeft. “Maar gij gelooft niet”, zei Christus, “omdat gij niet van Mijn schapen zijt, gelijk Ik u gezegd heb. Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken hen en zij volgen Mij”. Daarom moeten deze waarheid en andere christelijke waarheden hooggehouden en gehandhaafd worden en volledig aan de hele mensheid verkondigd worden om een verdeling tussen de mensen te maken, om de Israëlieten van de Filistijnen af te scheiden, het zaad van de vrouw van het zaad van de slang. Zij die God gekozen heeft, worden gekend door hun geloof in wat God gezegd heeft. Maar zij die ongelovig blijven, komen in hun zonde om, veroordeeld door de waarheid die zij moedwillig verwerpen.

			3. Tot zover over deze punten. Laten we nu ONZE VERHOUDING TOT DEZE WAARHEID beschouwen.

			Onze eerste relatie tot deze waarheid is deze: Kinderen van God, vertroost elkander met deze woorden. U hebt dierbaren verloren; formuleer het beter: zij zijn overgegaan naar een beter land en het lichaam dat achterblijft is niet verloren, maar tegen gezegende rente weggelegd. U zult verdrietig zijn, maar treur niet als degenen die geen hoop hebben. Ik weet niet waarom wij altijd treurzangen zingen op begrafenissen van heiligen en in de rouw gaan. Als ik mijn zin kreeg, zou ik willen dat men mij met witte paarden naar mijn graf bracht of op de schouders gedragen van mannen die in hun kleding zowel vreugde als verdriet uitdrukken, want wij horen niet te treuren over hen die in de heerlijkheid ingegaan zijn en onsterflijkheid geërfd hebben.

			Ik houd van de oude puriteinse gewoonte om de lijkkist op de schouders van de heiligen te dragen en een psalm te zingen bij het lopen naar het graf. Waarom niet? Wat valt er per slot van rekening te wenen over de verheerlijkten? Blaas de blijde bazuin. Laat de schelle klaroen de vrolijke toon van overwinning uitbazuinen. De overwinnaar heeft de slag gewonnen! De Koning heeft Zijn troon beklommen. “Juicht”, zeggen onze broederen van Boven, “verheugt u met ons, want wij zijn in de rust ingegaan”.  “Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan: ja, zegt de Geest, dat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen”. Als wij in de rouw moeten gaan, want dat is natuurlijk, laat dan uw hart niet ontroerd zijn, want dat zou ongeestelijk zijn. God zij eeuwig dank dat wij boven de vrome doden Zijn levende beloften bezingen.

			Laten vervolgens onze harten opgewekt zijn bij het vooruitzicht van onze ontbinding. Wij zullen spoedig heengaan. Broeders, wij moeten ook sterven; er is geen verweer in deze strijd. Er is een pijl en er is een schutter. De pijl is voor mijn hart bedoeld en de schutter zal dodelijk mikken. Er is een plaats waar u zult slapen, misschien in een eenzaam graf in het buitenland, of, misschien in een nis waar uw gebeente naast dat van uw voorouders zal liggen. Maar u moet tot stof wederkeren. Wel, laat ons niet wegkwijnen door dit treuren; het duurt maar kort; het is slechts een rust op weg naar de onsterflijkheid. De dood is een voorbijgaande gebeurtenis tussen dit leven en het volgende. Laten wij haar kalm tegemoetgaan, maar in de verwachting dat wij niet naar de dood, maar naar de opstanding uitzien.

			Nogmaals: als wij een zalige opstanding verwachten, laat ons dan zuinig zijn op onze lichamen. Laten onze leden geen werktuigen van het kwade zijn; laten ze niet door de zonde verontreinigd worden. De christen mag zijn lichaam niet verontreinigen door vraatzucht, dronkenschap of onrein handelen, want onze lichamen zijn tempelen van de Heilige Geest. “Als iemand de tempel van God schendt, God zal hem schenden”. Wees rein. In uw doop zijn uw lichamen gewassen met rein water om u te leren dat u van nu aan rein van alle verontreiniging moet zijn. Doe al het boze van u weg. Lichamen die eeuwig in de hemel zullen wonen, mogen hier beneden niet onderworpen worden aan verontreiniging.

			Ten slotte, en dit is een heel ingrijpende gedachte, zullen de goddelozen weer opstaan, maar het zal een ellendige opstandig zijn. Hun lichamen hebben gezondigd en hun lichamen zullen gestraft worden. “Vreest Hem”, zegt Christus, “die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel”. Zij zullen beide in een lijden gestort worden dat verderf over hen zal brengen dat zij eeuwig moeten verduren. Dit is heel verschrikkelijk. In het graf sluimeren zou oneindig de voorkeur verdienen boven zulk een opstanding – “de opstanding der verdoemenis”, zoals de Schrift het noemt. Een opstanding “tot versmaadheden en eeuwige afgrijzing”, zoals Daniël het noemt. Dat is wel een verschrikkelijke opstanding. U mag blij zijn als u eraan ontkomt. Het zou vreselijk genoeg zijn voor uw ziel om eeuwig de toorn van God te moeten lijden, zonder dat het lichaam erbij zou zijn, maar  als lichaam en ziel zondigen, moeten lichaam en ziel lijden, en dat eeuwig.

			Jeremy Taylor gewaagt van een zekere Acilius Aviola, die een hersenbloeding kreeg; zijn vrienden, die meenden dat hij dood was, brachten hem naar zijn brandstapel. Maar toen de hitte zijn lichaam warm maakte, kwam hij bij en merkte dat hij hopeloos te midden van de vlammen lag. Tevergeefs riep hij om redding; hij kon niet gered worden, maar hij kwam bij van zijn beroerte en ging over in een ondraaglijke kwelling. Zo zal het gaan als het zondige lichaam ontwaakt in zijn graf. Het lichaam zal met een schrik opstaan om berecht, veroordeeld en uit Gods aanwezigheid naar de eeuwige straf gedreven te worden. God geve dat u en mij dit niet zal overkomen, maar dat we nu in Christus Jezus geloven en zo een opstanding tot het eeuwige leven mogen ontvangen. 

			Amen.

			De komende opstanding

			“Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis”.
Joh. 5:28 en 29

			De leer van de wederopstanding van de doden is een typisch christelijk dogma. Met de natuurlijke rede aangevuld met een beetje licht dat in de traditie is blijven nagloeien of aan de Joden ontleend, hebben enige filosofen geschreven over de onsterflijkheid van de ziel. Maar dat het lichaam weer zou opstaan, dat dit lichaam een ander leven wacht, was een hoop die door de openbaring van Christus Jezus in het leven is geroepen. De mens had zo’n groot wonder niet kunnen uitdenken; en hij laat de onmacht om het uit te denken duidelijk zien, zoals in Athene. Toen de mensen daar hierover het eerst hoorden spreken gingen zij spotten. “Kunnen deze dorre beenderen leven?” wordt nog steeds spottend door de ongelovige gevraagd.

			De leer van de wederopstanding is een lamp ontstoken door de hand die eens doorboord was. In sommige opzichten is zij de hoeksteen van het christelijke  booggewelf. In ons geloof is zij verbonden met de Persoon van Jezus Christus en is een van de helderste edelstenen in Zijn kroon. Ik zou haar de zegelring aan Zijn vinger willen noemen, het zegel waarmee Hij proefondervindelijk bewezen heeft dat Hij koninklijk gezag heeft en uit God is voortgekomen. De leer van de wederopstanding dient vaker gepredikt worden want het Evangelie staat of valt ermee. Hoor de apostel Paulus het Evangelie beschrijven dat hij gepredikt heeft, en waardoor de ware gelovigen behouden worden: “Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften. En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage naar de Schriften”. 

			Vanuit de opstanding van Christus stelt hij dit van alle doden en betoogt met klem, dat als Christus niet opgestaan is, zowel hun geloof als zijn prediking ijdel is. De leer van de opstanding vormde in de Vroege Kerk het belangrijkste strijdwapen van de prediker. Waar de eerste zendelingen heengingen, maakten zij heel duidelijk dat er een oordeel zou komen en dat de doden weer zouden opstaan om geoordeeld te worden door de Man Christus Jezus overeenkomstig het Evangelie.

			Bovendien is de leer steeds door God zo gezegend dat mensen wakker gemaakt werden. Als wij ons voorstellen dat onze daden alleen betrekking hebben op het tegenwoordige leven, tillen wij er niet zwaar aan, maar als wij ontdekken dat zij verstrekkend zijn en een eeuwige bestemming eeuwig ten goede of ten kwade erdoor beïnvloed wordt, kijken we er wat serieuzer tegen aan. Welke bazuinstoot kan  meer doen schrikken, welke wekstem kan klaarder wakker maken dan dit nieuws voor de zorgeloze zondaar, dat er na dit leven nog een leven komt, dat men moet terechtstaan voor de rechterstoel van Christus en vergelding ontvangen voor alles wat gedaan is in het lichaam, hetzij goed, hetzij kwaad. Die leer zal ik vanmorgen trachten te prediken om Christus te eren, om de zorglozen wakker te maken. God geve ons Zijn zegen en de beoogde vruchten in overvloed.

			Eerst zullen we de tekst uitleggen en dan ten tweede er lessen uit proberen te halen.

			Eerst zullen we DE TEKST UITLEGGEN. Er zal geen leerzamer uitleg zijn dan woord voor woord. Wij zullen elk woord nemen en zijn betekenis wegen.

			Merk dan op dat we eerst in onze tekst een verbod vinden om ons te verwonderen. “Verwondert u daar niet over”. Onze Heiland had gesproken over twee manieren van het mededelen van leven, waarover Hijzelf als de Zoon des mensen beschikt. De eerste was de macht om de doden uit hun graven op te wekken tot een hernieuwd natuurlijk leven. Dat heeft Hij tijdens Zijn omwandeling op aarde enige keren bewezen: bij de poorten van Naïn, in de slaapkamer van het dochtertje van Jaïrus en later bij het graf van de bijna tot ontbinding overgegane Lazarus. Jezus had die macht toen Hij op aarde was en heeft die macht nog steeds om, mocht Hij het willen, te spreken tot hen die heengegaan zijn, om hen te bevelen terug te komen in deze sterflijke staat en weer deel te nemen aan de vreugden en de verdrietelijkheden en de plichten van het leven. “Gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, Die Hij wil”. 

			Nadat de Heere een ogenblik stilgestaan heeft bij die vorm van het vorstelijke recht om een mens het leven te geven, gaf Hij er verder een tweede bewijs van en getuigde dat de tijd er was dat Zijn stem gehoord werd zodat geestelijke doden opgewekt zouden worden. De geestelijk doden –de mensen die dood zijn voor heiligheid en geloof, God en genade; de mensen die gewikkeld zijn in de grafkleding van boze gewoonten, ontbindend in de grafkisten van hun verdorvenheid, diep in de graven van hun overtredingen– die mensen over wie Jezus in het Evangelie spreekt worden tot leven gebracht; hun wordt een geestelijk leven gegeven. Hun dode zielen worden opgewekt uit hun lange en afschuwelijke slaap en zij worden opgewekt met het leven uit God.

			Nu, beide vormen van opwekking zijn het waard om er zich over te verwonderen. De opstanding van de natuurlijke mens tot natuurlijk leven is een groot wonder. Wie zou geen duizend mijl willen reizen om zoiets te zien gebeuren? De opwekking van een dode geest tot geestelijk leven is een veel groter wonder.

			Voor u, geliefde broeders, is de levendmaking van de doden niet zo’n groot wonder als de redding van dode zielen. Inderdaad is het opwekken van een lichaam uit het graf lang niet zo’n groot wonder als de opwekking van een dode ziel uit de zondenslaap. Want bij de opwekking van een lijk is er geen weerstand tegen de wil van de Almacht. God spreekt en het is er. Maar bij het zalig maken van een dode ziel zijn de elementen van de dood inwendig machtig. Die bieden weerstand aan de levengevende macht van de genade, zodat de wedergeboorte zowel een overwinning is als een schepping, een samengesteld wonder, een heerlijke betoning van genade en macht.

			Geliefden, laten we nederig hieruit een les leren. Wijzelf zijn van nature net als de Joden. Wij verwonderen ons uit ongeloof, als wij nieuwe bewijzen zien of horen van de grootheid van onze Heere Jezus Christus. Zo enghartig zijn wij dat wij Zijn heerlijkheid in haar volheid niet kunnen bevatten. O, wij hebben Hem lief, wij vertrouwen Hem en wij geloven dat Hij de schoonste, de grootste, de beste en de machtigste is, maar hadden wij meer zicht op wat Hij kan, dan zou het zeer waarschijnlijk zijn dat onze verbazing vermengd zou zijn met niet weinig twijfel. Nu hebben wij nog maar een zwak denkbeeld van de heerlijkheid en de macht van onze Heere. Wij houden ons vast aan de leer van Zijn godheid; wij zijn daar orthodox genoeg voor, maar wij hebben nog niet helemaal door dat Hij, de Heere God, almachtig is. Schijnt het u soms niet onmogelijk toe dat zulk een vreselijke goddeloze bekeerd zou kunnen worden? Maar waarom zou het onmogelijk zijn voor Hem Die de doden kan opwekken? Schijnt het u niet onmogelijk toe dat u door deze huidige moeilijkheid gedragen zou kunnen worden? Maar hoe is het onmogelijk voor Hem Die de dorre beenderen zal doen herleven en het graf zijn dode zal laten teruggeven? Het lijkt soms onwaarschijnlijk dat u ooit van uw verdorvenheden gereinigd zou kunnen worden en dat u volmaakt en vlekkeloos zou zijn. Maar waarom dat? Hij, Die tienduizenden voor Zijn troon kan plaatsen, die lang in het graf geslapen hebben en in het stof zijn verpulverd, wat kan Hij dan niet in Zijn volk doen?

			O twijfel niet meer, en laat zelfs de grootste wonderen van Zijn liefde, Zijn genade of Zijn heerlijkheid u niet in ongeloof verwonderen, maar zeg liever als elk nieuw wonder van Zijn goddelijke macht voor u oprijst: “Ik heb dit verwacht van zo Iemand. Ik begreep dat Hij dit kon, want ik begreep dat Hij alle dingen aan Zich kon onderwerpen.  Ik weet dat Hij de werelden geformeerd en de hemelen gebouwd en de sterren geleid heeft en dat door Hem alle dingen bestaan. Daarom ben ik niet stomverbaasd hoewel ik de grootste wonderen van Zijn macht aanschouw”. De eerste woorden van de tekst sporen ons dus aan om te geloven en alle ongelovige verbazing te bestraffen.

			Nu vestig ik uw aandacht op de tweede zin. “De ure komt”, zegt Christus. Ik veronderstel dat Hij het een ure noemt om aan te geven hoe dichtbij het volgens Hem is, daar wij niet gaan kijken naar de precieze tijd van een gebeurtenis die nog uitzonderlijk ver weg ligt. Wij spreken in jaren als wij het het eerst over een gebeurtenis hebben die in nog geen honderden jaren zal plaats vinden. Pas wanneer zij redelijk dichtbij is spreekt men van een datum, en zij komt al heel dichtbij als wij letten op het exacte uur. Christus geeft ons te kennen dat de dag van de opstanding in Gods gedachten heel dichtbij is, of wij dat denken of niet. En al kan het nu nog duizend jaar duren, toch is het bij God slechts een dag, en Hij wil dat wij trachten te denken als Hij en niet denken dat het nog lang zal duren, hoe lang het ook nog zal zijn. Immers, als het nog een tijd duurt, moet die wel kort zijn. Zo kijken wij er ook tegen aan als zij voorbij is en de dag gekomen is. Dit is praktische wijsheid om wat onvermijdelijk is naar ons toe te halen en te handelen alsof morgenvroeg de bazuin zal klinken en wij geoordeeld zullen worden.

			“De ure komt”, zegt de Heiland. Hier leert hij ons dat het oordeel zeker komt. De ure komt; zij komt zeker. In het goddelijke besluit is dit de dag waarvoor alle dagen gemaakt zijn. Al zou er een besluit van de Almachtige veranderd kunnen worden, dit zal  hier nooit het geval zijn want “Hij heeft een dag gesteld, op welke Hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Die Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft”. “De ure komt”. Bedenkt, mijn broeders, dat dit ingrijpende uur elk ogenblik kan komen. Terwijl u stil in uw huis gezeten bent,  wordt u voortgedragen naar die grote gebeurtenis. De slinger van gindse klok blijft zonder ophouden bewegen, zoals het hart van de tijd slaat; de dageraad gaat voorbij en de avondschemering komt; de seizoenen volgen elkaar op in een constante cirkelgang. Zo drijven we op de rivier van de tijd dichter naar de oceaan van de eeuwigheid. Gedragen als op de vleugel van een machtige engel die in zijn ongeëvenaarde vlucht geen pauze neemt, reis ik voort naar de rechterstoel van God. Mijn broeders, diezelfde vlucht jaagt ook u voort. Beschouw de opstanding dan als iets dat komt, en uur na uur stil naderbij komt. Zulke beschouwingen zullen u zeer te stade komen.

			Wij kunnen uit de woorden van onze Heere opmaken dat dit ene uur waarover Hij sprak alle andere gebeurtenissen in de schaduw stelt. Dat uur, dat ene uur, dat laatste uur, het uur par excellence, het meesteruur, het koninklijke uur, het enige komende uur dat de moeite waard is om genoemd te worden, het onvermijdelijke en belangrijke uur. Zoals de staf van Aäron de slangen verslond, verslindt het uur van het oordeel alle andere uren. We horen van uren die het lot van van volkeren bepaalden, uren waarin het welzijn van miljoenen in de waagschaal trilde, uren waarin de teerling geworpen moest worden met betrekking tot vrede of oorlog, uren die crises in de geschiedenis genoemd zijn. Wij zijn geneigd te denken dat perioden als deze herhaaldelijk in de wereldgeschiedenis voorkomen. Maar dit is de meest culminerende crisis van allemaal. Dit is het ijzeren uur van de gestrengheid, het gouden uur van de waarheid, het heldere saffieren uur van de openbaringen.

			In dit doorluchtige uur zal er proclamatie gedaan worden van de onpartijdige besluiten van de Heere Christus met betrekking tot alle zielen en lichamen van de mensen. O, wat een uur is dit, dat er snel aankomt. Mijn geliefde broeders, zo nu en dan wens ik de tong van de welsprekenden te hebben; dat is nu het geval opdat ik met betrekking tot dit thema uw verbeeldingskracht en uw harten in vuur en vlam mag zetten. Maar help mij nu alstublieft. Daar dit uur eraan komt, tracht het dicht naar u toe te halen. Veronderstel dat het nu zou komen, terwijl wij hier samen zijn; veronderstel dat nu de doden zouden opstaan, dat in een ogenblik deze vergadering deel zou gaan uitmaken van de oneindig grotere, dat geen enkel oog gericht zou zijn op de vergeten dominee, maar alle ogen gericht zouden zijn op de grote neerdalende Rechter, Die in majesteit op Zijn grote witte troon zou zitten. Denk alstublieft eens in dat op dit ogenblik het gordijn weggeschoven is. Denk eens bij voorbaat aan het vonnis dat van de troon der gerechtigheid zal komen. Denk u eens in dat het op dit precieze moment over u zou worden uitgesproken! O alstublieft, onderzoek u nu eens alsof de dagen van de rechtzitting nu gekomen zouden zijn, want zulk een onderzoek zal tot nut van uw ziel zijn als u gered bent en tot opwekking van uw ziel als u onbekeerd bent.

			Maar wij moeten voort. “Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn”. Let hier goed op: “allen, die in de graven zijn”. Hiermee worden niet alleen de lichamen bedoeld die in werkelijkheid dan in het graf liggen, maar allen die ooit begraven zijn, al zijn ze misschien opgegraven en is hun gebeente vermengd met de elementen, door de wind verspreid, in de golven opgelost of opgegaan in planten. Allen die geleefd hebben en gestorven zijn zullen zeker weer opstaan. Allen! Tel dan de tallozen! Tel nu de ontelbaren! Hoeveel hebben er voor de zondvloed geleefd? Men heeft geloofd, en ik denk terecht, dat er door de enorme levensduur van de mensen meer mensen op de wereld waren in de tijd van de zondvloed dan nu waarschijnlijk het geval is. 

			Als u wilt moet u eens denken  aan het nageslacht van Adam vanaf de zondvloed. Van Tarsis tot Sinim waren de landen dichtbevolkt. Ninevé, Babylon, Chaldea, Perzië, Griekenland en Rome waren uitgestrekte rijken. De Parthen, de Scythen en de Tartaarse horden, wie zal ze tellen? Wat de noordelijke massa’s Gothen, Hunnen en Vandalen betreft, zij stroomden voortdurend binnen als uit een volle bijenkorf. Franken, Saksen en Kelten vermenigvuldigden naar verhouding. Toch waren deze volkeren maar typen van een groot aantal van nog talrijker volkeren. Denk aan Ethiopië en het hele continent Afrika. Denk aan India en Japan en het Avondland. In alle landen zijn grote volksstammen gekomen en zijn gegaan om in hun graven te rusten. Hoeveel miljoenen en miljoenen moeten er begraven liggen in China en Birma! Welk een talloze legers sluimeren er in het land van de piramiden en mummiegraven! Iedereen, groot en klein, vanouds in Egypte gebalsemd, wie zal hun aantal tellen?

			Hoor dan en geloof – van allen die ooit geleefd hebben, uit vrouwen geboren, zal niemand in het graf achterblijven. Allen, allen zullen opstaan. Ik mag wel zeggen wat de psalmist over iets anders zei: “De kennis is mij te wonderbaar; zij is te hoog, ik kan er niet bij”. Hoe heeft God al deze lichamen gemerkt? Hoe heeft Hij elk lichaam nagespoord? Hoe zal Jezus Christus in staat zijn om ze alle op te wekken? Ik weet het niet, maar Hij zal het doen, want dat verklaart Hij en zo heeft God het besloten. “Allen, die in de graven zijn, zullen Zijn stem  horen”. Alle rechtvaardigen, alle goddelozen, allen die door de zee verzwolgen zijn, allen die in de schoot der aarde sluimeren; al de groten, al de menigten zwoegers; alle wijzen en alle dwazen; alle beminden en alle verachten; er zal geen enkele overgeslagen worden.

			Beste vriend, u kunt dit het beste in het persoonlijke licht zien: u zult niet vergeten worden. Uw van het lichaam gescheiden geest zal zijn aangewezen plaats hebben. Het lichaam dat die geest eens bevatte zal zijn eigen wacht hebben om het te bewaken, tot het door de macht van God bij het klinken van de laatste bazuin weer aan uw geest teruggegeven wordt. U, mijn toehoorder, zult weer opstaan. Zo zeker als u hier vanmorgen zit, zult u staan voor de Zoon des mensen Die eens gekruisigd is. Het is niet mogelijk dat u vergeten wordt. Het zal u niet toegestaan zijn tot niets te vergaan, achtergelaten te worden in de duisternis van de vergetelheid. Dat moet. U zult opstaan, iedereen zonder één enkele uitzondering. Het is een wonderlijke waarheid, en toch mogen wij er ons niet zo over verwonderen dat wij eraan gaan twijfelen, hoewel wij er ons over verwonderen en de Heere bewonderen Die het laat gebeuren. 

			Wij gaan voort: “Allen, die in de graven zijn, zullen Zijn stem  horen”. Horen! Wel, het oor is weg. Duizend jaar geleden is er een man begraven, en zijn oor –er is niet het minste van over– alles is weg. Zal dat oor ooit horen? Ja, want Hij Die het voor het eerst heeft doen horen, deed toen net zo’n groot wonder als dat Hij het voor de tweede keer zal doen horen. Er was een God nodig om het horende oor van een pasgeboren baby te maken. Er zal niets meer nodig zijn om opnieuw een horend oor te maken. Ja, het oor dat zo lang in stilte verloren heeft gelegen, zal horen. En wat het geluid is dat dit pas ontwaakte en nieuw gevormde oor zal doen schrikken? Het zal de stem van de Zoon van God zijn; de stem van Jezus Christus Zelf.

			O broeders, dit leert ons de ongevoeligheid van de menselijke natuur en hoe verdorven het hart is. Het herinnert er u ook aan, zorglozen, dat er geen uitweg voor u is. Als u nu de stem van Jezus niet wilt horen, moet u die dan horen. U kunt vandaag de vingers wel in uw oren stoppen, maar dat zal op de dag van de laatste bazuin niet gaan; dan moet u horen. O, dat u toch nu wilde horen! U moet de oproep voor de rechtszitting horen. God geve dat u de genaderoep mag horen, gehoorzaam worden en leven. “Allen, die in de graven zijn, zullen Zijn stem horen”. Wie zij ook geweest mogen zijn, zij zullen onderworpen zijn aan de macht van Zijn almachtig bevel en voor Zijn rechterstoel verschijnen.

			Let op de volgende woorden: “en zullen uitgaan”. Dat wil natuurlijk zeggen dat hun lichamen uit het graf zullen komen, uit de aarde, of het water, of de lucht, of waar hun lichamen ook mogen zijn. Maar ik denk dat de woorden “en zullen uitgaan” meer inhouden, namelijk geopenbaard worden, alsof de mensen daar altijd al waren en in hun graven verborgen, maar zoals Gods stem in de donder de wouden ontbloot en de hinden jongen doet werpen, zo zal de stem van God in de opstanding de geheimen van de mensen ontdekken en hun ware karakter in het licht doen brengen, om voor allen geopenbaard te worden. De huichelaar, gemaskerde schurk als hij is, wordt nu niet ontmaskerd, maar als de stem van Christus klinkt, zal hij uitgaan op een manier die afschuwelijk voor hem moet zijn, beroofd van alle sieraden van zijn maskerade, de vermomming van belijdenis afgetrokken. Hij zal staan voor mensen en engelen met de melaatsheid op zijn voorhoofd, een voorwerp van algemene bespotting, verafschuwd door God en veracht door mensen.

			O, beste toehoorders, bent u nu bereid om uit te komen? Zou u willen dat de inhoud van uw harten voorgelezen werd? Zou u die bij u willen dragen zodat eenieder die zou zien?

			Is er niet veel bij u dat het licht van de zon niet zou kunnen verdragen? Nog minder zal het het licht kunnen verdragen van Hem Wiens ogen zijn als een vlamme vuurs, alles ziende en alles feilloos beproevende. Uw uitkomen op die dag zal niet slechts een herverschijning uit de schaduwen van het graf zijn, maar een uitkomen in het licht van de hemelse waarheid, dat alles zal openbaren in het middaglicht.

			En dan zegt de tekst verder dat zij zullen uitgaan allen die het goede gedaan hebben en zij die het kwade gedaan hebben. Daaruit kunnen we opmaken dat de dood het karakter van een mens niet verandert en dat wij geen verbeteringen na de dood te verwachten hebben. Wie heilig is blijft het en wie vuil is blijft vuil. De mensen die het goede gedaan hebben als zij in het graf gelegd worden, staan op als mensen die het goede gedaan hebben. Mensen die het kwade gedaan hebben als zij begraven worden, staan op als mensen die het kwade gedaan hebben. Verwacht daarom “geen plaats des berouws” na dit leven, geen kansen voor reformatie, geen prediking van genade meer of deuren der hoop. Het is nu of nooit voor u; houdt dat in gedachten.

			Let er ook op dat slechts twee verschillende soorten mensen zullen opstaan. Er hebben immers maar twee soorten mensen geleefd en daarom worden er twee soorten begraven en staan er twee soorten op: zij die het goede gedaan hebben en zij die het kwade gedaan hebben. Waar waren zij die van beide iets hadden, wier gedrag noch goed noch kwaad was, of beide? Die waren er niet. U zegt: “Doen de goede mensen geen kwaad? Zijn er geen kwade mensen die toch het goede doen?” Ik antwoord dat degene die goed doet in Jezus Christus geloofd heeft en het nieuwe leven ontvangen heeft, in zijn nieuwe natuur het goede doet, met zijn nieuwgeboren geest, met al de intensiteit van zijn hart. Wat zijn zonden en gebreken betreft, waarin hij door zijn oude natuur valt, die worden weggewassen door het dierbare bloed van Jezus, die worden in de dag van afrekening niet meer genoemd. Hij staat op als een man die het goede gedaan heeft. Aan het goede dat hij gedaan heeft, wordt gedacht, maar het kwade afgewassen.

			Als men beweert dat de kwaden goed kunnen doen, dan antwoorden wij dat zij wel het goede kunnen doen naar het oordeel van hun medemensen en naar hun medestervelingen toe, maar uit een boos hart kan geen goed voor God voortkomen. Als de fontein vervuild is, moet elke stroom ook wel verdorven zijn. Het goede kan gemeten worden, naar de mening van hen die er gebruik van maken. Het goede van een boze man is goed voor u, zijn kind, zijn vrouw, zijn vriend, maar hij geeft niet om God. Hij heeft geen eerbied en ook geen achting voor de grote Wetgever. Daarom, wat goed voor u kan zijn, kan voor God kwaad zijn, omdat het niet uit het rechte motief gedaan wordt, zelfs misschien uit het verkeerde motief gedaan zodat de man God onteert terwijl hij zijn vriend helpt. God zal mensen oordelen naar hun werken. Maar er zullen maar twee soorten karakters zijn: de goede en de slechte. Dat maakt het een ernstige zaak voor eenieder om te weten waar hij zal zijn en waar zijn leven in het algemeen op gericht is geweest, en wat een waar vonnis over het geheel is.

			O, heren, er zijn er onder u die ondanks al uw uitstekende eigenschappen en zedigheid in Gods ogen nooit iets goeds gedaan hebben, want u hebt er nooit aan gedacht om God te eren. U hebt zelfs nooit tegenover Hem beleden dat u Hem onteerd hebt. In feite bent u trots en onverschillig gebleven tegenover het oordeel van God over u als zondaar en u hebt van uzelf gevonden dat u geweest bent wat u hebt moeten zijn. Hoe zal dat mogelijk zijn dat terwijl u niet in God gelooft, u iets zou kunnen doen wat Hem behaagt? U hele leven is boos in de ogen van God, alleen maar boos. En u die Zijn Naam vreest, of vertrouwt dat u dat doet, let alstublieft op uw daden, aangezien er maar twee soorten mensen zijn: degenen die het goede gedaan hebben en degenen die het kwade gedaan hebben. Maak dat duidelijk aan uw geweten, maak het duidelijk voor hen die u gadeslaan (hoewel dit van minder belang is). Maak het duidelijk voor God dat uw werken goed zijn en uw hart recht is, omdat uw uitwendig gedrag overeenkomt met de wet van God.

			Ik zal u niet langer bezighouden met de uitleg; alleen nog opmerken dat de wijze waarop geoordeeld wordt uw aandacht waard is. Zij die de Schriften onderzoeken weten dat men op de jongste dag geheel naar zijn werken geoordeeld wordt. Zal men dan om zijn werken zalig worden? Beslist niet. Zij die geoordeeld worden zullen met dezelfde maatstaf geoordeeld worden. Nu is de enige gemeenschappelijke maatstaf die voor heiligen en zondaars aangelegd kan worden die van het zedelijke gedrag. Naar deze maatstaf zullen alle mensen geoordeeld worden. Mijn vriend, als God geen heiligheid des levens in u vindt, zal Hij u niet aannemen. “Wat” zegt iemand, “en de stervende moordenaar dan?” In hem was de gerechtigheid des geloofs en die heeft alle heilige daden voortgebracht die de omstandigheden toestonden. Op het ogenblik zelf dat hij in Christus geloofde, beleed hij Christus en verdedigde Hem, terwijl al zijn zonden afgewassen waren. Geve God u genade om uw zonden te belijden en in Jezus te geloven, opdat al uw overtredingen vergeven mogen worden.

			Er moeten bewijzen zijn van uw geloof. Voor de vergaderde menigte zal er geen bewijs worden ontleend aan uw inwendige gevoelens, maar het bewijs zal te vinden zijn in uw uitwendige daden. Het zal nog steeds zijn: “Ik ben hongerig geweest en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen”. Bedenk dus dat het om praktische godzaligheid gaat en verafschuw alle prediking die heiligheid van het leven van secondair belang maakt. Wij worden gerechtvaardigd door het geloof, maar niet door een dood geloof. Het geloof dat rechtvaardigt is dat hetwelk heiligheid brengt. “Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien”. Ziet dan dat de mensen verdeeld worden in twee soorten en de strenge regel waarnaar God hen zal oordelen, en oordeelt uzelf, opdat u niet met de bozen verdoemd zult worden.

			De verschillende oordelen over de beide soorten worden in de tekst genoemd. De een zal opstaan tot de opstanding des levens. Dit betekent niet enkel bestaan. Zij zullen beiden bestaan, beiden eeuwig bestaan, maar “leven” betekent, goed verstaan,  zaligheid, macht, werkzaamheid, voorrecht, capaciteit. Het is inderdaad zo’n veelomvattende term, dat ik veel tijd nodig zal hebben om zijn volle betekenis uit te leggen. Er is dood in het leven dat de goddelozen zullen hebben, maar dat van ons zal leven in het leven zijn, een wezenlijk leven; niet slechts bestaan, maar bestaan in energie, bestaan in vrede, bestaan in zaligheid, bestaan in volkomenheid. Dit is de opstanding tot het leven.

			Wat de goddelozen betreft is er een opstanding tot verdoemenis, waardoor hun lichaam en ziel duidelijk onder Gods oordeel zullen komen; zij zullen verdoemd worden volgens het woord van onze Heiland. O, welk een opstanding. Toch ontkomen we er niet aan als wij op de grote zaligheid geen acht geven. Als wij konden gaan liggen en slapen om nooit meer wakker te worden, wat zou dat een zegen zijn voor een goddeloze! Als het graf het laatste van hem zou zijn en hij als een hond nooit uit zijn sluimering zou wakker worden, wat een zegen zou dat zijn! Maar die zegen is niet voor u en zal het ook niet zijn! Uw ziel moet leven en uw lichaam moet leven. “O vrees Hem toch, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Ja, ik zeg u, vrees Hem”.

			Onze tijd is bijna voorbij, maar ik moet mij de minuten die mij nog resten besteden met HET TREKKEN VAN LESSEN UIT DE TEKST.

			De eerste les is aanbiddende eerbied. Als het zo is dat alle doden op de stem van Christus zullen opstaan, laten we Hem dan aanbidden. Welk een Heiland was Hij toch, Die aan het kruis bloedde. Hoe heerlijk is Hij verhoogd, Die eens veracht en verworpen was! O broeders, konden we maar komen bij de zoom van de waarheid, dat Hij alle doden uit hun graven zal opwekken; konden we maar beginnen de verhevenheid van de betekenis op te merken. Ik denk dat wij de Heiland te voet zouden vallen zoals Johannes, die zei: “Toen viel ik als dood aan Zijn voeten”. O welk een verbazende macht hebt U, mijn Heere en Meester! Welk een hulde komt U toe! Wees gegroet, Immanuël! Gij hebt de sleutels der hel en des doods. Mijn ziel heeft U lief en aanbidt U, o Vorst, Die eeuwig op de troon zit, Wiens Naam is Wonderlijk, Raad, Koning der koningen en Heere der heren.

			De volgende les is troost voor onze gewonde geesten om onze afgereisde vrienden.

			Wij rouwen nooit om de zielen van de rechtvaardigen; zij zijn eeuwig bij de Heere. De enige rouw die wij christenen toestaan is om het lichaam, dat vergaat als een verdorde bloem. Als wij op begrafenissen dat beroemde hoofdstuk uit de brief aan de Corinthiërs lezen, vinden we er geen troost in met betrekking tot de onsterflijke geest, want die is niet nodig, maar wij vinden veel troost met betrekking tot datgene wat “in oneer gezaaid”wordt, maar wat zal “opgewekt worden in heerlijkheid”. De doden zullen leven; het stof dat vergaat zal weer leven. Weent niet alsof u de schat in de zee geworpen hebt, waar u hem nooit zult terugvinden. U hebt hem slechts in een kist weggelegd, waaruit u hem weer zult ontvangen, stralender dan tevoren. U zult weer oog in oog staan met hen die zo vaak liefdevolle woorden tot u gesproken hebben, maar wier ogen nu gesloten zijn in de duisternis van het graf. Uw kind zal u weer zien. U zult uw kind kennen. Het zal opstaan in dezelfde vorm. Uw afgereisde vriend zal weer terugkomen, en daar hij zijn Heere liefgehad heeft, zoals u, zult u zich met hem verblijden in het land waar men niet meer sterft. Het is maar een korte scheiding; het zal een eeuwig samenzijn zijn. Eeuwig bij de Heere, zullen we ook eeuwig bij elkaar zijn. Laten we elkaar dan met deze woorden vertroosten.

			De laatste les is die van zelfonderzoek. Als wij zullen opstaan, sommigen om hun loon te ontvangen en sommigen hun straf, hoe sta ik er dan zelf voor? Laat ieder geweten vragen: “Hoe sta ik ervoor?” Hoe voelt u zich, toehoorders, bij het vooruitzicht van weer op te staan? Geeft deze gedachte u een straaltje vreugd? Geeft zij geen bepaalde schrik? Als uw hart beeft bij dit bericht, hoe zult u het verdragen, als u geconfronteerd wordt met het werkelijke feit, en niet slechts met de gedachte? Hoe is uw leven geweest? Als u naar dat leven zult geoordeeld worden, wat is het geweest? Wat is tot nu toe het overheersende beginsel? Hebt u in God geloofd? Leeft u door het geloof in de Zoon van God? Ik weet dat u onvolmaakt bent, maar worstelt u om heiligheid? Wenst u God te eren? Dit zal het oordeel over uw leven bepalen. Waar hebt u voor geleefd? Er is wel onvolkomenheid geweest, maar was er ook oprechtheid? Is genade, genade van God, die zondaars wast in het bloed van Christus, in u gebleken, door  afstand te nemen van de zonden die u liefhad en te leiden naar de eens verzuimde plichten?

			Ik wil u nog een vraag stellen: Als u zich niet gelukkig voelt als u aan uzelf denkt, bent u dan wel gerust over de opwekking van alle anderen? Bent u bereid om voor Gods aangezicht hen te ontmoeten met wie u onder de mensen gezondigd hebt? Het is een vraag die de moeite waarde is om de gedachten van de zondaar bezig te houden. Wat moet het wel een schrik zijn voor mensen om hun metgezellen in de zonde te ontmoeten! Was dat niet de achtergrond van de wens van de rijke man, die wenste dat Lazarus naar de wereld zou worden teruggestuurd om zijn vijf broers te waarschuwen, opdat zij niet in de plaats der pijniging zouden komen? Was hij niet bang om hen daar te zien, omdat hun verwijten zijn ellende zouden verzwaren? Het zal afschuwelijk zijn voor een losbandige schurk om op te staan en geconfronteerd te worden met zijn slachtoffers die zijn lusten meegesleept hebben naar de hel! Wat zal hij beven als hij hen hem hoort verdoemen en vervloeken om zijn wellust! O mens, uw zonde ligt niet dood en begraven en de zondaar met wie u de ongerechtigheid bedreven hebt, zal opstaan om tegen u te getuigen. De misdaad, de schuld, de straf en de schuldige zullen alle weer leven en u zult eeuwig in wroeging leven en de dag betreuren dat u zo overtreden hebt.

			Nog een vraag: Als het verschrikkelijk zal zijn om de doden te zien opstaan, hoe zult u het verdragen Hem te zien, de Rechter Zelf, de Heiland te zien? Van alle mannen die ooit geleefd hebben, is Hij Degene voor Wie u het meest bang dient te zijn, omdat u Hem het meest behoort lief te hebben, maar Die vergeet. Hoe vaak heb ik er van deze kansel sterk bij u op aangedrongen om Jezus Christus de hand te geven en hoe vaak hebt u Hem bot afgewezen! Misschien hebben sommigen van u dat niet helemaal gedaan, maar u hebt uw beslissing uitgesteld en gezegd: “Als ik gelegener tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen”. Hoe wilt u zich voor Hem verantwoorden als Hij komt? Mens, hoe wilt u zich verantwoorden? Hoe wilt u zich verontschuldigen? U wilde Hem niet als Zaligmaker, maar u zult Hem als Rechter moeten aannemen om uw vonnis uit te spreken. U hebt Zijn genade veracht, maar u kunt aan Zijn toorn niet ontkomen. Als u nu maar op Jezus ziet, zult u in die blik zaligheid ontvangen, maar als u weigert, vergadert u zich toorn, als Hij u onomkoombaar met zulk een verschrikkelijke blik zal aanzien, waarvan de profeet zegt: “Al de geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven”. O, veracht Hem dan niet! Veracht de Gekruisigde niet! Vertreed Zijn bloed alstublieft niet, maar kom tot Hem, zodat u niet bang hoeft te zijn als u Hem op Zijn troon ziet.

			Geliefden, ik had kunnen blijven vragen, maar met deze twee vragen  wil ik besluiten. Een van de beste manieren om te weten wat ons deel in de toekomst zal zijn, is te onderzoeken wat ons deel nu is. Hebt u nu leven, ik bedoel geestelijk leven – het leven dat treurt om de zonde, het leven dat op een Zaligmaker vertrouwt? Zo ja, dan zult u zeker deel hebben aan de opstanding ten leven. Aan de andere kant, bent u nu veroordeeld? Want hij die niet gelooft is alrede veroordeeld. Bent u een ongelovige? Dan bent u nu veroordeeld; u zult de opstanding tot verdoemenis ondergaan. Hoe kan het ook anders? Zoek dan door het geloof het leven van God te bezitten. Dan zult u er eeuwig de vruchten van genieten. Ontga nu de veroordeling en u zult eeuwig hierna de verdoemenis ontgaan.

			God zegene u allen met de overvloed van Zijn zaligheid, om Christus’ wil. 

			Amen.

			De kracht van Christus 
in Zijn opstanding

			“Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, [namelijk] de Heere Jezus Christus; Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat dit gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen”.  Filip. 3:20 en 21

			Ik zou u misleiden als ik deze verzen mijn tekst zou noemen, want ik ben alleen van plan om de laatste woorden eruit te lichten. Ik heb alleen deze twee verzen gelezen omdat ze noodzakelijk zijn om de laatste woorden te begrijpen. Er zouden verschillende preken nodig zijn om alles te verklaren uit zo’n rijke passage als deze. Geliefden! Hoe innig is ons leven verweven met dat van Christus! Zijn eerste komst is ons tot redding geweest en we zijn door Hem verlost van Gods toorn. We leven nog omdat Hij leeft en nooit is ons leven vreugdevoller dan wanneer we het meest op Hem zien. De volmaking van onze redding in de verlossing van ons lichaam uit de banden van de verderfelijkheid, in het opheffen van ons stof tot een heerlijke onsterfelijkheid, dat is ook verweven met de persoonlijke opstanding en levendmakende kracht van de Heere Jezus Christus. Zoals Zijn eerste komst onze redding van de zonde betekent, zo betekent Zijn tweede komst onze redding van het graf. Hij is in de hemel, maar zoals de apostel zegt: “Waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus; Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat dit gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam.” 

			Zonder Hem hebben we niets en zijn we niets. Het verleden, het heden en de toekomst zijn slechts helder als Hij erop schijnt. Iedere troost, elke hoop, elke blijdschap die we bezitten, hebben we ontvangen en krijgen die nog steeds door onze verbondenheid met Jezus Christus onze Heere. Zonder Hem zijn we naakt, arm en ellendig. Ik wil op uw, en in het bijzonder ook op mijn eigen hart de noodzaak drukken om in Hem te zijn en te blijven. Ik verlang er in het bijzonder naar dat u als ijverige dienaren voor de eer van God dagelijks gemeenschap met Jezus beoefent, want zoals het met de zegeningen van het verbond is, zo is het ook met ons werk in het geloof en de liefde: alles hangt af van Hem. Al onze vruchten worden in Jezus gevonden. Denk maar aan Zijn eigen woorden: “Zonder Mij kunt gij niets doen.” Al onze kracht om te werken komt volledig voort uit Zijn kracht. Als we doeltreffend willen werken, moet het altijd zijn naar het doeltreffend werk van Zijn kracht, in ons en door ons.  

			Laten we in de tekst het eerst van alles opmerken het wonder dat door onze Heere wordt gewerkt bij Zijn komst, en dan daaruit middelen verkrijgen om in de tweede plaats de kracht die op dit moment van Hem uitgaat en die in Hem opgesloten ligt te beschouwen. En dan ten derde het werk dat wij verlangen volbracht te zien overpeinzen. 

			1. Ten eerste vragen wij u het wonder dat door God bij Zijn komst gewerkt wordt, gelovig te beschouwen. 

			Als Hij voor de tweede keer komt, zal Hij onze slechte lichamen veranderen en vormen naar Zijn heerlijk lichaam. Wat een wonderbaarlijke verandering! Wat een geweldige gedaanteverwisseling! Wat een hoge opklimming! Ons lichaam in de huidige staat wordt in onze Engelse vertaling een “slecht lichaam” genoemd, maar als we het Grieks letterlijk vertalen, wordt het veel uitdrukkelijker, want daar wordt ons stoffelijke gestel “het lichaam van onze vernedering” genoemd. Niet “het nederige lichaam”, dat wordt er niet mee bedoeld, maar het lichaam waarin onze vernedering zich manifesteert en waarin het opgesloten ligt. Dit vernederde lichaam zal God veranderen tot het als Zijn eigen lichaam is. Hier staat niet alleen “Zijn heerlijk lichaam”, want dat is niet de meest letterlijke betekenis, maar “het lichaam van Zijn heerlijkheid”; Het lichaam waarin Hij Zich in Zijn heerlijkheid verheugt en openbaart. Onze Zaligmaker had hier op aarde een lichaam der vernedering. Het was in alle opzichten als ons lichaam, behalve dat het niet kon verteren omdat het onbevlekt was door zonde. Dat lichaam waarin onze Heere weende en grote druppels bloed zweette en waarin Hij de geest gaf, dat was het lichaam van Zijn vernedering. Hij stond op uit de dood en dat deed Hij in hetzelfde lichaam als waarmee Hij ten hemel voer. Maar Hij verborg de heerlijkheid van dit lichaam voor het grootste deel, anders was Hij te stralend geweest om door sterfelijke ogen gezien te worden. Pas toen Hij voorbij de wolk was en buiten het gezicht kwam, scheen de volle heerlijkheid van Zijn lichaam om de engelen en de verheerlijkte zielen in verrukking te brengen. Toen was het dat Zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht.

			Nu, geliefden, hoe Jezus’ lichaam in Zijn heerlijkheid ook zijn mag, ons lichaam dat nu vernederd is, zal eraan gelijk worden gemaakt. Jezus is het voorbeeld waarnaar de mens in zijn heerlijkheid gevormd zal worden. Wij zullen Hem gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.  Hier wonen we nog in dit lichaam der vernedering, maar het zal een verandering ondergaan, in een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Dan zullen we ingaan in heerlijkheid. Dan zal ons lichaam geschikt gemaakt worden voor die heerlijke staat. Het zal terecht een lichaam der heerlijkheid genoemd worden. We moeten alle details van deze verandering niet nieuwsgierig onderzoeken. Ook moeten we niet proberen alle verschillen aan te geven tussen de twee staten van ons lichaam, want het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen en we moeten maar tevreden zijn dat veel ons na dit leven bekend zal worden. En al kijken we als door een spiegel in een duistere rede, toch zien we er iets van, en daar hoeven we onze ogen niet voor te sluiten. We kennen hier nog niet zoals we gekend zijn, maar we kennen ten dele. En dat deeltje kennis is dierbaar. 

			De poorten hebben wel eens op een kier gestaan en mensen  hebben een tijdje kunnen kijken en aanschouwen en zich verwonderd. Ten minste drie keer hebben menselijke ogen iets kunnen zien van het lichaam der heerlijkheid. Het gezicht van Mozes, toen hij van de berg afkwam, scheen zo dat degenen die beneden vergaderd waren er niet naar konden kijken en hij het met een sluier moest bedekken. Dat glanzende gezicht van die man, die veertig dagen gemeenschap met God gehad had, straalde al van de glans van de verheerlijkte mens. Onze Heere heeft echter nog een grotere openbaring gegeven van het verheerlijkte lichaam toen Hij verheerlijkt werd in de aanwezigheid van de drie discipelen. Toen Zijn klederen stralend en helder werden, witter dan een lakenvoller ze maken kan, en Hijzelf straalde van heerlijkheid. Zijn discipelen zagen het en verwonderden zich. Het gezicht van Stefanus is een derde venster waardoor we als het ware mogen zien op de heerlijkheid die geopenbaard wordt, want zelfs zijn vijanden zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel toen zij de martelaar aanzagen in zijn belijdenis van Christus. Deze drie kortstondige weerschijnsels van het morgenlicht kunnen voor ons dienen als tekenen, om ons te helpen een vaag idee te vormen van wat het lichaam der verheerlijking van Christus en het lichaam van onze eigen verheerlijking zal zijn. 

			Laten we die prachtige tekst uit de Korinthebrief opslaan, waar de sluier verder opgelicht lijkt dan ooit tevoren of sindsdien. We vinden hier een paar punten die het waard zijn om herhaald te worden. Het lichaam is hier beneden vergankelijk, het is aan het verderf onderworpen. Het wordt allengs zwakker door veroudering, op het laatst moet het toegeven aan de slagen van de dood, wordt in de aarde geworpen en wordt tot voedsel voor de wormen. Het nieuwe lichaam is echter onverderfelijk. Het is niet aan enige ziekte, verderf of verzwakking onderworpen en het zal nooit door het verstrijken van de jaren moeten sterven. Het zal het onsterfelijke gezelschap zijn voor de onsterfelijke ziel. Er zijn geen graven in de hemel, geen doodsklok bedroefde ooit het nieuwe Jeruzalem. Hier is het lichaam zwak. Zoals de apostel zegt: “Het wordt gezaaid in zwakheid.” Het is onderworpen aan allerlei zwakheden in het leven, en in de dood verliest het elke kracht. Het is te zwak om onze eigen wil uit te voeren, nog zwakker zelfs om de hemelse wil te volbrengen. Het is te zwak om te doen en te zwak om te ondergaan, maar het zal opgewekt worden in kracht, alle zwakheden zullen volledig weggenomen worden. We hoeven niet te speculeren in hoeverre deze kracht geestelijk of lichamelijk zal zijn, niet aan te geven waar het stoffelijke eindigt en het geestelijke begint. We zullen zijn als de engelen, en het is voor ons geen probleem om te geloven dat deze reine geesten “uitblinken in kracht”, en om Petrus te verstaan als hij zegt dat engelen “in sterkte en kracht meerder” zijn. Ons lichaam zal “opgewekt worden in kracht.” 

			Hier is het lichaam ook een natuurlijk lichaam en een lichaam geschikt om te ziel te huisvesten, voor de laagste vermogens van het verstand. Maar volgens de apostel in de Korinthebrief moet het een geestelijk lichaam worden, aangepast aan het nobelste deel van onze natuur, geschikt om de woning te zijn en het werktuig van ons door genade wedergeboren leven. Dit huidige lichaam is geen hulp voor de geest van gebed of lofprijzing. Het hindert ons eerder dan dat het ons bijstaat in onze geestelijke oefeningen. Vaak is de geest wel oprecht gewillig, maar het vlees zwak. We slapen als we moeten waken en verslappen als we moeten doorzetten. Blijdschap en verdriet leiden vaak zelfs af van godsvrucht. Maar als ons lichaam veranderd zal zijn, dan zal het geschikt zijn voor het hoogste streven van onze vervolmaakt en verheven menszijn, een geestelijk lichaam gelijkvormig aan het verheerlijkte lichaam van Christus. 

			Omdat het zondeloos is, zal het lichaam na de opstanding ook pijnloos zijn. Wie zal het aantal keren tellen dat we pijn hebben nu we nog in dit aardse lemen huis wonen? Wij, in deze tabernakel, zuchten waarlijk. Lijkt het voor de kinderen der ziekte soms niet of dit lichaam ervoor ontworpen is met het oog op het lijden? Alsof elke zenuw, pees, ader, gewricht, bloedvat of vlies een deel vormen van een of ander merkwaardig instrument waarop iedere noot van de hele toonladder van de pijn geproduceerd kan worden? Heb geduld, gij die wegkwijnt in deze verbroken woning, u wacht een huis dat niet met handen gemaakt is. Daar zullen u geen zorg en zuchten ontmoeten. De kastijdende stok zal niet langer meer neerkomen als alle zonde volmaakt is weggenomen. En zoals het nieuwe lichaam zonder pijn zal zijn, zo zal het ook boven alle vermoeidheid staan. Het verheerlijkte lichaam zal niet meer toe hoeven te geven aan vermoeidheid, noch falen door matheid. Houdt het niet in dat het geestelijke lichaam niet hoeft te slapen als wij lezen dat zij God dag en nacht zullen dienen in Zijn tempel? 

			Kortom: de lichamen van de heiligen zullen, net als Christus’ lichaam, volmaakt zijn; er zal niets aan ontbreken of mankeren. Als heiligen sterven in de zwakheid van de ouderdom, dan zullen ze niet zo opstaan, of als ze een zintuig of een ledemaat verloren hebben of lam of vermikt zijn, dan zullen ze dat niet zijn in de hemel, want naar lichaam en ziel zijn zij “onberispelijk voor de troon van God.” “We zullen Hem gelijk wezen”, is waar voor alle heiligen en daarom zal er geen zijn die niet blank en schoon en volmaakt is. De rechtvaardigen zullen als Christus zijn. Mijn fantasie is niet in staat om u een voorstelling te geven van die verandering, maar zij die leven en blijven leven bij de komst van Gods Zoon, zullen het ondergaan en zo, zonder dood, de zaligheid ingaan. “Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen”, en daarom zullen de lichamen van de gelovigen in één ogenblik van de ene staat in de andere overgaan. Ze zullen veranderd worden van verachtelijk in het zalige, van de staat der vernedering in een gelukzalige staat, door de kracht van de komende Zaligmaker. Het wonder zal verbazingwekkend zijn als u het ziet gebeuren aan degenen die zullen leven als Christus komt. Bedenk echter dat een zeer groot aantal van de heiligen al in het graf zal zijn als de Heere voor de tweede keer zal verschijnen. Sommigen van hen zullen al zo lang in het graf zijn, dat hun lichamen al verteerd zullen zijn. Als u de grond kon verwijderen en het deksel van de kist oplichten, wat zou u vinden dan bederf en verrotting? Maar deze rottende overblijfselen zijn het lichaam der vernedering van de heilige, en datzelfde lichaam zal veranderd worden in de gelijkenis van Christus’ verheerlijkte lichaam. Verwonder u over het wonder als u deze machtige verandering ziet! Kijk in het weerzinwekkende graf en, als u het uit kunt houden, aanschouw die rottende massa. Dit, zelfs dit, zal veranderd worden in Christus’ gelijkenis. Wat een werk zal dat zijn! En wat een Zaligmaker Die dat zal volbrengen! 

			Laten we nog iets verder gaan. Velen van hen die Christus zal opwekken, zullen zo lang begraven zijn dat elk spoor van hen verdwenen zal zijn. Ze zullen wedergekeerd zijn tot het stof der aarde, zodat als hun beenderen gezocht zouden worden er geen spoor van hen zou worden gevonden, noch zou de knapste onderzoeker naar menselijke overblijfselen ook maar het kleinste deeltje kunnen vinden. Zij hebben zo lang door de eeuwen in stilte gerust in hun eenzame graf totdat ze opgenomen zijn in de grond als deel van moeder Aarde. Nee, er is geen been, noch een stukje van een bot over. Ze zijn een deel van de aarde geworden zoals een regendruppel die op een golf valt, één wordt met de zee. Toch zullen ze opgewekt worden. Het trompetsignaal zal hen terugroepen uit het stof waarmee ze vermengd zijn en stof bij stof en been bij been zal de anatomie hersteld worden en daarna opnieuw gevormd. Groeit uw verwondering nu niet? Neemt uw geloof dit wonder niet met blijdschap aan en voelt toch dat dit een wonder is? 

			Mensenkind, ik zal u in een kamer leiden die nog grotere wonderen bevat. Er zijn vele duizenden van Gods kinderen die een zachte sluimering in het graf ontzegd is; ze werden afgesneden in het martelaarschap, in stukken gehakt of voor de honden geworpen. Tienduizenden dierbare lichamen van de heiligen zijn verteerd door het vuur, hun ledematen zijn in wolken van rook opgegaan in de vier winden des hemels en zelfs het handjevol as dat aan de voet van hun brandstapel overbleef werd door hun meedogenloze vervolgers in de rivieren geworpen om naar de oceaan gevoerd te worden en verdeeld te worden over alle kusten. Sommigen van de kinderen der opstanding zijn verscheurd door de wilde beesten in de Romeinse amfitheaters of als prooi voor de wouwen en raven aan de galg achtergelaten. Op allerlei manieren zijn de lichamen van de heiligen gedeeld en afgehakt en als gevolg daarvan zijn ongetwijfeld deeltjes ervan opgenomen door de diverse planten en, nadat die door dieren werden gegeten, vermengd met het vlees van die dieren. En die dan? “En die dan?” vraagt u, “hoe kunnen deze lichamen weer samengevoegd worden? Hoe is het mogelijk dat deze zelfde lichamen weer opgewekt worden?” Ik kan hierop antwoorden dat een wonder ooit dorre beenderen weer levend kan maken en als er een wonder geschiedt, dan verdwijnt iedere onmogelijkheid. Hij, Die de atomen uit niets maakte, kan ook ieder deeltje weer uit de verstrooiing samenvoegen. De alwetende Heere der voorzienigheid weet van ieder molecuul af en kent zijn plaats en geschiedenis als een herder zijn schapen kent; en als het nodig is dat de identiteit van een lichaam hersteld wordt en ieder atoom bijeengezocht wordt, dan kan Hij dat doen. Misschien is het echter niet nodig, en ik beweer niet dat dat het geval  is, want misschien is er wel een ware identiteit zonder dat het exact hetzelfde materiaal is. Net als dit lichaam hetzelfde is als waarin ik twintig jaar geleden leefde, en het waarschijnlijk is dat er geen korrel meer van dezelfde stof in is. God is in staat om te zorgen dat hetzelfde lichaam dat wij op aarde dragen in onze vernedering, en dat wij een verdorven lichaam noemen, gevormd zal worden naar Christus’ lichaam. Geen moeilijkheid, hoe moeilijk ook, die ooit opgeworpen kan worden door de wetenschap of de natuurwetten, kan ook maar een moment in de weg staan van het volbrengen van deze daad van verandering door Christus de Koning.

			Wat een wonderen vormen zich in mijn gedachten! Het heeft inderdaad geloof nodig, en we danken God dat we dat hebben. De wederopstanding van Christus heeft voor altijd, onbereikbaar voor tegenstand, de opstanding van allen die in Hem zijn doen postvatten in onze gedachten: “want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, wederbrengen met Hem”. Toch is het een wonder boven wonder, zo groot dat het de volheid van Gods wezen nodig heeft. Van wie dan van God, de God der goden Zelf, kan gezegd worden dat Hij onze lichamen zal veranderen en gelijkmaken aan Zijn verheerlijkt lichaam?

			2. We zullen nu doorgaan. Hier is het punt waar we ons op richten. 

			Beschouwen wij in de tweede plaats dat de kracht die de doden zal opwekken, op dit moment reeds in Christus aanwezig is.  Onze tekst zegt: “naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen”. Het is niet een nieuw soort kracht die Christus zal aannemen in het laatste  der dagen en dan voor de eerste keer laat zien, maar de kracht die de doden zal opwekken is dezelfde die nu op dit moment al in Hem aanwezig is. Dezelfde kracht die op dit moment van Hem uitgaat in het midden van Zijn Kerk en onder de mensenkinderen. Hiervoor vraag ik uw aandacht en nodig u uit met mij het verband van de tekst te bezien. 

			Bemerk eerst dat al de kracht waardoor de laatste lichaamsverandering gewerkt zal worden toegeschreven wordt aan onze Heere Jezus als de Zaligmaker. “Wij verwachten ook de Zaligmaker, namelijk de Heere Jezus Christus”. Als Christus de doden opwekt, dan zal dat zijn als de Zaligmaker. En dat is precies de kracht die we op dit moment van Hem nodig hebben. Houd dit vast in uw hart, broeders: we streven naar de redding van mensen en dat is geen hopeloos streven, want Christus is als Zaligmaker in staat om alle dingen aan Zichzelf te onderwerpen, dat is wat de tekst ons uitdrukkelijk vertelt. Hij vertelt ons niet slechts dat Hij als opwekker van doden alles aan Zich kan onderwerpen, maar als Zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Zijn namen worden uitdrukkelijk gegeven: Hij wordt ons voorgesteld als de Heere, de Heiland, de Gezalfde. En uit dien hoofde kan Hij alles aan Zichzelf onderwerpen. Wat een blijde boodschap voor ons! Broeders, hoe sterk mogen onze gebeden zijn voor de bekering van mensenkinderen, hoe groot onze verwachtingen, hoe gelovig onze werkzaamheden! Niets is te moeilijk voor onze Heere Jezus Christus: niets in het reddingswerk is te groot voor Zijn kracht. Als Hij als Zaligmaker in de toekomst de doden kan opwekken, dan kan Hij nu ook de geestelijk doden levend maken. 

			De kracht van de opstanding is heden aanwezig. Zij klopt in het levende deel van deze toehoorders. Zij zwelt op met iedere boezem waarin de liefde voor God klopt. Zij bewaart de levensloop in de zielen van al degenen die geestelijk zijn, zodat ze niet meer terug kunnen vallen in hun voormalige dood-zijn in de zonden. De kracht die de opstanding zal werken zal geweldig zijn, maar zij zal niet nieuw zijn. Zij die er oog voor hebben,  kunnen op dit moment de werkzaamheid ervan overal in de Kerk van God zien. En hier stem ik in met het gebed van de apostel: “Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; en welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht, Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechterhand in de hemel; Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende; En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult”.

			Merk verder op dat de woorden van de tekst impliceren dat tegenstand tegen deze kracht kan worden verwacht, maar dat alle weerstand overwonnen zal worden. Het woord ‘onderwerpen’ suggereert een kracht die overwonnen en onderworpen moet worden. “Waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen”. Hierin zit een groot wonder! Er zal geen tegenstand zijn tegen de opstanding. Het geluid van de trompet zal de doden uit hun graven laten komen en geen stofje zal het bevel ongehoorzaam zijn. Tegen de geestelijke opstanding is echter wel weerstand – weerstand die alleen almacht kan overwinnen. In de bekering van zondaren is de natuurlijke verdorvenheid een tegenwerkende kracht. Want de mens is gehecht aan de zonden en heeft Gods werken niet lief, noch hoort hij de stem der genade.

			Mijn broeders, om nu alle vrees weg te nemen betreffende de mogelijkheid van God om zalig te maken, wordt hier het woord ‘kan’ gebruikt. Niet alleen kan Hij alles uit de doden opwekken, maar Hij kan ook “alle dingen aan Zichzelven onderwerpen.” Weer zou ik u hier willen vragen om de bemoediging aan te nemen die de tekst u biedt. Als er tegenstand is tegen het Evangelie, dan kan Hij die onderwerpen. Als er iemand is die bevooroordeeld is, als er een ander is wiens hart is verduisterd door dwaling, als iemand Jezus’ eigen naam haat, als een ander zo gehecht is aan zijn zonden dat hij er niet van kan scheiden, als tegenstand heeft postgevat in een zeer vasthoudend persoon, gaat deze tekst dan niet over al deze gevallen? “Hij kan alles aan Zichzelven onderwerpen”. Hij kan ze overwinnen. Hij kan de hindernissen die het tonen van Zijn kracht verhinderen wegnemen en diezelfde hindernissen gebruiken als middelen om Zijn kracht des te heerlijker voortgang te doen vinden. “Hij kan alle dingen aan Zichzelven onderwerpen.”

			Merk vervolgens op dat de woordkeus van onze tekst alle mogelijke voorstelbare gevallen insluit. “Hij kan alle dingen aan Zichzelven onderwerpen.” Niet hier iets en daar iets, nee, alle dingen. Broeders, niemand in deze wereld is zo diep gevallen, zo verlaagd, verdorven en bewust slecht, of Jezus kan hem redden. Zelfs niet als ze buiten het bereik van de kerk zijn. Hij kan de heidenen naar het Evangelie brengen of het Evangelie naar hen toe. De wielen van de voorzienigheid kunnen zo gedraaid worden, dat de zaligheid de verschoppelingen bereikt. Zelfs oorlog, hongersnood en ziekte kunnen boodschappers worden voor Christus, want ook Hij rijdt op de vleugels van de wind. Jaren geleden woonde er in Perugia, in Italië, een man met een geweldig losse moraal en de slechtst voorstelbare gezindheid. Hij had alle godsdienst vaarwel gezegd, hij walgde van God en hij was in zo’n hopeloze geestelijke staat terechtgekomen dat hij sympathie had opgevat voor de duivel. Hij streefde er zelfs naar om de boze te vereren. Hij stelde zich satan voor als beeld en belichaming van alle rebellie, vrijdenkerij en wetteloosheid. Zo vergoddelijkte hij hem in zijn gedachten en wilde niets liever dan zelf een duivel worden. Op een keer toen een protestantse zendeling in Perugia preekte, hoorde de man een priester zeggen dat er protestanten in Perugia waren en dat de stad vervuild werd met ketters. “En wie denkt u dat de protestanten zijn?” vroeg hij. “Het zijn mensen die Christus verworpen hebben en de duivel vereren”. Wat een grove en schandelijke leugen was dat, maar het leidde tot een heel ander doel dan de bedenker ervan bedoelde. Toen de man dit hoorde, dacht hij: “Oh, zal ik hun bijeenkomsten eens gaan bezoeken, want ik ben dezelfde mening toegedaan”. En daar ging hij naar de protestantse samenkomst, in de hoop daar een bijeenkomst te vinden die wetteloosheid propageerde en de duivel vereerde. Daar hoorde hij het Evangelie en werd gered.

			Zie in dit geval en in tienduizend even opmerkelijke gevallen de mogelijkheid van onze Koning om alle dingen aan Zichzelf te onderwerpen. Hoe kan een man waarvan God besloten heeft dat hij gered wordt, ontkomen aan deze eeuwige liefde, die net zo alomtegenwoordig is als Zijn godheid zelf? “Hij kan alle dingen aan Zichzelven onderwerpen.” Als Zijn zwaard hen niet kan bereiken die veraf zijn, dan kunnen Zijn pijlen het wel en zelfs dit uur zijn ze scherp in de harten van de vijanden. Geen bluffende Goliath kan blijven staan voor onze David. Hoewel het wapen dat Hij vandaag gebruikt niet meer hoeft te zijn dan een steentje uit de beek, toch zal de Filistijn onderworpen worden. Als er op deze plaats een deïst, een atheïst, een roomse, of zelfs een duivelsaanbidder zou staan, als het een mens is, kan de genade hem bereiken. Jezus Christus kan hem aan Zichzelf onderwerpen. Niemand is te ver gegaan en niemand is te erg verhard. Zolang Christus in de hemel is hoeven we niet te wanhopen over iemand die nog in dit sterfelijke leven is. “Hij kan alle dingen aan Zichzelven onderwerpen.”

			Het zal u wellicht opvallen in de tekst dat er niets gezegd wordt over de ongeschiktheid van het middel. Ik ben vaak bevreesd dat zielen verloren gaan vanwege onze middelen omdat we vol van gebreken zijn. We zijn vaak bang dat we niet genoeg of goed genoeg bidden, dat we niet krachtig of vurig genoeg zijn. Of dat er gezegd moet worden: “En Hij heeft aldaar niet vele krachten gedaan, vanwege hun ongeloof”.  Onze tekst lijkt de mens helemaal uit te schakelen. “Hij kan alle dingen aan Zichzelf onderwerpen”. Dat wil zeggen: Jezus doet het. Jezus kan het en zal het allemaal doen. Met de zwakste middelen kan Hij krachtige werken doen, kan Hij ons vatten, ongeschikt als we zijn voor Zijn dienst, en ons geschikt maken. Kan Hij ons grijpen in onze dwaasheid en ons wijsheid leren. Ons nemen in onze zwakheid en ons sterk maken. Mijn broeders, als wij iets in onszelf zouden moeten vinden en op onszelf moesten vertrouwen, dan zouden wij onze ondernemingen beter op kunnen geven. Maar omdat Hij het kan, werpen we de last van dit werk op Hem en gaan we tot hem in gelovig bidden, Hem vragend om door ons krachtig te werken tot eer van Zijn heerlijkheid, want “Hij kan alle dingen aan Zichzelven onderwerpen.” 

			Merk op dat van het in staat zijn in de tekst wordt gezegd dat het nu bij de Zaligmaker aanwezig is. Ik heb dat al aan u uitgelegd, maar ik verwijs er opnieuw naar. De opstanding is een zaak van de toekomst, maar de werking die de opstanding zal volbrengen is een zaak van het heden. “Naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen”. Jezus is nu net zo sterk als Hij ooit zijn zal, want Hij verandert niet. Op dit moment is Hij net zo goed in staat om zielen te bekeren als in tijden van de krachtigste opwekkingen, ja of als op Pinksteren zelf. Christus’ kracht kent geen eb en vloed. Almacht is in de hand die eens werd doorboord. Zij verblijft daar permanent. O, konden we haar maar oproepen! Konden we de Kapitein van het leger maar naar het slagveld terugbrengen om voor Zijn Kerk te strijden, om voor Zijn dienaren te werken! Wat een wonderen zouden we dan te zien krijgen, want Hij is machtig. In Hem zijn we niet behoeftig, we zijn behoeftig in onszelf, àls we al behoeftig zijn. Laten we toch roepen tot onze Heere, want Hij hoeft maar te willen en duizenden zondaren worden gered. Laten we onze harten opheffen tot Hem, Die maar één woord hoeft te spreken en hele volken worden tot Hem wedergeboren. De opstanding zal geen werk zijn dat eeuwen in beslag neemt, het zal ineens gewerkt worden. En zo zou het kunnen in dit huis des gebeds, door heel Londen, over heel de wereld, dat Christus een snel en krachtig werk doet tot verwondering van elk die het aanschouwt. Hij zal de scepter van Zijn sterkte uit Sion zenden en heersen in het midden van Zijn vijanden. Hij zal Zijn geschut in stelling brengen, Hij zal Zijn mijnen laten ontploffen, Zijn achterhoede naar voren brengen, Hij zal de stad van Zijn tegenpartij onderwerpen en als overwinnaar door het Bozra van zijn vijanden rijden. Wie kan Zijn hand weerstaan? Wie zal tot Hem zeggen: “Wat doet U?” 

			Ik wilde dat we tijd hadden om de paralellen uit te werken die onze tekst voorstelt tussen de opstanding en het onderwerpen van alle dingen. De opstanding zal door goddelijke kracht gewerkt worden en de onderwerping van zondaren is een geval van redding van exact dezelfde aard. Alle mensen zijn dood in de zonden, maar Hij kan ze opwekken. Velen onder hen zijn verdorven van het kwaad, maar Hij kan ze veranderen. Sommigen van hen zijn als het ware hopeloos, zoals dode lichamen die verstrooid zijn door de wind. Hopeloze gevallen voor wie zelfs de zuchten van het medelijden verspild lijken. Maar Hij, Die met één woord allerlei soorten doden kan opwekken, kan allerlei soorten zondaren opwekken met dezelfde kracht. En zoals de opgewekte doden gelijkvormig gemaakt worden aan Christus, zo worden ook de bozen als zij bekeerd worden, gelijkvormig aan Jezus. Schitterende voorbeelden van goedheid zullen gevonden worden in hen die een vreselijk slechte gezindheid  hadden. De meest verdorven en liederlijke mensen zullen de vurigste en meest devote christenen worden. Wat een sprong van het verdorven naar het verheerlijkte lichaam en van de in zijn lusten verdoemelijke zondaar naar de heilige, stralend met de glans van Zijn heiligheid, wat een stap! De sprong lijkt heel ver, maar almacht kan de kloof overbruggen. De Heiland, de Heere Jezus Christus, kan het doen. Hij kan het doen in tienduizend maal duizend gevallen, Hij kan het op dit moment.

			3.  Ik zei al dat ik u zou vragen in de derde plaats te beschouwen het werk dat wij volbracht wensen te zien. Ik zal u echter niet verder met die beschouwing ophouden dan tot hier. 

			Broeders, we verlangen ernaar om te zien dat de Zaligmaker alle dingen aan Zichzelf onderwerpt. Niet aan onze manier van denken, niet aan onze kerk, niet aan de eer van onze overredingskracht, maar aan Zichzelf. “Hij kan alle dingen Zichzelven  onderwerpen”. O zondaar! Wat wilde ik dat u aan Jezus onderworpen werd, om die dierbare voeten te kussen die voor u vastgespijkerd werden. Om in uw leven Hem lief te hebben, Die u liefhad tot in de dood. Ach ziel, wat een gezegende onderwerping zou dat voor u zijn! Geen onderdaan van een aardse monarch is ooit zo verheugd in zijn koning geweest als u zou zijn. God is onze getuige dat wij, die u het Evangelie prediken, u niet aan onszelf willen onderwerpen, al zouden wij u dan regeren en heren zijn over uw geest. Het is aan Jezus, alleen aan Jezus dat wij u zouden willen laten onderwerpen. O, dat u deze onderwerping toch zou verlangen! Zij zou vrijheid, vrede en vreugde voor u betekenen! 

			Merk op dat deze onderwerping ten hoogste verlangd dient te worden, want zij bestaat uit een verandering. Probeer de gedachte van de tekst te grijpen. Hij verandert het verdorven lichaam in Zijn verheerlijkt lichaam, en dit is een onderdeel van het onderwerpen van alle dingen aan Zichzelf. Maar noemt u dat onderwerping? Is het niet een onderwerping om naar te verlangen met een onverzadigbaar verlangen? Om zo aan Christus onderworpen te worden dat ik, een arme, verdorven zondaar, Hem gelijk mag worden, heilig, vlekkeloos, onberispelijk? Dit is de onderwerping die we u toewensen, onbekeerden. We geloven dat we het zelf gevoeld hebben en we bidden dat u het ook mag voelen. Hij kan het u geven. Vraag het Hem onmiddellijk. Zucht nu het gebed, geloof nu dat de Heiland de verandering zelfs in u kan werken. In u, op ditzelfde moment. En, o mijn broeders in het geloof, heb nu geloof voor zondaren. Terwijl zij smeken, smeek dan voor hen dat deze onderwerping, die een verheerlijking is, deze verovering, die een bevrijding is, ook in hen gewerkt mag worden. 

			Want, ik wijs u er weer op, volgens de tekst is onderworpen zijn aan Christus geschikt zijn voor de hemel. Hij zal onze verdorven lichamen veranderen en gelijkmaken aan Zijn lichaam der verheerlijking. Een verheerlijkt lichaam is een lichaam dat geschikt is voor de zaligheid, een lichaam dat deel heeft aan de heerlijkheid. Zondaar, nu geschikt voor de hel, de Heere Jezus kan u klaarmaken voor de hemel, geschikt maken voor de zaligheid en in u een uitzien ademen naar die zaligheid. Naar die blijdschap en rust die Zijn genade u brengen zal. 

			Het moet wel een heel verdrietige zaak zijn om soldaat te zijn, onder welke omstandigheden dan ook. Om te moeten slaan en hakken en doden en onderwerpen, zelfs voor een rechtvaardige zaak, is een wrede arbeid. Maar om een soldaat van Koning Jezus te zijn is een eer en vreugde. Jezus’ dienst is een geweldige dienst. Broeders, we hebben vurig gezocht om wat van de hier aanwezige harten te veroveren. Om ze in te nemen voor Jezus. Tot nu toe is het een lange en vermoeiende belegering geweest. We hebben hun geboden zich over te geven en het vuur op hen geopend met het Evangelie, maar tot nu toe tevergeefs. Ik heb getracht een paar scherpe bommen in het hart van hun stad te laten neerkomen, in de vorm van waarschuwingen, bedreigingen en vermaningen. Maar o, wat wenste ik dat ik de poorten van zondaarsharten vandaag open kon beuken om Prins Immanuël binnen te laten treden. Hij Die aan uw poorten staat is geen vreemde heerser. Hij is uw rechtmatige Prins. Hij is uw Vriend en Liefste. U zult geen vreemd gezicht zien als Jezus in u komt regeren. Als de Koning in Zijn schoonheid uw ziel overwint, dan zult u zichzelf duizendmaal voor gek verklaren dat u Hem niet eerder binnen hebt gelaten. In plaats van te vrezen dat Hij uw ziel zal plunderen,  zult u al de deuren ervan openen en Hem uitnodigen alle kamers te onderzoeken. Dan zult u uitroepen: “Neem toch alles, Gij gezegende Koning, het zal het meest van mij zijn als het van U is. Neem alles en heers en regeer!”

			Ik leg u de voorwaarden van overgave voor, zondaar. Het zijn slechts deze: Geef uzelf over aan Christus, geef uw werk en wandel op, zowel goed als slecht, en vertrouw op Hem om u te redden. Wees vanaf nu en voor altijd Zijn dienstknecht. Als ik u zo uitnodig, dan geloof ik dat Hij door mij tot u spreekt en u voor Zichzelf wint. Ik zal niet tevergeefs pleiten. Het woord zal niet op de grond vallen. Ik val weer terug op de heerlijke troost van onze tekst: “Hij kan ook alle dingen Zichzelven onderwerpen”. Moge Hij deze kracht tonen in deze morgen.

			Amen en amen.

			De steen afgewenteld

			“…een engel des Heeren, nederdalende uit de hemel, kwam toe, 
en wentelde de steen af van de deur, en zat op denzelven”. 
Matth. 28:2

			Toen de heilige vrouwen naar het graf gingen in de morgenschemering, verlangend om Jezus’ lichaam te balsemen, herinnerden ze zich de enorme steen aan de deur van het graf. Die zou een groot obstakel zijn op hun weg. Ze zeiden tegen elkaar: “Wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen?” Die vraag bevat de droevige vraag van heel het heelal. Ze lijkt de diepe zucht van het ganse mensdom in woorden uitgedrukt te hebben. “Wie zal voor ons de steen afwentelen?” Op de weg van het menselijk geluk ligt een enorm rotsblok dat de weg helemaal blokkeert. Wie van de machtigen zal die versperring verwijderen? De wijsbegeerte heeft het geprobeerd, maar het mislukte jammerlijk. In het opstijgen naar onsterfelijkheid stopte de steen van de twijfel, onzekerheid en ongeloof alle vooruitgang. Wie zou die vreselijke massa kunnen optillen en leven en onsterfelijkheid aan het licht brengen? Generatie na generatie heeft de mens zijn medemens begraven, het allesverslindende graf heeft er tienduizenden opgeslokt. Wie kon de dagelijkse slachting doorstaan of hoop geven na het graf? Er werd gefluisterd over wederopstanding, maar de mens kon er niet in geloven. Sommigen droomden over een toekomende staat en spraken erover in geheimzinnige poëzie, alsof het slechts fantasie was, en niet meer. In de duisternis en de schemering, met veel vrees en weinig bevatten van de waarheid, bleef de mens zich afvragen: “Wie zal ons de steen afwentelen?” De mens had een onbestemd gevoel dat de worm niet alles kon zijn, dat er een ander leven moest zijn, dat intelligente schepselen niet allemaal naar deze wereld gekomen zijn met als enige doel te vergaan. In ieder geval hoopte men dat er na de doodsrivier iets moest zijn. Het kon nauwelijks zo zijn dat er niemand terugkeerde van Avernus; er moest zeker een weg zijn uit het graf. Hoe moeilijk dat pad ook mocht zijn, de mens hoopte dat er zeker een terugkeer moest zijn uit het land van de schaduw des doods. En altijd rees de vraag in het hart, zo niet in de mond: Waar is de komende man? Waar is de voorbestemde verlosser? Waar is hij en wie is hij die ons de steen zal afwentelen?

			Voor de vrouwen waren er drie moeilijkheden. De steen was zelf enorm, hij was verzegeld met het zegel van de wet en hij werd bewaakt door vertegenwoordigers van het gezag. Voor de mensheid waren er dezelfde drie moeilijkheden. De dood zelf was een grote steen, die niet door een aan stervelingen bekende kracht bewogen kon worden. Klaarblijkelijk was de dood door God gezonden als een straf voor overtredingen van Zijn wet. Hoe kon hij daarom ook worden afgewend, hoe kon hij worden verwijderd? Het rode zegel van Gods wraak was op de mond van het graf geplaatst. Hoe kon dat verbroken worden? Wie kon de steen wegrollen? Bovendien, duivelse krachten en machten der hel bewaakten het graf om ontsnappen te voorkomen. Wie kon naderen en gestorven zielen meenemen, als een prooi van tussen de tanden van een leeuw? Het was een sombere vraag: “Wie zal ons de steen van de deur des grafs wentelen? Kunnen deze dorre beenderen leven? Zullen de gestorvenen weer aan ons teruggegeven worden? Kunnen de massa’s van ons soort die neergedaald zijn in Hades ooit terugkeren uit het land van de nacht en de onrust?” Zo vroeg al het heidendom: “Wie?”, en de echo antwoordde: “Wie?” Aan wijsgeren en koningen werd geen antwoord gegeven, maar de vrouwen die de Zaligmaker liefhadden vonden een antwoord. Ze kwamen bij het graf van Christus, maar het was leeg, want Jezus was opgestaan. Hier is het antwoord op de vraag van de wereld: Er is een ander leven, dode lichamen zullen weer gaan leven, want Jezus leeft. O treurende Rachel, die weigert om getroost te worden, “bedwing uw stem van geween, en uw ogen van tranen; want er is loon voor uw arbeid, spreekt de HEERE; want zij zullen uit des vijands land wederkomen”. Treur niet langer, gij bedroefden, aan het graf als degenen die geen hoop hebben, want omdat Jezus Christus is opgestaan, zullen ook de doden in Christus opstaan. Veeg uw tranen af, want het graf van de gelovige is niet langer een plaats van klaagliederen, het is de doorgang naar de onsterfelijkheid. Het is de kleedkamer, waar de geest zijn op de aardse reis versleten klederen voor een tijd zal afleggen, om ze op een schone morgen weer aan te doen, als ze zo schoon en wit zullen zijn als geen voller op aarde ze maken kan. 

			Vanmorgen wil ik een moment spreken over de opstanding van onze verhoogde Heere Jezus. En om u sneller voor het onderwerp te interesseren, zal ik om te beginnen deze weggewentelde steen vragen om voor u te preken, en daarna zal ik u uitnodigen om de leerrede van de engel te horen vanaf zijn stenen preekstoel.

			1. Laten wij eerst de steen laten preken. 

			Het is helemaal niet ongebruikelijk om in de Schrift stenen te vinden die gevraagd werden te spreken. Grote stenen zijn gerold om als getuigen tegen het volk te dienen. Stenen en steunberen zijn aangeroepen om van zonde te getuigen. Ik zal deze steen roepen als getuige van de waardevolle waarheden waarvan hij het symbool was. De rivier van onze gedachten splitst zich in zes stromen.

			Ten eerste, de afgewentelde steen moet zeker beschouwd worden als de geopende deur van het graf. Het huis van de dood was secuur gesloten met een enorme steen, de engel rolde hem weg en de levende Christus kwam naar buiten. U zult zien dat de massieve deur werd weggenomen van het graf, niet slechts geopend, maar uit haar hengsels gelicht, opzijgerold, weggeworpen. En dus is het oude gevangenhuis van de dood zonder deur. De heiligen zullen er binnengaan, maar ze zullen niet binnengesloten worden. Ze zullen er vertoeven als in een open spelonk, maar er is op den duur niets dat hen tegenhoudt om eruit te gaan. Zoals Simson, toen hij omringd door zijn vijanden in Gaza sliep, vroeg opstond en de poorten van Gaza op zijn schouders nam, met kozijnen en grendels en al, en ze wegdroeg, daardoor het bolwerk van de Filistijnen open en onbeschermd achterlatend. Zo is het ook gegaan met het graf door onze Meester. Nadat hij de drie dagen en nachten geslapen had, naar goddelijk bevel, stond Hij op door de grootheid van Zijn kracht en droeg Hij de ijzeren poorten van het graf weg, iedere tralie losscheurend. Het verwijderen van de gevangennemende steen was het uitwendige teken van het wegnemen van de poorten van het graf, met kozijnen en grendels en al,  door onze Heere. Hij liet dat oude fort van de dood en de hel open, Hij liet het achter als een bestormde en ingenomen stad, en dus beroofd van kracht. Onze Heere moest in het graf als een gijzelaar. “Hij stierf voor onze zonden.” Als een schuld werden ze Hem aangerekend. Hij voldeed de schuld van onze verplichtingen aan God aan het kruis. Hij leed ten volle het grote plaatsvervangende lijden voor ons, en werd daarna drie dagen in het graf gegijzeld totdat Zijn werk volledig geaccepteerd zou worden. Die acceptatie zou aangekondigd worden door het van achter slot en grendel vandaan komen. En dat eruit vandaan komen zou onze rechtvaardiging worden. “Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking.” Als Hij de schuld niet volledig betaald zou hebben, dan zou Hij in het graf gebleven zijn. Als Jezus geen geldige, totale, laatste betaling had gedaan, had Hij een gevangene moeten blijven. Maar Hij had het helemaal gedaan. Het “Het is volbracht”, dat uit Zijn eigen mond klonk, werd door het oordeel van Jehova bevestigd en Jezus was vrij. Let op hoe Hij opstaat: Hij breekt niet uit, zoals een misdadiger die ontsnapt aan het recht, maar Hij komt er ontspannen uit als iemand wiens tijd van vrijlating gekomen is. Hij staat op in eigen kracht, zeker, maar Hij verlaat het graf niet zonder een heilige toestemming. De hemelse officier van het hemelhof is opgedragen om de deur voor Hem te openen door de steen weg te rollen. En zo staat Jezus Christus op, volkomen gerechtvaardigd, om te tonen dat heel Zijn volk in Hem volkomen gerechtvaardigd is. Het zaligmakend werk is voor altijd volmaakt. De steen is weggerold van de deur van het graf, als het ware om te laten zien dat Jezus het werk zo doeltreffend gedaan heeft, dat niets ons weer in het graf op kan sluiten. Het karakter van het graf is veranderd. Het is geheel vernietigd en afgedankt als gevangenis. De dood is voor de heiligen niet langer een straf op de zonden, maar een ingaan in de rust. Kom broeders, laten we ons hierin verblijden. In Christus’ lege graf zien we de zonden voor altijd weggedaan. We zien daarom de dood doeltreffend verwoest. Onze zonden vormden de grote steen die de mond van het graf afsloot en ons gevangenhield in dood, duisternis en wanhoop. Onze zonden zijn nu voor eeuwig afgewenteld, en zodoende is de dood niet langer meer een donkere en akelige kerker, een voorportaal van de hel. Het is meer een geparfumeerde slaapkamer, een kamer om u in terug te trekken, een voorhof van de hemel. Want zo zeker als Jezus opstond, zo zeker zal Zijn volk de dood achter zich laten. Er is niets dat de opstanding der heiligen kan voorkomen. De steen die ons in de gevangenis kon houden, is afgewenteld. Wie kan ons achter tralies houden als de deur zelf weg is? Wie kan ons opsluiten als iedere versperring weggenomen is? 

			Who shall rebuild for the tyrant his prison?
The sceptre lies broken that fell from his hands;
The stone is removed; the Lord is arisen
The helpless shall soon be released from their bands.

			Beschouw in de tweede plaats de steen als een opgericht zegeteken. 

			Zoals men vroeger gedenkstenen oprichtte en wij tegenwoordig pilaren neerzetten om te berichten van grote daden van moed en dapperheid, zo is die afgewentelde steen die dag als het ware voor onze geloofsogen geheiligd als een herinnering aan Christus’ eeuwige overwinning over de machten van de dood en de hel. Ze dachten dat ze Hem overwonnen hadden, dat de Gekruisigde overwonnen was. Ze glimlachten grimmig toen ze zagen hoe Zijn bewegingloze lichaam gewikkeld in een grafkleed in Jozefs nieuwe graf gelegd werd. Maar hun vreugde ging snel voorbij, hun opschepperijen waren maar van korte duur, want op het vastgestelde moment verrees Hij Die niet aan verderf onderhevig was, en kwam van onder  hun macht uit. Zijn hiel was vermorzeld door de oude slang, maar op de opstandingsmorgen vermorzelde Hij het hoofd van de draak. 

			“Vain the stone, the watch, the seal,
Christ has burst the gates of hell;
Death in vain forbids his rise,
Christ hath open’d Paradise.

Lives again our glorious King!
‘Where, I death, is now thy sting?’
Once he died our souls to save;
‘Where’s thy victory, boasting grave?’”

			Geliefde broeders  in Christus, als we die gindse steen bezien, met de engel die erop zit, dan rijst hij voor ons op als een monument van Christus’ overwinning op dood en hel. En het past ons te bedenken dat Zijn overwinning voor ons behaald is en dat al de vruchten ervan voor ons zijn. Wij moeten vechten tegen de zonde, maar Christus heeft overwonnen. Wij worden door satan verleid; Christus heeft satan de nederlaag toegebracht. Weldra zullen wij dit lichaam verlaten, tenzij de Heere spoedig komt, en we mogen verwachten dat we zullen opgaan zoals onze vaderen en onze God zullen ontmoeten. Maar de dood is voor ons overwonnen en er is geen reden om te vrezen. Houd moed, christenstrijders, u gaat een overwonnen vijand tegemoet. Bedenk dat de overwinning van de Heere een garantie is voor de uwe. Als het Hoofd overwint, zullen de leden niet verslagen worden. Laat droefheid uw oog niet vertroebelen, vrees uw geest. U móét wel overwinnen, want Christus heeft overwonnen. Roep al uw krachten tot de strijd en bemoedig ze met de hoop der overwinning. Zou u uw Meester overwonnen hebben gezien, dan zou u mogen verwachten dat u zelf als kaf door de wind weggeblazen wordt, maar de kracht waardoor Hij overwon, leent Hij aan u. De Heilige Geest is in u, de Heere Jezus Zelf heeft beloofd altijd met u te zijn, zelfs tot het einde der wereld, en de machtige God is uw schuilplaats. U zult zeker overwinnen door het bloed van het Lam. Richt deze morgen die steen op voor uw geloofsogen en zeg: “Hier heeft mijn Meester hel en dood overwonnen en in Zijn naam en door Zijn kracht zal ik ook gekroond worden als de laatste vijand vernietigd zal zijn”.

			Ten derde gebruiken wij de steen om op te merken dat er een fundament gelegd is. 

			Die van het graf afgewentelde steen, als teken en zegel van de opstanding van Jezus Christus, is een fundament voor ons christelijk geloof. De opstanding is de hoeksteen van het christendom. Ontken de opstanding van onze Heere en ons heilige geloof zou slechts een verhaaltje zijn. Er zou niets zijn voor ons geloof om op te rusten als Hij Die aan het kruis stierf, ook niet uit het graf verrezen was. Dan zou uw “geloof tevergeefs” zijn, zoals de apostel zegt. “Dan zijt gij nog steeds in uw zonden”, terwijl “ook verloren zijn die in Christus ontslapen zijn”. Al de grote dogma’s van onze goddelijke religie vallen in stukken als de stenen van een poort waarvan de hoeksteen wordt verwijderd.  Ze veranderen in een ruïne, want al onze hoop rust op dat ene geweldige feit. Als Jezus is opgestaan, dan is het Evangelie wat het zegt te zijn, als Hij niet verrees, is het allemaal leugen en bedrog. Maar, broeders, dat Jezus opgestaan is uit de dood is een feit dat meer vaststaat dan bijna elk ander historisch feit. Er waren veel getuigen, het waren mensen uit alle lagen van de bevolking. Niemand van hen bleek zich later vergist te hebben of een bedrieger te zijn. Ze waren er zo van overtuigd dat het waar was, dat de meesten van hen moest sterven vanwege hun getuigenis. Ze hadden niets te winnen door het getuigen, ze werden er niet machtiger door, ze kregen geen eer of rijkdom. Het waren waarachtige, eenvoudige mannen die getuigden wat ze gezien hadden. De opstanding is een feit dat meer bevestigd is dan welke gebeurtenis dan ook in de geschiedenis, antiek of modern. Hier is het vertrouwen van de heiligen: onze Heere Jezus Christus, Die een goed getuigenis gaf voor Pontius Pilatus, was gekruisigd, gestorven en begraven, verrees uit de dood en voer na veertig dagen op naar de troon van God. We vertrouwen op Hem, we geloven in Hem. Als Hij niet opgestaan was, waren wij als Zijn volgelingen de ellendigste mensen op aarde geweest. Als Hij niet opgestaan was, was er geen bevestiging dat Zijn verzoening voldoende was om onze zonden weg te nemen. Maar omdat Hij opgestaan is, bouwen we al ons vertrouwen op deze waarheid. We rusten erop en we zijn ervan overtuigd.

			“Raised from the dead, he goes before;
He opens heaven’s eternal door;
To give his saints a blest abode,
Near their Redeemer and their God.”

			Mijn geliefde hoorders, rust uw eeuwige hoop op de opstanding van Jezus Christus uit de dood? Vertrouwt u op Hem, gelovend dat Hij zowel stierf als opstond voor u? Plaatst u uw hele afhankelijkheid op de verdienste van Zijn bloed, die door Zijn opstanding is bekrachtigd? Als dat zo is, dan hebt u een fundament van feit en waarheid, een fundament dat de poorten der hel niet kunnen overweldigen. Maar als u op iets bouwt dat u zelf gedaan hebt, of iets dat priesters voor u doen kunnen, dan bouwt u op zandgrond, die door de allesverwoestende vloed weggespoeld zal worden. En ook u zult met uw hoop, omgeven door de duisternis van de wanhoop,  ten onder gaan in de peilloze afgrond van de hel. O, te bouwen op de lavende steen van Christus Jezus! Te rusten op Hem, Die een beproefde hoeksteen is, uitgelezen en kostbaar! Dat is veilig, eeuwig en gezegend bouwen! 

			Een vierde boodschap van de steen is deze: hier wordt rust geschonken. 

			De engel lijkt ons dat te zeggen terwijl hij op de steen zit. Hoe bedaard is de hele opstanding verlopen! Hoe geruisloos ook. Wat een afwezigheid van pracht en praal. De engel daalde neer, de steen werd afgewenteld, Christus stond op en toen ging de engel op de steen zitten. Hij zat daar vol rust en gratie, uitdagend naar de joden en hun zegel, naar de Romeinse legionairs met hun speren, naar de dood, de aarde en de hel. Alsof hij zeggen wilde: “Kom maar op, rol die steen maar terug, gij vijanden van de Opgestane. Al gij helse krachten, die onze eeuwig levende Prins dachten te overwinnen, rol die steen eens terug als u durft of als u kunt!” De engel zei het niet in woorden, maar zijn statige rustige zitten op de steen hield dat wel in, en nog meer. Het werk van de Meester is gedaan, voor altijd volbracht, en deze steen, die nooit meer gebruikt hoeft te worden, deze scharnierloze deur, die nooit meer een knekelhuis zal afsluiten, is een teken dat “het is volbracht.” Volbracht om nooit meer tenietgedaan te worden, eeuwig standhoudend volbracht. Die rustig zittende engel fluistert ons toe: “Kom hier en rust hier ook.” Er is geen voller, beter, zekerder, veiliger rust voor de ziel dan in het feit dat de Zaligmaker op Wie we vertrouwen uit de dood is opgestaan. Rouwt u vandaag over gestorven vrienden? O kom dan en zit op deze steen, die u vertelt dat ze weer op zullen staan. Verwacht u spoedig te zullen sterven? Is de worm al aan de wortel? Heeft u de blos van de tbc op uw wangen? Kom dan en zit op deze steen en bedenk dat de dood haar prikkel heeft verloren, want Jezus is uit het graf verrezen. Kom ook, zwakken en bevenden, en daag dood en hel maar uit. De engel zal zijn zitplaats voor u vrijmaken en zal u laten zitten in het gezicht van uw vijand. Hoewel u maar een nederige vrouw bent, of een verbroken man, en bleek en afgemat van lange jaren uitputtende ziekte, toch kunt u al de heren der hel verslaan terwijl u op deze dierbare waarheid rust: “Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Hij heeft de dood verlaten om niet meer te sterven”. 

			Toen ik over dit gedeelte van mijn preek nadacht, moest ik denken aan de tijd waarin Jacob reisde naar het huis van Laban. Men zegt dat hij bij een bron kwam waar een grote steen op lag. De kudden en herders stonden eromheen, maar ze hadden geen water totdat hij de grote steen wegrolde van de mond van de put. Toen konden zij hun kudden laten drinken. Zo ook is het graf van Jezus als een grote bron, waaruit de zuiverste en goddelijkste verfrissing opborrelt. Maar voordat de steen weggerold was, kon niemand van de door bloed verloste kudde ervan drinken. Maar nu, elke sabbatdag, op de opstandingsmorgen, de eerste dag van de week, verzamelen we ons om het open graf des Heeren en we putten levend water uit die heilige bron. O gij vermoeid schaap van de schaapskooi, o gij die besmet zijt en op sterven ligt, kom hier. Hier is een zoete verfrissing: Jezus Christus is opgestaan. Laat onze troost vermenigvuldig worden. 

			Every note with wonders swell,
Sin o’erthrown, and captived hell;
Where is helps once dreaded king?
When, o death, they mortal sting?
Hallelujah.

			In de vijfde plaats was die steen een getrokken grens. 

			Ziet u dat niet zo? Kijk dan, daar ligt hij, met de engel erop. Wat ziet u aan die kant? De wachters verschrikt, verstijfd van angst, als doden. En wat ziet u aan deze kant? De bevreesd bevende vrouwen, waartegen de engel zacht zegt: “Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus”. Ziet u, op dat moment werd de steen de grens tussen de levenden en de doden, de zoekers en de haters, de vrienden en de vijanden van Christus. Voor Zijn vijanden is Zijn opstanding “een steen des aanstoots en een rotssteen der struikeling.” Net als vroeger op de heuvel van Mar, toen de wijzen hoorden van de opstanding en ermee spotten. Maar voor Christus’ eigen volk is de opstanding de hoeksteen. De opstanding van onze Heere is onze triomf en blijdschap. De opstanding heeft veel overeenkomsten met de kolom die de Heere oprichtte tussen Israël en Egypte: zij gaf duisternis in Egypte, maar licht aan Israël. Er was volledige duisternis om de Egyptische legers, maar om Israëls stammen was er licht en vertroosting. Zo is de opstanding een leer der verschrikking voor degenen die Christus niet kennen en hun vertrouwen niet op Hem stellen. Wat zouden ze blij zijn als ze voor eeuwig vernietigd zouden kunnen worden. Wat baat hun Christus’ opstanding? Zal Hij komen Die zij veracht hebben? Leeft Hij Die zij gehaat en verfoeid hebben? Zal Hij hen opwekken, moeten zij Hem ontmoeten als Rechter op de troon? De gedachte alleen is vandaag al genoeg om koningszonen te doen beven, maar wat zal het zijn als de bazuin alle adamskinderen uit hun laatste rustplaatsen uit het stof zal opwekken! O de verschrikkingen van die vreselijke morgen, als elke zondaar zal opstaan en de opgestane Zaligmaker zal komen op de wolken des hemels en alle heilige engelen met Hem! Werkelijk, er zal slechts verbijstering zijn voor degenen die aan de boze kant van de opstandingssteen zijn. Maar hoe groot zal de blijdschap zijn die de opstanding brengt aan degenen die aan de goede kant zijn van die steen. Wat kijken ze uit naar Zijn komst met dagelijks groeiende vreugde. Wat bouwen ze op de zoete waarheid dat ze zullen opstaan en met hun ogen de Heiland zien! Ik zou willen dat u zich vanmorgen eens afvroeg aan welke kant van de grenssteen u zich nu bevindt. Heeft u het leven in Christus? Bent u met Christus opgestaan? Stelt u uw vertrouwen alleen op Hem Die opgestaan is uit de dood? Als dat zo is, vrees dan niet. De engel vertroost u en Jezus bemoedigt u. Maar o, als u geen leven in Christus hebt, maar dood bent terwijl u leeft, laat de gedachte dat Jezus opgestaan is u met angst treffen en u laten sidderen. Want sidderen is op zijn plaats, voor datgene wat u wacht.

			Ten zesde denk ik dat de steen treffend gebruikt mag worden als voorafschaduwing van de verwoesting. 

			Onze Heere kwam in deze wereld om al de werken van de duivel te verwoesten. Stelt u zich de werken van de duivel eens voor als een grimmig en vreselijk kasteel, massief en onaantastbaar, begroeid met de mos van eeuwen, kolossaal, groots, gemetseld met bloed van mensen, opgebouwd uit ondeugden en boze daden, omgeven door diepe grachten en bemand door vijanden. Een bouwwerk dat vreselijk genoeg is om wanhoop te brengen aan iedereen die eromheen gaat om de torens en verschansingen te tellen. In de volheid des tijds kwam onze Overwinnaar in de wereld om de werken van de duivel te verwoesten. Tijdens Zijn leven zond Hij waarschuwingen naar het kasteel en hier en daar maakte Hij een steen los. De zieken werden immers genezen, de doden opgewekt en de armen werd het Evangelie verkondigd. Maar op de opstandingsmorgen sidderde het enorme kasteel van boven tot beneden, grote scheuren verschenen in de muren en alle versterkingen wankelden. Iemand die sterker was dan de kasteelheer had het kasteel blijkbaar betreden en was begonnen het om te keren, om te keren, om te keren van de torenspits tot de kelder.  Eén grote steen, waarop het gebouw gegrondvest was, een hoeksteen die alle materiaal bijeenhield, werd compleet van zijn plaats opgeheven en naar beneden geslingerd. Jezus rukte de granieten steen des doods van zijn plaats en gaf zo een zeker teken dat elke andere zou volgen. Toen die steen weggerold werd van Jezus’ graf, was dat een profetie dat elke steen van satans gebouw neer zou gaan en dat er niet één steen op de andere zou blijven van alle die de machten der duisternis ooit opgebouwd hadden van de dag van hun eerste afval tot de laatste dag toe. 

			Broeders, die steen, die afgewentelde grafsteen, geeft mij een heerlijke hoop. Het kwaad is nog sterk, maar zal neergeworpen worden. Geestelijke boosheid regeert op hoge posten; de massa jaagt nog steeds het kwaad na; de landen zijn nog steeds in duisternis gehuld; velen dienen de scharlaken vrouw van Babylon, anderen buigen zich voor Mohammeds halve maan en miljoenen buigen voor blokken hout en steen; de donkere plaatsen en woningen van de aarde zijn nog vol wreedheid; maar Christus heeft zo’n huivering door het kwaad gezonden dat, vertrouw er maar op, iedere steen zeker zal vallen. We moeten alleen maar doorwerken, de stormram van het Evangelie gebruiken, op onze post blijven en zoals de legers van Jericho de trompet laten schallen, en de dag zal komen dat al het oude kwaad, al het kolossale bijgeloof verpletterd zal worden, met de grond gelijkgemaakt, en de profetie zal vervuld worden: “Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen; ja, zij zal niet zijn, totdat hij kome, die daartoe recht heeft, en dien Ik geven zal”. Die losgemaakte steen waar de engel op zat is een zekere voorspelling van het komende onheil voor alles wat aards en verachtelijk is. Verblijd u, kinderen van God, want de val van Babylon komt dichterbij. Zing, hemelen, en verblijd u, aarde, want er zal geen kwaad gespaard worden. “Voorwaar zeg Ik u: Hier zal niet één steen op de anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden.” 

			Dit alles heeft de steen ons gepredikt; we zullen even rusten en horen wat de engel te zeggen heeft. 

			2. De engel preekte op twee manieren. Hij preekte in beeld en hij preekte in woorden.

			Preken in beeld is heden ten dage erg populair bij bepaalde groepen. Het Evangelie moet met het oog gezien worden, houden zij ons voor. De mensen moeten leren van de verandering van kleuren in de verschillende seizoenen, zoals het blauw, groen en paars dat de priesters dragen en dat tentoongesteld wordt op het altaar, aan linten, kaarsen, vlaggen, kruiken en waterschalen. Ze moeten zelfs onderwezen en geleid worden door hun neus, die blootgesteld wordt aan rook van wierook, en getrokken met hun oren, die luisteren moeten naar afschuwelijke recitaties of naar sierlijke lofzangen. 

			Nu, let wel dat de engel een symbolische prediker was met zijn gedaante als een bliksem en kleding wit als sneeuw. Maar let op voor wie die symbolen gereserveerd werden. Hij zei geen woord tegen de bewakers. Geen woord. Hij gaf hun het symbolische Evangelie, dat wil zeggen, hij keek hen aan en zijn blik was bliksemend. Hij openbaarde zich aan hen in zijn sneeuwwitte klederen en niets meer. Zie hoe ze beven en trillen! Dat is het evangelie van de symbolen; waar het komt veroordeelt het. Het kan niet anders. Waar eindigde de mozaïsche wet der symbolen? Hoeveel begrepen ooit haar diepste betekenis! De meerderheid van Israël verviel tot afgoderij en het systeem van symbolen werd hun dood. U die geniet van symbolen, u die denkt dat het christelijk is om het hele jaar een vertoning van het leven van Christus te maken, u die denkt dat de hele christenheid onderwezen moet worden in halve toneelstukken, zoals mensen dat doen in schouwburgen, en u die poppenspelen uitvoert, ga uw gang. Maar u zult op die weg geen hemel vinden, geen Christus, geen leven. U zult priesters ontmoeten, formalisten en hypocrieten, en in de duistere bossen en tussen de donkere bergen van de verwoesting zult u strompelen naar uw volledige verwoesting. De boodschap van het Evangelie is: “Hoort en uw ziel zal leven”, “Neigt uw oor, en komt tot Mij.” Dit is de levengevende boodschap: “Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden.” Maar o, verdorven geslacht, als u zoekt naar symbolen en tekenen zult u misleid worden door het evangelie van de duivel en ten prooi vallen aan de verwoester.

			We zullen nu luisteren naar de preek van de engel in woorden. Alleen op deze manier kan een waar Evangelie gebracht worden. Christus is het Woord, en het Evangelie is een evangelie van woorden en gedachten. Het spreekt niet tot het oog, maar tot het oor, het verstand en het hart. Het is iets geestelijks en het kan alleen worden geleerd door hen wier geesten geestelijke waarheden kunnen verstaan. 

			Het eerste wat de engel zei was: “Vreest gijlieden niet.” O, dit is de ware geest van het Evangelie van de verrezen Zaligmaker: “Vreest gijlieden niet.” U die gered wordt, u die Christus volgt, u hoeft niet te vrezen. Beefde de aarde? Vrees niet; God kan u bewaren al zou de aarde met vuur verbrand worden. Daalde de engel met verschrikkingen neer? Vrees niet; er zijn in de hemel geen verschrikkingen voor het kind van God dat tot Jezus’ kruis komt en dat zijn ziel toevertrouwt aan Hem Die daaraan bloedde. Arme vrouwen, is het de duisternis die u bang maakt? Vreest niet; in het donker ziet God u en heeft u lief en in donker of licht is er niets dat Hij niet in Zijn hand heeft. Bent u bang om bij een graf te komen? Maakt het graf u benauwd? Vrees niet; u kunt niet sterven. Omdat Christus is opgestaan zult u leven, al ware u ook gestorven. Wat een troost van het Evangelie! Sta me toe om het volgende te zeggen: Er is niets in de Bijbel om bang voor te zijn voor iemand die zijn vertrouwen op Jezus stelt. Niets in de Bijbel, zei ik? Er is niets op de hemel, niets op aarde, niets in de hel waar u bang voor hoeft te zijn als u op Jezus vertrouwt. “Vreest gijlieden niet.” Het verleden hoeft u niet te vrezen, het is u vergeven; het heden hoeft u niet te vrezen, er wordt voor gezorgd; ook de toekomst is verzekerd door de levende kracht van Jezus. “Omdat Ik leef”, zegt Hij, “zult gij leven.” Vrees! Die was gepast en betamelijk toen Jezus dood was. Maar nu Hij leeft, is er geen plaats meer voor. Vreest u uw zonden? Ze zijn weg, want Christus zou niet opgestaan zijn als Hij ze niet allemaal weggedaan had. Wat vreest u dan? Als een engel u zegt: “Vreest niet”, waarom bent u dan bang? Als elke wond van de verrezen Heiland en elke daad van uw regerende Heere u troost, waarom bent u dan nog teneergeslagen? Twijfel, vrees en beving nu Jezus opgestaan is, zijn niet in overeenstemming met het geloof.  Jezus kan u te hulp komen in al uw verleidingen. Hij leefde om voor u als Middelaar te dienen, Hij kan u tot het uiterste redden. Vrees daarom niet.

			Let op het volgende woord: “Vreest gijlieden niet, want ik weet”. Wat, kent een engel het hart van een vrouw? Wist de engel wat Maria Magdalena van plan was? Kunnen geesten onze geesten lezen? Het zou best kunnen. Maar het is beter om in gedachten te houden dat onze hemelse Vader alles weet. Vrees niet, want God weet wat er in uw hart leeft. U heeft uw zielsverlangen nooit bekend, daar bent u te schuchter voor. U bent nooit zover gekomen dat u durft te zeggen dat u hoopt dat u Jezus liefheeft, maar God kent uw verlangen. Arm hart, u voelt dat u niet vertrouwen kunt en dat u niets goeds kunt doen, maar u verlangt tenminste, u zoekt. Dit weet God allemaal. Hij kijkt met genoegen naar uw verlangens. Troost dit u niet? Dit grote feit van Gods wetenschap? Ik kan uw geest niet lezen en u kunt mij misschien niet eens vertellen wat zich daar bevindt, Als u dat probeerde, dan zou u achteraf misschien zeggen: “Ik kon hem niet precies vertellen wat ik voelde. Ik mis de troost die ik dan gehad zou hebben. Ik heb mijn probleem niet precies verteld”. Maar er is er Eén Die Zich met u bemoeit en Die precies weet wat uw moeilijkheden zijn en wat de oorzaak is van uw huidige verdriet. “Vreest gijlieden niet”, want uw hemelse Vader weet. Lig maar stil, arme patiënt, want de Chirurg weet waar de wond is en wat uw ziekte inhoudt. Stil maar mijn kind, rust maar stil aan de boezem van uw grote Ouder, want Hij weet alles. Moet u dat niet tevreden stellen? Zijn zorg is net zo eindeloos als Zijn wetenschap. 

			De engel gaat verder:  “Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was”. Hier is ruimte voor troost. Ze zochten Jezus, hoewel de wereld Hem gekruisigd had. Velen hadden zich omgedraaid en hadden Hem verlaten, maar zij klemden zich vast aan Hem in liefhebbende trouw. Nu, is er hier iemand die zeggen kan: “Hoewel ik onwaardig ben een volgeling van Christus te zijn en vaak denk dat Hij me verwerpen zal, is er toch iets waar ik zeker van ben: ik vrees de mensen niet om Zijnentwil. Mijn zonden beangstigen mij, maar er is geen mens die dat kan. Ik zou aan Zijn kant staan als de hele wereld tegen Hem was. Ik zou het de grootste eer vinden als de Gekruiste van de wereld de Aanbedene van mijn hart zou zijn. Laat heel de wereld Hem uitwerpen, als Hij mij maar opneemt, arme onwaardige worm als ik ben, ik zou me Zijn gezegende en heerlijke Naam nooit schamen”. Is er iemand die dat zeggen kan? Ach, vrees dan niet. Want als dat uw gevoelens zijn naar Christus toe, zal Hij u op de laatste grote dag aannemen. Als u bereid bent om Hem aan te nemen: “Vrees niet”. Ik weet dat, als ik in mijn eigen hart kijk, ik soms voel alsof ik part noch deel aan de zaak heb, alsof ik geen belangstelling voor die Dierbare heb, maar dan weet ik dit toch: Ik ben niet bang om voor Hem vernederd te worden. Als ik ervan beschuldigd werd dat ik een fanatiekeling en een enthousiasteling voor Hem was, dan zou ik het als de hoogste eer beschouwen om schuld te bekennen op zo’n gezegende aanklacht om Zijnentwil. Als dit waarlijk de taal van ons hart is, mogen we moed vatten. “Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was”.

			Dan vervolgt hij: “Hij is hier niet; want Hij is opgestaan.” Hier is het onderwijs dat de engel geeft. Na troost geeft hij onderwijs. Zoeker, uw grond en reden voor troost is dat u geen dode Christus zoekt en niet bidt tot een begraven Zaligmaker. Hij leeft werkelijk! Vandaag is Hij net zo in staat om u uit te helpen als u in uw binnenkamer gaat om te bidden, als Hij de arme blinde kon helpen toen Hij op aarde was. Vandaag is Hij net zo bereid om u aan te nemen en te zegenen, als Hij was om de melaatse te zegenen of de geraakte te genezen. Ga dan nu tot Hem, arme zoeker, ga tot Hem met heilig vertrouwen. Hij is hier niet, want als dat zo was zou Hij dood zijn, maar Hij is opgestaan. Hij leeft en regeert om uw gebed te beantwoorden.

			De engel vroeg de vrouwen het lege graf te onderzoeken, maar bijna gelijk daarna gaf hij hun namens hun Heere een opdracht te vervullen. Nu, als er dan een zoeker is die getroost is door de gedachte dat Christus leeft om te redden, laat hij dan doen wat de engel zei: laat hem anderen gaan vertellen van het goede nieuws dat hij gehoord heeft. Het is het beste middel om ons heilige geloof aan te prijzen: dat allen die het geleerd hebben het onderwijzen. We hebben niet een paar dominees apart gezet die het alleenrecht hebben om in de christelijke kerk te leren, we geloven niet in geestelijken en leken. Gelovigen, u bent allen Gods geestelijken. U allemaal. Zovelen er van u in Christus geloven, die zijn in Gods dienst en moeten Hem dienen naar hun vermogen. Er zijn veel leden in een lichaam, maar ieder lid heeft zijn eigen functie. Zo is er geen enkel lid in het lichaam van Christus ongebruikt, want het kan waarachtig niet doen wat het Hoofd doet. De voet heeft zijn plaats en de hand haar functie, net als de tong en het oog. O gij die van Jezus gehoord hebt, houdt het gezegende geheim niet voor uzelf. Ik smeek u om vandaag op de een of andere manier bekend te maken dat Jezus Christus is opgestaan. Geef het wachtwoord door, zoals de eerste christenen dat deden. Op de eerste dag van de week zeiden zij tegen elkaar: “De Heere is waarlijk opgestaan.” Als iemand u vraagt wat u ermee bedoelt, kunt u het hele Evangelie vertellen. Want dit is de kern van het Evangelie: dat Jezus Christus voor onze zonden stierf, op de derde dag weer opstond, overeenkomstig de Schriften. Hij stierf in plaats van ons als misdadigers, stond op als plaatsvervanger van ons als vrijgesproken zondaren. Hij stierf opdat onze zonden zouden sterven en Hij leeft opdat onze zielen kunnen leven. Wees ijverig in het nodigen van anderen om te komen en op Jezus te vertrouwen. Vertel hun dat er leven is voor de doden in één blik op de Gekruisigde Jezus; vertel hun dat die blik een zaak is van de ziel. Het is een eenvoudig vertrouwen. Vertel hun dat er nog nooit iemand op Christus heeft vertrouwd en alsnog verworpen is; vertel aan hen wat u voelde als gevolg van het vertrouwen op Jezus. Wie zal het zeggen of er niet vele discipelen aan de Kerk toegevoegd zullen worden. Dan zal de opgestane Zaligmaker verhoogd worden en u zult vertroost worden door wat u gezien hebt! 

			Moge de Heere deze stamelende woorden met Zijn zegen achtervolgen, om Christus’ wil.

			Amen.

			De Opgestane!

			“Hij is hier niet, want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaart, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft”. Matth. 28:6

			De heilige vrouwen, Maria Magdalena en de andere Maria, kwamen bij het graf, in de hoop daar het lichaam van hun Heere te vinden, dat zij van plan waren te balsemen. Hun voornemen was goed; hun wil werd door God aanvaard, maar desondanks werd hun wens niet vervuld, om de eenvoudige reden dat die tegen Gods voornemen inging. Zij streed zelfs met wat Christus voorzegd had en hun duidelijk verklaard had: Hij is hier niet, want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Ik trek hieruit de conclusie dat er in de harten van ons als gelovigen goede verlangens kunnen zijn, en we kunnen ernstig proberen die uit te voeren, en slagen er toch niet in, omdat wij door onwetendheid een woord van Christus dat ons in de weg staat niet begrepen hebben of het door onze vergeetachtigheid zijn vergeten.

			Ik heb dit geleerd in gebedszaken. Wij hebben gebeden en niet ontvangen, omdat wij geen volmacht in Gods Woord hadden om het te vragen. Misschien was er wel een verbod in de Schrift dat ons ervan had moeten weerhouden om erom te bidden. In ons dagelijkse leven, in het zakendoen, hebben we gedacht dat wij God zouden verheerlijken als wij deze of die baan hadden. Hoewel wij energiek geprobeerd hebben om die baan te krijgen en er ernstig om gebeden hebben, hebben wij die nooit gekregen. God heeft nooit bedoeld dat we die kregen. En was het ons gelukt om onze zin te krijgen, dat zouden we er eerder nadeel dan voordeel van ondervonden hebben. Zij zou ons moeite aangebracht hebben, in plaats van vreugde. Wij zochten grote dingen voor onszelf; wij vergaten de vermaning van de Heere: “Zoudt gij u grote dingen zoeken? Zoek ze niet”. Verwacht daarom niet alle wensen te realiseren die u zuiver en gepast toeschijnen. De omstandigheden schijnen niet geschikt te zijn. Misschien is er een woord van de Heere dat verbiedt dat u er ooit iets van zult zien terechtkomen.

			Deze goede vrouwen zagen dat zij de aanwezigheid kwijtgeraakt waren van Hem, Die hun grootste verlustiging was geweest. “Hij is hier niet”, kan als een begrafenisklok in hun oren geklonken hebben. Zij verwachtten Hem te vinden. Hij was weg. Maar de smart moet uit hun hart weggehaald zijn toen eraan toegevoegd werd: “Hij is opgestaan”. Ik maak hieruit op dat als God iets goeds van mij weghaalt,  Hij zeker een goede reden zal hebben om dat te doen en dat Hij heel vaak Zijn genade zal verheerlijken door mij iets oneindig beters te geven. Dacht Maria dat het goed zou zijn als zij het dode lichaam van haar Heere zou vinden? Misschien had het haar een soort verdrietige voldoening gegeven. Dat dacht ze in haar slechte beoordeling van de feiten. Dat dacht ze in haar kortzichtigheid. Dat goede heeft de Heere weggenomen. Maar dat Christus opgestaan was, dat ze nu van Hem mocht horen en Hem even later zien, was dat niet oneindig beter?

			Bent u de laatste tijd iets kwijtgeraakt, waaraan uw hart met al zijn vezelen verbonden was: u zult erachter komen dat er een goede reden is voor dit verlies. De Heere neemt nooit een zilveren zegen weg, zonder het voornemen om een gouden winst te schenken. U kunt erop aan: voor hout zal Hij ijzer geven, voor ijzer koper, voor koper zilver en voor zilver goud. Al Zijn wegnemen is slechts een voorbereiding voor groter geven. Hebt u uw kind verloren? En als de Heere nu eens dierbaarder voor u geworden is dan ooit? Een glimlach van de Heere zal beter voor u zijn dan al het vrolijke huppelen van uw kind. Is Hij u niet beter dan tien zonen? Bent u uw levensgezel kwijtgeraakt, die u eens in het dal van het leven opvrolijkte? Dat verlies zal u nu dichter naar de Heiland toedrijven. Zijn beloften zullen u zoeter zijn en de gezegende Geest zal Zijn waarheid helderder aan u openbaren. Uw verlies zal winst voor u zijn.

			“Hij is hier niet” – dat is verdrietig. Maar, “Hij is opgestaan” – dat is verheugend. De dode Christus kunt u niet zien. U kunt dat gezegende lichaam niet op tere wijze balsemen. Maar u zult de levende Christus zien. U zult aan Zijn voeten kunnen neerknielen en van Zijn lippen zult u de blijde woorden horen: “Ga heen tot Mijn broeders en zeg hun dat Ik uit de doden ben opgestaan”. Die les mag het wel waard zijn om te onthouden. Als God die aan uw ziel toepast, mag zij rijke troost opleveren.  Neemt de Heere een vreugde van u weg, Hij zal een andere, een betere geven. “Hij plaagt of bedroeft de mensenkinderen niet van harte”. U ontzegt uw kinderen nooit enig genot zonder dat u hun wezenlijk welzijn op het oog hebt; daar ben ik zeker van. Hoevelen van u zijn gewend hun kind compensatie te geven voor een beetje zelfverloochening dat u van hem vraagt, zodat het kind er niets bij verliest. En uw hemelse Vader zal met u, Zijn kinderen, net zo vriendelijk en teer omgaan.

			De tekst bevat in de eerste plaats een verzekering; en ten tweede een uitnodiging. Ten eerste een verzekering: “Hij is hier niet, want Hij is opgestaan”; en ten tweede een uitnodiging:  “Komt en ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft”.

			1. De verzekering: “Hij is hier niet, want Hij is opgestaan”.

			Jezus Christus is werkelijk OPGESTAAN. Er is waarschijnlijk geen feit in de geschiedenis dat zo volledig bewezen en bevestigd is als het feit dat Jezus van Nazareth, Die aan het kruis gespijkerd, gestorven en begraven is, weer opgestaan is. Zoals wij de geschiedenissen van Julius Caesar geloven –zoals wij de verklaringen van Tacitus geloven– moeten wij op dezelfde gronden, zelfs als historische documenten, het getuigenis van Matthéüs, Markus, Lukas en Johannes en van de mensen die ooggetuigen van Zijn dood geweest zijn, en die Hem zagen nadat Hij uit de doden opgestaan was, aanvaarden.

			Dat Jezus Christus uit de doden opgestaan is, is geen allegorie en een symbool, maar werkelijkheid. Daar lag Hij, dood –dat kunnen vriend en vijand getuigen– een lichaam dat geschikt was om aan het graf toe te vertrouwen. Raak Hem aan en zie. Het is dezelfde Christus, Die u in uw leven gezien hebt. Hij is het en niemand anders. Kijk in die ogen. Zijn er ooit zulke ogen in een mens geweest? Zie Hem! U kunt de indruk van smart op Zijn gezicht zien. Is er ooit een gezicht zo geweest als het Zijne, waarop de tekenen van de smart te lezen waren? Dat is de Keizer van ellende, de Vorst van alle rouwdragenden, de Koning van smarten! Daar ligt Hij, onmiskenbaar Dezelfde. Nu, let op de tekenen der nagelen. Daar ging het ijzer door die gezegende handen. Daar werden Zijn voeten doorboord. Daar is de steekwond die het hartzakje blootlegde en het hart in stukken stak en het wonderlijke bloed en water uit Zijn zijde deed komen. Hij is het, dezelfde Christus! De godzalige vrouwen tilden het ene lichaamsdeel na het  andere op en wonden Hem in linnen en brachten de specerijen aan die zij in der haast hadden meegebracht en zij legden Hem op die plaats – in dat nieuwe graf.

			Nu mag eenieder het weten en verstaan dat ons geloof is dat dezelfde ledematen die stijf en koud dood neerlagen, weer levend en warm werden – dat hetzelfde lichaam dat daar lag, weer tot leven kwam en naar buiten kwam heerlijk en levend. Die handen braken  de honingraat en de vis voor de ogen van de discipelen. Die lippen aten ervan. Hij stak de wonden naar voren en zei: “Breng hier uw vinger en steek hem in de tekenen der nagelen”. Hij maakte Zijn zijde bloot, dezelfde zijde, en zei: “Breng uw hand en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig”. Hij was geen geest, geen spook. Zoals Hijzelf zei: “Een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb”. Hij was werkelijk mens, zowel na de opstanding als tevoren. Nu in de heerlijkheid is Hij ook werkelijk mens,  net zo goed als hier beneden. Hij is opgevaren. De wolk nam Hem weg uit onze ogen.

			Dezelfde Christus, Die tot Petrus zei: “Hebt gij Mij lief?” – dezelfde Jezus, Die tot Zijn discipelen zei: “Komt, houdt het middagmaal.” Een echte Man is werkelijk opgestaan van een echte dood tot een echt leven. Dit leerstuk willen wij altijd duidelijk uitgesproken hebben, want hoewel wij het geloven, beseffen wij het niet altijd. En zelfs als wij het beseft hebben, is het goed om het weer te horen, zodat wij ten volle ervan verzekerd zijn. De opstanding is even letterlijk een feit als elk ander feit in de geschiedenis genoemd, en zo dient het onder ons geloofd te worden. “Hij is hier niet, want Hij is opgestaan”.

			Ga de geschiedenis eens na, geliefden en u zult het zien. Toen de Heere Jezus op die dag opstond, levend geworden uit de sluimering van de dood, was het niet alleen zo dat Hij echt uit het graf was opgestaan, maar Hij was opgestaan om naar een hogere plaats op te varen. Nu bezit hij die heerlijke positie aan de rechterhand van de Vader. Toen Hij de ijzeren boeien van het graf verbroken had, hadden de discipelen deze troost: dat Hij nu buiten het bereik van de vijanden was. Zij konden Hem geen kwaad meer doen. Dit is ook nu het geval.

			Hij is hier niet in een ander opzicht. Nu is Hij buiten het bereik van Zijn kwaadwillige tegenstanders. Maakt u dat niet vrolijk? Mij wel. Geen Judas kan de Meester nu verraden, opdat de Romeinse wachten Hem kunnen grijpen. Geen Pilatus kan Hem nu nemen en het recht verkopen en Hem overgeven om gekruisigd te worden, hoewel hij weet, dat Hij onschuldig is. Geen Herodes kan Hem nu bespotten met zijn soldaten. Geen soldaten kunnen Hem nu op Zijn dierbaar aangezicht spuwen. Nu kan niemand Hem vuistslagen geven of blinddoeken en tot Hem zeggen: “Profeteer, wie is het die U geslagen heeft”. Het hoofd, dat dierbare majesteitelijke hoofd van Jezus kan nu niet meer met doornen gekroond worden en de bezige voeten die genadeboodschappen brachten, kunnen niet meer doornageld worden. Men zal Hem nu niet meer naakt uitkleden en zich staan verlustigen in Zijn doodsangsten. Hij is weggegaan, buiten hun bereik.

			Nu kunnen ze Hem nog bespotten en vernederen in Zijn volk, de leden van Zijn lichaam. Nu kunnen zij razen; maar God heeft Hem aan Zijn rechterhand geplaatst en voor hun kwaadwilligheid is Hij ontoegankelijk. O, gezegend zijn die woorden, en gezegend was de pen die ze opgeschreven heeft en gezegend was de Geest, Die ze gedicteerd heeft: “Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven alle naam is. Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel, en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders”.

			Het feit dat de Heere daar niet was, maar opgestaan was, dient een troost voor ons te zijn door de gedachte dat Hij buiten bereik is van alle pijn en persoonlijke aanvallen. O, kunt u de gedachte verdragen, dat Hij geen plaats had om Zijn hoofd neer te leggen? Wie van ons zou zijn bed niet verlaten hebben om Hem nachtrust te geven? Ja, voor altijd zijn bed afgestaan om Hem een zachte rust te gunnen. Zouden wij zelf niet naar de heuvels gegaan zijn en daar de hele nacht gebleven tot ons hoofd nat was van dauw, als we daarmee voor Hem rust verworven zouden hebben? Hij is tienduizend van ons waard. Scheen het Hem niet te veel toe om te lijden, om dakloos, zonder huis te zijn? Hij had honger, broeders. Hij had dorst. Hij was moe. Hij was verzwakt. Hij leed onze krankheden. De profeet heeft ons gezegd, dat Hij ze op Zich genomen heeft. Hij had vaak hartenpijn. Hij wist wat het was dat koude bergen en de nachtlucht zijn lichaam verkilden. Hij wist wat het betekende dat Zijn ziel bevroor door de gure atmosfeer en bittere ontbering. Hij heeft talloze smarten en weeën doorgemaakt.

			Vanaf Zijn eerste bloedstorting bij Zijn geboorte tot de laatste bij Zijn dood scheen het dat het verdriet Hem uitgezocht had om te treffen. Hij werd altijd door moeite geplaagd, verzocht, getergd, aangevallen, lastiggevallen door satan, door boze mensen en de boosheid vanbuiten af. Nu hoeft Hij dit niet meer te ondergaan. Wij zijn blij dat Hij daarom niet hier is. Hij lijdt nu geen armoede. De timmermanswerkplaats is niet meer voor Hem. Hij draagt niet de eenvoudige rok van de arme plattelander meer, die van boven tot beneden geweven is. Hij hoeft niet meer in de bergen en op de hei te rusten. Er zijn geen jouwende menigte om hem heen. Er worden nu geen stenen meer opgenomen om Hem te stenigen. Hij zit niet meer vermoeid bij de put om te zeggen: “Geef Mij te drinken”. Hij hoeft als een hongerige geen eten meer. Hij kan ook niet meer gegeseld worden. Hij hoeft Zijn rug niet meer te geven aan degenen die Hem slaan en Zijn wangen dengenen die Hem het haar uitplukken. Zijn handen en voeten worden nu niet meer doorboord. Geen brandende dorst op het bloedige hout. Geen roepen van “Eli, Eli, lama sabachtani”.

			Gods golven en baren zijn eens over Hem heengegaan, maar zij kunnen Hem niet meer aanvallen. Hij werd in het stof des doods gelegd en Zijn ziel was eenmaal bovenmate bedroefd. Dat is Hij allemaal te boven. De zeereis is voorbij en Hij is in Schone Havens aangekomen, waar stormen Hem niet meer kunnen beuken. Hij heeft Zijn vreugde bereikt. Hij is in Zijn rust ingegaan. En Hij heeft Zijn loon ontvangen. Broeders en zusters, laten we daar blij om zijn. Laat ons ingaan in de vreugde van onze Heere. Laten wij blij zijn, want Hij is blij; gelukkig, omdat Hij zalig is. O, konden we onze harten maar in ons voelen opspringen, hoewel wij nog een poosje op het slagveld moeten blijven, omdat Hij het volkomen achter Zich heeft en nu erkend en aangebeden wordt als Koning der koningen en Heere der heren.

			Het feit dat onze Heere opgestaan is, heeft niet alleen vertroostende elementen met betrekking tot Hem, maar wij moeten bedenken dat het de waarborg is dat eenieder van ons die in Hem gelooft zelf zal opstaan. In de eerste brief aan de Korinthiërs hangt de apostel de hele bewijsvoering van de opstanding van het lichaam aan deze ene vraag: Is Christus uit de doden opgestaan? Zo ja, dan moet al Zijn volk met hem opstaan. Hij vertegenwoordigde Zijn volk, en daar de Heere en Zaligmaker opstond, moeten al Zijn volgelingen opstaan. Stelt vast dat Christus opgestaan is en u hebt vastgesteld dat allen die in Hem zijn en naar Zijn beeld veranderd zijn ook moeten opstaan.

			Het lichaam van dat lieve kind van God van wie u enige jaren geleden afscheid genomen hebt, zal weer opstaan. Die ogen die u toegedrukt hebt – diezelfde ogen, zullen de Koning in Zijn schoonheid zien in een vergelegen land. Die oren die u niet meer konden horen toen u het laatste tedere woord sprak, die oren zullen de eeuwige melodieën horen. Het hart dat zo koud en stil als een steen geworden is, toen de dood haar kille hand op de boezem legde, zal herleefd weer kloppen en van vreugde opspringen bij de feestelijke thuiskomst, als Christus, de Bruidegom met Zijn kerk, de bruid zal trouwen.

			Datzelfde lichaam. Was het niet de tempel van de Heilige Geest? Was het niet met bloed vrijgekocht? Het zal zeker opstaan op het geluid van de bazuin van de archangel en op de stem van God! Wees daar zeker van, voor uw vriend en vriendin en voor uzelf. En vrees de dood niet. Wat is zij? Het graf is slechts een bad, waarin ons lichaam, zoals Esther in specerijen, begraven wordt om het zoet en fris te maken voor de omhelzing van de Koning der ere in onsterfelijkheid. Het is slechts de garderobe waar we de mantel voor een poos opgehangen hebben. Het lichaam zal gereinigd en gezuiverd uit het graf komen, met menig gouden versiersel erop, dat er eerder niet was. Het was een werkkleed toen we het uitgedaan hadden. Het zal een sabbatsgewaad zijn als wij het aandoen; daarvoor zal het geschikt zijn. Wij mogen zelfs verlangen naar de avond om ons te ontkleden, als er zulk een ontwaken zal zijn en zulk een aantrekken van kleding in de tegenwoordigheid van de Koning.

			Verder –om niet te lang bij een gedachte stil te staan– laat ons bedenken dat het feit dat onze Heere hier niet is, maar opgestaan is, deze vertroostende gedachte in zich heeft dat Hij daar heengegaan is waar Hij het beste onze belangen kan behartigen. Hij is advocaat voor ons. Waar anders zou de advocaat moeten zijn dan aan het hof van de Koning? Hij bereidt een plaats voor ons. Waar anders moet Hij, Die een plaats bereidt, zijn dan daar, waar Hij die gereedmaakt? Wij hebben een heel actieve tegenstander, die druk bezig is met ons te beschuldigen. Is het niet goed dat wij iemand hebben die de confrontatie met hem kan aangaan en de verklager der broederen het zwijgen kan opleggen? Hij zou hier dierbaar zijn, maar daar dierbaarder. Hij doet meer voor ons in de hemel, dan Hij hier beneden voor ons zou kunnen doen, zover ons beperkt inzicht kan beoordelen. Intussen wordt Zijn afwezigheid goed gecompenseerd door de aanwezigheid van Zijn eigen Geest. Zijn aanwezigheid daar wordt geheiligd door Zijn persoonlijke uitoefening van de heilige dienst voor ons bestwil. Alles is goed in de hemel, want Jezus is er. De kroon en de harp zijn veilig en de gezegende erfenis van elke stam van Israël is gewaarborgd, want Christus houdt die vast. Hij is tot eer van God de vertegenwoordiger en de Bewaarder van al Zijn heiligen.

			Komt deze waarheid, dat Christus niet hier is, maar heengegaan, in onze oren met een zoete kracht, daar zij ons dwingt te voelen dat dit de reden is waarom ons hart niet hier behoort te zijn? “Hij is hier niet”. Dan hoort ons hart hier ook niet te zijn. Toen deze tekst “Hij is hier niet” voor het eerst uitgesproken werd, betekende zij dat Hij niet in het graf was. Toen was Hij ergens op de aarde. Maar nu is Hij hier helemaal niet. Stelt u zich eens voor dat u heel rijk bent en satan fluistert u toe: “Dit zijn verrukkelijke tuinen; dit is een edel landhuis; neem nu rust”. Antwoord hem dan: “ Maar Hij is hier niet; Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Daarom durf ik mijn hart niet te leggen, waar mijn Heere niet is”. Of stelt u zich voor dat uw gezin u heel gelukkig maakt; terwijl de kleintjes om u heen staan  en bij de haard zitten, is uw hart heel blij. Hoewel u niet veel van de goederen van deze wereld hebt, hebt u toch genoeg en u hebt een tevreden gemoed. Wel, als satan tegen u zou zeggen: “Wees tevreden en neem hier uw gemak”, zeg dan tot hem: “Nee, Hij is hier niet; en ik kan niet gevoelen dat het hier een blijvende plaats voor mij is. Alleen waar Jezus is, kan mijn ziel rusten”. En bent u nog jong? Is uw huwelijksdag nauwelijks voorbij? Begint u juist aan de vrolijke dagen van uw jeugd, de zoete bekoring van de zuiverste vreugde van dit leven? Wel, vermaak u er maar in, maar bedenk toch dat Hij hier niet is en daarom hebt u niet het recht om te zeggen: “Ziel, neem nu rust!” Christus is nergens op de aarde en daarom mag ons hart nergens op aarde een nest bouwen. O, sta op, ziel, sta op en laat alle zoete reukwerk naar Hem toe gaan, Die “hier niet is, maar is opgestaan”.

			2. Ik moet dat punt verder laten rusten en een paar woorden spreken over het tweede punt, dat een NODIGING inhoudt. “Komt, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft”.

			Niet, geliefden, dat ik u mee ga nemen naar het graf van Jozef van Arimathea. Daarover zal ik niet veel zeggen. Maar ik denk dat elk graf voldoende zal zijn om dezelfde heilige les te leren. In het stadje Campodolcini heb ik me eens het graf van Christus levendig voor ogen gesteld, bij een bouwsel dat gebouwd was voor katholieke pelgrims. Ik stond op de helling van de heuvel en ik zag op een muur deze woorden geschreven: “En daar was een hof”. Ze stonden in het Latijn geschreven. Ik duwde de deur van de tuin open. Het was een tuin als elke andere. Maar op het moment dat ik naar binnen ging zag ik de woorden staan: “En in de hof was een nieuw graf”. Toen zag ik een graf dat pas geverfd was en toen ik erheen liep, las ik erop: “Een nieuw graf waarin niemand gelegen had”. Toen bukte ik om in het graf te kijken en ik las het opschrift in het Latijn: “En nederbukkende zag hij, en nochtans ging hij er niet in”. Maar daar stonden de woorden: “Kom en zie de plaats waar de Heere gelegen heeft”. Ik ging erin en zag daar in steen uitgehouwen de zweetdoek en de linnen doeken apart. Ik was helemaal alleen en las de woorden: “Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan”. Gegraveerd op de vloer van het graf. Hoewel ik alles vrees wat de ogen boeit en de aandacht vraagt voor het in het verleden gebeurde en wat paaps is, besefte ik terdege de werkelijkheid van dit schouwspel. Ik voelde dat Jezus Christus werkelijk begraven was, werkelijk in de aarde gelegd was en er werkelijk uitgegaan, is en voor ons is het goed te komen zien de plaats waar Jezus gelegen heeft.

			Waarom moeten wij die zien?

			Wel, ten eerste opdat wij mogen zien hoe neerbuigend Hij was om ooit in het graf te liggen. Hij Die hemel en aarde gemaakt heeft, heeft in het graf gelegen. Hij, Die de engelen het licht in de ogen gegeven heeft, lag drie dagen in duisternis. Hij sliep daar in het donker. Hij, zonder Wie niets gemaakt is, dat gemaakt is werd aan de dood overgegeven en heeft daar gelegen als een slachtoffer van de dood. O wonder aller wonderen. Hij, Die de onsterfelijkheid en het leven in Zich had, geeft Zich over om neer te liggen in de plaats van de dood.

			“Komt, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft”. In de tweede plaats om te zien hoe wij de zonden horen te bewenen die Hem daar neergelegd hebben. Heb ik de Heiland in het graf doen nederliggen? Was het nodig dat, voor mijn zonden weggedaan konden worden, mijn lieve Vorst, Wiens schoonheid de hele hemel bekoort, kil en koud in de dood moest liggen, daadwerkelijk in het graf? Moest dat zo? O, moordende zonden! Gij moordende zonden! Gij wrede en vervloekte zonden! Hebben jullie mijn Heiland gedood? Zijn jullie doorgedrongen tot in het tere hart? Konden jullie nooit tevreden zijn voor je Hem de dood ingevoerd had en Hem daar neergelegd had? O, komt wenen als u de plaats ziet waar de Heere gelegen heeft.

			“Komt en ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft”, om te zien, waar u zult moeten liggen, tenzij de Heere plotseling komt. U kunt de maten van het graf opnemen, daar zult u komen te rusten. Het is goed voor ons te bedenken als wij grote landgoederen hebben, dat zes voet aarde alles zal zijn wat ons blijvend vrij bezit zal zijn. We zullen erheen moeten – naar die eenzame grafheuvel met zes voet vlakke grond.

			“Vorsten, deze klei moest uw bed zijn,
Ten spijt van al uw torens,
De langen, de wijzen en de eerbiedwaardigen
Moeten net zo laag liggen als wij”.

			Er is geen verweer in deze strijd. Wij moeten tot stof wederkeren. Dus “Komt en ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft”. Om dat te zien moet u daar ook liggen.

			Maar dan: “Komt en ziet waar de Heere gelegen heeft”, om te zien  welk goed gezelschap u daar zult hebben. Daar lag Jezus: geeft u dat geen troost?

			Waarom zouden de christenen de dag moeten vrezen
Die hen naar het graf voert;
Daar lag het dierbare vlees van Jezus,
En heeft daar lang een geur achtergelaten.

			Is er een geschiktere kamer voor de zoon van een vorst om in te slapen dan het eigen graf van de vorst? Daar sliep Immanuel. Daar, mijn lichaam, mag u wel tevreden zijn om ook te slapen. Welk een koninklijker sponde kunt u wensen dan de boezem van dezelfde moeder Aarde, waar de Heiland een poosje te ruste gelegd is? Denk, geliefden, aan de tienduizend heiligen die langs die weg naar de hemel gegaan zijn. Wie zal vrezen te gaan waar de hele kudde heengegaan is? Gij, een arm verlegen schaap, als u alleen door dit donkere dal moest gaan, dan zou u wel bang mogen zijn, maar o, luister niet alleen naar uw Herder, Die aan het hoofd van de kudde loopt, maar ook naar de voetstappen van de talloze schapen die Hem volgen. En sommigen waren u heel lief en hebben op dezelfde weide als u gegraasd. Vreest u te gaan waar zij heengegaan zijn? Nee; zie de plaats waar de Heere gelegen heeft, om te zien in welk goed gezelschap u kunt komen, hoewel het in een donkere kamer kan schijnen te zijn.

			“Komt, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft”, om te zien dat u daar niet lang zal kunnen blijven liggen. Het is niet de plaats waar Jezus nu is. Hij is heengegaan, en u zult zijn waar Hij is. Kom naar Zijn graf kijken. Er is geen deur in. Er was er één; het was een enorme steen, een monsterlijke steen en niemand kon hem wegrollen. Hij was verzegeld. Ziet u niet hoe men het stempel van het Sanhedrin, het stempel van de wet op het zegel aangebracht heeft, om er zeker van te zijn dat niemand hem zou wegrollen?

			Maar nu, als u wilt gaan naar de plaats waar Jezus gelegen heeft; het zegel is verbroken, de wachters zijn gevlucht; de steen is weg. Zo zal het gaan met uw graf. Weliswaar zal men uw graf bedekken met graszoden Als u verstandig bent zult u deze liever hebben dan de zware stenen platen die men soms op de doden legt. Die glooiende heuvel, met hier en daar een madeliefje, zoals het oog van de aarde opziet naar de hemel om genade of glimlacht in de vreugde van de verwachting – daar, daar zult u slapen, maar net als ’s morgens hoeft u uw ogen maar open te doen en de gordijnen worden weggeschoven en u komt tevoorschijn –er staat niemand in de weg– om het dagwerk te doen. Dus als de bazuin van de wederopstanding klinkt, zult u in volkomen vrijheid van uw bed opstaan. Niemand zal u belemmeren om het licht van de dag te zien, dat nooit meer zal verduisteren. U hebt niets om u gevangen te houden. Er zijn geen sloten en grendels. Er is geen wachter. Er zijn geen steen en geen zegel meer. “Komt, ziet de plaats waar Jezus gelegen heeft”. Het lokt me niet aan om in een gevangenis naar bed te gaan, waar een cipier met een ijzeren sleutel staat om me binnen te sluiten. Maar ik ben niet bang om te gaan slapen in een slaapkamer waar ik als volkomen vrij man bij het morgenappèl uit kan komen! Dat is uw toestand, geliefde, als u een gelovige bent. U komt te liggen in een plaats die open en vrij is – een geschikte slaapplaats voor de vrije mensen van de Heere.

			“Komt, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft”, om de overwinning op de dood te vieren. Als Mirjam bij de Rode Zee zong, mogen we ook bij Jezus’ graf zingen. Als zij zei: “Zingt de Heere, want Hij is hogelijk verheven”, zullen wij dan niet hetzelfde zeggen? Als het hele leger van Israël met haar uitging, de vrouwen met reien en de sterke mannen met hun stemmen om te zingen, laat geheel Israël dan nu uittrekken en de Heere zegenen en loven, zeggende: “O dood, waar is uw prikkel? O graf, waar is uw overwinning?” De plaats waar Jezus lag, heeft ons dat gezegd:

			“Tevergeefs is de wacht, de steen, het zegel!
Christus heeft de poorten van de hel verbrijzeld”.

			Laten we nu Hem ter ere zingen en Hem alle lof geven.

			Ik had gedacht om tegen u te zeggen, geliefden, laten we komen om te zien de plaats waar Jezus gelegen heeft, om daar onze zonden te bewenen. Laten we komen om te zien de plaats waar Jezus gelegen heeft, om daar aan onze zonden te sterven. Laten we komen om te zien de plaats waar Jezus gelegen heeft, o met Hem begraven te worden. Laten we komen om te zien de plaats waar Jezus gelegen heeft, om uit die plaats op te staan tot een nieuw leven en onze weg te vinden door een opstandingsleven tot een hemelvaartsleven, waarin wij in de hemel zullen zitten en met vreugdevolle minachting neerzien op de dingen van de aarde, wetende dat Hij er ons ver bovenuit getild heeft en ons deelgenoot gemaakt heeft van een helderdere zaligheid dan deze aarde ooit kan kennen. Maar ik zal het nalaten.

			Ik ben klaar. God geve dat allen hier aanwezig erin mogen delen. U zult allen moeten sterven. Er staat al een boom te groeien uit welks hout uw doodskist gemaakt zal worden. Of hij is misschien al omgehakt en ligt te drogen voor de tijd dat hij een houten kleed voor u zal zijn, het laatste kleed dat u ooit nodig zult hebben. Er is een plaats op de aarde waarin een gat voor u gegraven moet worden, waarin u gelegd zal worden om het op te vullen. En uw ziel zal leven. Uw ziel zal nooit sterven. Geloof geen ogenblik hen die van vernietiging spreken. De ziel moet blijven bestaan. Maak voor uzelf uit of zij zal zijn bij de worm die nooit sterft en in het vuur dat nooit uitgeblust zal worden, of bij Christus, Die in Zijn heerlijkheid leeft en Die terug zal komen om heerlijkheid aan Zijn volk te geven en hun lichamen gelijk het Zijne op te wekken. O, het zal hiervan afhangen: “Gelooft u in Jezus?” Zo ja, dan moogt u het leven verwelkomen en de dood een welkom toeroepen en de opstanding verwelkomen en de onsterfelijkheid een welkom toeroepen. Maar zo niet, dat bent u aan het verderf onderhevig en is het verschrikkelijk voor u om te sterven. Het is zelfs verschrikkelijk om te leven; nog meer verschrikkelijk om te sterven. Het zal verschrikkelijk zijn om weer op te staan. Het zal verschrikkelijk zijn om verdoemd te worden, en dat voor eeuwig. God beware u ervoor, om Christus’ wil. 

			Amen.

			Ik weet: mijn Verlosser leeft

			“Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Denwelke ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde; mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot”. Job 19:25-27

			Onze tekst verdient de grootste aandacht. De kans dat wat eraan voorafgaat geschreven zou zijn, zou erg klein geweest zijn als de zaak niet van het uiterste belang geweest was naar het oordeel van de patriarch die die woorden uitgesproken heeft. Luister maar naar Jobs opvallende wens: “Och, of mijn woorden nu opgeschreven wierden! Och. of zij in een boek ook werden ingetekend! Dat zij met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouwen wierden!” Misschien besefte hij nauwelijks de volle betekenis van de woorden die hij uitsprak. Toch  had zijn heilige ziel de sterke indruk dat in zijn woorden een belangrijke openbaring verborgen lag; daarom wenste hij dat zij in een boek zouden worden opgeschreven. Zijn wens is vervuld: in het Boek der boeken zijn zijn woorden als het ware gebalsemd. Hij wenste dat zij in een rots werden uitgehouwen; diep ingegrift met een ijzeren pen en dan met lood opgevuld. Of hij zou ze  ingegraveerd willen hebben, naar de gewoonte van de ouden, in een metalen plaat, zodat de tijd de inscriptie niet zou kunnen wissen. In dat opzicht is zijn wens niet vervuld; alleen staan die woorden van Job op menige grafsteen: “Ik weet: mijn Verlosser leeft”.

			Sommige uitleggers zijn van mening dat Job op zijn eigen in de rots uitgehouwen graf doelde toen hij hier over de rots sprak en dat hij wenste dat dit zijn grafschrift was; zodat het diep ingegrift werd zodat het de eeuwen zou verduren. Als dan iemand zou vragen: “Waar rust Job?”, zouden zij, zodra zij het graf van de patriarch van Uz zouden zien, kunnen horen dat hij in de hoop op de opstanding gestorven is, rustend op een levende Verlosser. Of zulk een zin de ingang van Jobs laatste rustplaats sierde weten we niet; maar zeker hadden geen woorden passender gekozen kunnen worden.  Hoort de man van lijdzaamheid, de spiegel van het uithoudingsvermogen, het toonbeeld van vertrouwen, deze gouden regel niet op zijn grafsteen te hebben? Geen menselijke taal kan beter de lijdzaamheid der hoop en de hoop van de lijdzaamheid uitdrukken. Wie onder ons zou een heerlijker lijfspreuk kunnen bedenken voor zijn laatste wapenschild?

			In de behandeling van deze tekst zal ik over drie zaken spreken. Laten we ten eerste met de patriarch in het graf afdalen en de verwoestingen aanschouwen die de dood aanricht. Laten we dan opzien naar boven om nu troost te ontvangen. En laat ons, nog steeds in zijn bewonderenswaardige gezelschap, in de derde plaats een blik vooruitwerpen op toekomstige vreugde.

			1. Laten we in de eerste plaats met de patriarch van Uz IN HET GRAF AFDALEN.

			Het lichaam is zojuist van de ziel gescheiden. Vrienden die het teerst liefhadden hebben gezegd: “Begraaf mijn dode van voor mijn aangezicht”. Het lichaam wordt op de baar weggedragen en toevertrouwd aan de stille aarde. Het is omgeven door de instrumenten van de dood. De dood heeft een leger soldaten. Als de sprinkhanen en de rupsen Gods leger zijn, dan zijn de wormen het leger van de dood. Deze hongerige krijgers zetten de aanval in op de stad Mens. Zij beginnen met de ravelijnen. Zij bestormen de opslagplaatsen van de munitie en werpen de muren neer. De huid, de muur van stad Mens, wordt totaal afgebroken en zijn heerlijke torens verwoest. Hoe snel tasten de wrede invallers de schoonheid aan. Het gezicht wordt steeds zwarter; het aangezicht wordt ontsierd door het bederf. De wangen die eens straalden van jeugdigheid, en bloosden van gezondheid zijn ingevallen, gelijk een beschadigde wand en een aangestoten muur. Die ogen, de vensters van de ziel, die om beurten vreugde en verdriet uitdrukten, worden nu gevuld met het stof des doods. De lippen, de deuren van de ziel, de poorten van Mensziel, worden weggesleept en de slagbomen ervan gebroken. Helaas, de vensters van agaath en de poorten van karbonkel, waar zijn ze nu? Hoe zal ik u bewenen! O veroverde stad, want de machtigen hebben u volkomen leeggeplunderd. De nek, eens een elpenbenen toren, is geworden als een gevallen zuil. Uw neus, pas nog te vergelijken met “de toren van Libanon, die op Damaskus uitziet”, is gelijk een verwoeste bouwval. Uw hoofd, dat als Karmel in de hoogte stak, ligt terneer gelijk de kluiten des dals. Waar is nu de schoonheid? De knapste mens is onherkenbaar misvormd geworden.

			Wat bent u wreed geweest, gij soldaten van de dood. De huid is weg. De troepen zijn de stad Mensziel binnengetrokken. En nu zetten zij hun verwoestend werk voort. De meedogenloze plunderaars vallen nu op het lichaam zelf aan. Daar zijn de statige aquaducten, de aderen waardoor de rivieren des levens altijd stroomden. In plaats van rivieren van het leven te zijn, zijn ze verstopt geraakt door de grond en de afvalstoffen van de dood en moeten zij uit elkaar gerukt worden. Geen enkel overblijfsel  zal gespaard blijven. 

			Beste vrienden, waarom zouden wij het anders willen hebben? Waarom zouden wij verlangen het lichaam in stand te houden als de ziel weg is? Zoek niet te vermijden wat God besloten heeft. Beschouw dit niet als iets droefgeestigs. Beschouw het als iets noodzakelijks, ja meer, zie het als de schouwplaats van een wonder, het verheven toneel van de opstanding, daar Jezus zeker de deeltjes van het lichaam uit de doden opwekken zal, hoezeer zij ook gescheiden zijn. We hebben van wonderen gehoord, maar wat een wonder is de opstanding! Alle wonderen uit de Schrift, ja zelfs die door Christus verricht zijn, zijn klein hierbij vergeleken. De filosoof zegt: “Hoe is het mogelijk dat God elk deeltje van het menselijke lichaam zal opzoeken?” Hij kan het? Hij hoeft maar te spreken, en elk atoom, al heeft het duizenden mijlen gereisd, al is het als stof over de woestijn heengeblazen en daarna in de boezem van de zee en in de diepten terechtgekomen, wordt weer opgeworpen op een verlaten strand, opgezogen door planten, gegeten door beesten, gaat weer deel uitmaken van een menselijk lichaam. Ik zeg dat dit individuele atoom zijn metgezellen zal vinden. Op het geluid van de bazuin van de aartsengel zal de hele verzameling deeltjes zich naar de aangewezen plaats begeven en het lichaam, hetzelfde lichaam dat in de grond gelegd was, zal weer opstaan.

			Als het weefsel absoluut afgebroken is, het gebouw neergehaald en vermalen en met handenvol in de lucht geworpen zodat er geen overblijfsel achtergelaten is, zal Christus toch in het laatste op de aarde staan, het bouwsel bij elkaar brengen, been tot zijn been – dan zal de macht van de Almachtige gezien worden. Dit is de leer van de opstanding, en zalig is hij die het daar niet moeilijk mee heeft. Hij ziet het als een onmogelijkheid voor mensen, maar als een mogelijkheid bij God en grijpt de almacht van de Allerhoogste aan en zegt: “U zegt het en het zal gebeuren”. Ik begrijp U niet, grote God. Ik sta verbaasd bij Uw besluit om mijn wegbrokkelende beenderen op te wekken, maar ik weet dat U grote wonderen doet en ik ben niet verbaasd dat U het grote wonder van Uw geschapen werken besluit door het menselijke lichaam te herscheppen met dezelfde macht als waarmee U het lichaam van Uw Zoon Jezus Christus uit de doden teruggebracht hebt en met dezelfde energie die menselijke zielen naar Uw eigen beeld heeft wederbaard.

			2. Nu wij zo afgedaald zijn in het graf en daar alleen maar walgelijke dingen hebben gezien, LAAT ONS DAN NU OPZIEN MET DE PATRIARCH EN VANDAAG EEN ZON ZIEN SCHIJNEN MET TROOST.

			“Ik weet”, zei hij, “dat mijn Verlosser leeft”. Het woord “Verlosser” dat hier wordt gebruikt, is in het Hebreeuws “goël” – losser. De taak van de losser of goël was deze: veronderstel dat een Israëliet zijn land had moeten verkopen, zoals in het geval van Naomi en Ruth; stel dat een vaderlijk erfgoed dat aan een familie had toebehoord, wegens armoede in andere handen was overgegaan; dan was het de taak van de goël, de taak van de losser, om met zijn eigen geld het erfgoed terug te kopen voor zijn naaste familielid. Boaz stond in die betrekking tot Ruth.

			Nu kan het lichaam beschouwd worden als het erfgoed van de ziel – het boerderijtje van de ziel, dat stukje grond waar de ziel altijd ging wandelen en zich verlustigen, zoals iemand in zijn tuin wandelt en in zijn huis woont. Nu komt dat in andere handen terecht. Zoals Achab bij Naboth deed, neemt de dood ons de wijngaard af. De dood zendt haar soldaten om onze wijngaard af te nemen en om de wijnstokken te plunderen en te vernielen. Maar wij wenden ons tot de dood en zeggen: “Ik weet dat mijn Goël leeft en Hij zal dit erfgoed lossen. Ik ben het kwijtgeraakt. U neemt het mij wettig af, o dood, want door mijn zonden heb ik mijn rechten verbeurd. Ik ben mijn erfgoed kwijtgeraakt door mijn eigen overtreding en door die van mijn eerste vader, Adam. Maar er leeft er Een, Die dit terug wil kopen.” 

			Broeders, Job kon dit zeggen van Christus, lang voor Hij naar de aarde afgedaald was: “Ik weet dat Hij leeft”. En nu Hij naar de hemel gevaren is en de gevangenis gevangengenomen heeft, mogen we zeker met dubbele nadruk zeggen: “Ik weet dat mijn Goël, mijn Losser leeft en dat Hij de prijs betaald heeft om mij mijn vaderlijk erfgoed terug te geven, zodat ik in mijn vlees God zal zien”. Ja, mijn handen,  jullie zijn met bloed vrijgekocht; gekocht niet met verderfelijke dingen als zilver en goud, maar met het dierbare bloed van Christus. Ja, hijgende longen en bonzend hart, jullie zijn vrijgekocht! Hij, Die de ziel gelost heeft om Zijn altaar te zijn, heeft ook het lichaam gekocht om een tempel van de Heilige Geest te zijn. Zelfs de beenderen van Jozef kunnen niet in het diensthuis blijven. De reuk van het vuur kan zelfs niet over de klederen gaan die de godvrezende jongelingen in de vurige oven gedragen hebben.

			Bedenk ook dat het altijd als de plicht van de goël beschouwd werd, niet enkel om vrij te kopen, maar waar dat niet voldoende was, met macht terug te halen. Vandaar dat toen Lot door de vier koningen gevankelijk weggevoerd was, Abraham zijn personeel en de knechten van al zijn vrienden bijeenbracht, tegen de koningen van het oosten uittrok en Lot en de gevangenen van Sodom terughaalde. Nu, onze Heere Jezus Christus, Die eens als losser opgetreden is door de prijs voor ons te betalen, leeft en zal ons met macht lossen. O dood, gij beeft bij het horen van Zijn Naam! Gij kent de macht van onze Losser! Tegen Zijn arm kunt gij niet staande blijven! Gij hebt Hem eens ontmoet in een gevecht van man tegen man, en o dood, gij hebt Hem op Zijn hiel getreden. Hij heeft Zich vrijwillig daaraan onderworpen. Want anders, o dood, had gij geen macht tegen Hem. Maar Hij heeft u gedood, dood. Hij heeft u doodgeslagen! Hij heeft al uw kisten geforceerd, u de sleutel van uw kasteel afgenomen, de deur van uw kerker opengebroken. Nu weet gij, dood, dat gij geen macht hebt om mijn lichaam vast te houden. U kunt uw slaven inzetten om het te verslinden, maar u zult het opgeven en al hun buit moeten zij teruggeven.

			Onverzadigbare dood, de menigten die gij verslonden hebt zullen terugkeren uit uw gulzige muil. Gij zult door de Heiland gedwongen worden om uw gevangenen bij het morgenlicht los te laten  Ik denk dat ik Jezus zie komen met de dienaren van Zijn Vader. Gods wagenen zijn tweemaal tienduizend engelen, de duizenden verdubbeld. Blaas de bazuin! Blaas de bazuin! Immanuël gaat uit ten strijde! De Almachtige gordt Zijn zwaard aan in majesteit. Hij komt! Hij komt om met macht de landen van Zijn volk weg te halen van hen die hun erfdeel binnengedrongen zijn. O, wat een heerlijke overwinning! Er zal geen veldslag zijn. Hij komt; Hij ziet; Hij verovert. Het geluid van de bazuin zal genoeg zijn. De dood zal met schrik vluchten. En meteen zullen de rechtvaardigen opstaan uit hun bedden van stof en stille klei en gaan naar een rijk van eeuwig dag.

			Wij blijven hier nog een ogenblik langer stilstaan. Er was ook nog, heel zichtbaar aanwezig in het Oude Testament, naar wij horen, een derde plicht van de goël. Dat was de dood van een vriend wreken. Als iemand doodgeslagen was, was de goël de bloedwreker. Hij greep zijn zwaard en achtervolgde meteen de persoon die zich aan bloedvergieten had schuldig gemaakt. Laten we nu onszelf eens zien als door de dood verslagen. Haar pijl heeft zojuist ons hart doorboord, maar terwijl wij de laatste adem uitbliezen, konden onze lippen nog juist wraak roepen, en in het gezicht van het monster roepen wij: “Ik weet dat mijn Goël leeft”. Gij kunt vluchten, o dood, zo snel als u wilt, maar geen vrijstad kan u voor Hem verbergen. Hij zal u inhalen. Hij zal u vastgrijpen. O gij geraamtekoning, Hij wil mijn bloed op u wreken. Ik wilde wel dat ik welsprekend genoeg was om deze prachtige gedachte uit te werken. Chrisostomus of Christmas Evans kon de vlucht van de koning der verschrikking, de achtervolging door de goël, het inhalen van de vijand en de executie van de verderfengel beeldend beschrijven. Christus zal Zich zeker op de dood wreken om al de wonden die de dood Zijn geliefde bloedverwanten heeft toegebracht. Troost u dan, christen. Zelfs wanneer u sterft, zult u altijd een levende Losser hebben, Die u wreekt, Iemand Die de prijs voor u betaald heeft, en Wiens sterke armen u zullen bevrijden.

			Terugkerend naar onze tekst om te zien wat er volgt schijnt het dat Job troost vond, niet slechts in het feit dat hij een Goël had, een Losser, maar dat deze Losser leeft. Hij zegt niet: “Ik weet dat mijn Goël zal leven, maar dat Hij leeft. Hij had een helder zicht op de altijd levende Heere Jezus Christus, Dezelfde, gisteren, heden en in eeuwigheid. En als u en ik terugzien, zeggen wij niet: Ik weet dat Hij geleefd heeft, maar dat Hij nu leeft. Deze dag dat u rouwt en treurt om geëerde vrienden, uw steun en toeverlaat in voorbije jaren, mag u in vertrouwen naar Christus gaan, omdat Hij niet alleen leeft, maar ook de Fontein van het leven is. Daarom gelooft u dat Hij uit Zichzelf leven kan geven aan hen die u aan de groeve hebt toevertrouwd. Hij is oorspronkelijk de Heere en Gever van het leven en van Hem zal men vooral verklaren dat Hij de opstanding en het leven is, als de legioenen van Zijn vrijgekochten met Hem verheerlijkt zullen worden. Al zag ik geen fontein  waaruit het leven naar de doden zou kunnen voortvloeien, zou ik toch de belofte geloven dat God zei dat de doden zullen leven. Maar als ik zie dat er voor een Fontein gezorgd is en weet dat Die boordevol is en overloopt, kan ik me zonder beven verheugen. Daar er Iemand is, Die kan zeggen: “Ik ben de Opstanding en het Leven”, is het een zegen om het middel reeds voor ons te zien in de Persoon van onze Heere Jezus Christus. Laten we tot onze Goël opzien, Die nu leeft.

			Toch schijnt het mij toe dat het merg van Jobs troost in dat kleine woord “mijn” ligt. “Ik weet, mijn Verlosser leeft”. O, Christus aan te grijpen! Ik weet dat Hij dierbaar is in Zijn ambten. Maar, beste vrienden, wij moeten deel aan Hem hebben, voor wij Hem werkelijk kunnen genieten. Wat is honing voor mij in het woud, als ik die evenals de amechtige Israëlieten niet durf te eten? Het is honing in mijn hand, honing op mijn lip, die mijn ogen verlicht, gelijk die van Jonathan. Wat is goud in de mijn voor mij? Er zijn bedelaars in Peru en in Californië. Het is goud in mijn portemonnee waarmee ik koop wat ik nodig heb, zoals brood. Wat is dan een goël, als hij geen goël voor mij is. Een losser verlost mij niet; een bloedwreker wreekt mij niet; wat heb ik er dan aan? Maar het geloof van Job was sterk en vast in de overtuiging dat de Losser zijn Eigendom was.

			Beste vrienden, beste vrienden, kunt u allen zeggen: “Ik weet dat mijn Verlosser leeft”? De vraag is eenvoudig en eenvoudig verwoord; o, welk een ingrijpende zaken hangen aan uw antwoord. Is Hij MIJN Verlosser?”  Ik druk u op het hart: rust niet, wees niet tevreden tot u door het geloof kunt zeggen: “Ja, ik werp mijzelf op Hem; ik ben de Zijne en daarom is Hij de mijne”. Ik weet dat menigeen van u die van wat zij hebben zeggen dat het hun eigendom niet is, toch kan zeggen: “Mijn Verlosser is mijn eigendom”. Hij is het enige bezit dat werkelijk van u is. Al het andere hebben we geleend, het huis, de kinderen, zelfs ons lichaam moeten we teruggeven aan de grote Uitlener. Maar van Jezus kunnen wij nooit afstand doen, zelfs als wij uitwonen uit het lichaam, wonen we in bij de Heere. Ik weet dat zelfs de dood ons niet van Hem kan scheiden, zodat lichaam en ziel bij Jezus zijn, zelfs in de donkere uren van de dood, in de lange nacht van het graf en tijdens de scheiding van ziel en lichaam. Geliefden, hebt u Christus? Misschien houdt u Hem vast met een zwakke hand. U bekruipt de gedachte dat het aanmatiging is om te zeggen: “Hij is mijn Verlosser”. Bedenk toch: al hebt u maar een geloof als een mosterdzaadje, dat kleine geloof geeft u het recht om te zeggen, en dat nu: “Ik weet, mijn Verlosser leeft”. 

			Er is nog een woord in deze troostvolle zin dat ongetwijfeld de troost van Job levendiger maakt. Hij kon zeggen: “IK WEET”: “IK WEET, mijn Verlosser leeft”. Te zeggen: “Ik hoop het, ik vertrouw”, geeft troost. Er zijn duizenden in de kudde van Jezus die nauwelijks verder komen. Maar om tot het merg van de troost te komen moet u zeggen: “IK WEET”. Indiens, maars en misschiens zijn zekere moordenaars van vrede en troost. Twijfels zijn sombere zaken in dagen van verdriet. Als wespen steken zij de ziel. Als ik vermoed dat Christus niet mijn eigendom is, wordt er azijn gevoegd aan de gal van de dood. Maar als ik weet dat Jezus mijn eigendom is, is de duisternis niet duister, zelfs is de nacht een licht om mij. Uit de leeuw komt honing; uit de eter komt zoetigheid. “Ik weet mijn Verlosser leeft”. Dit is een helder brandende lamp die de vochtige dampen van het grafgewelf opvrolijkt, maar een zwakke hoop is als een flikkerende en rokende vlaswiek, die niet meer doet dan de duisternis zichtbaar maken. Ik zou niet graag sterven met een hoopje gemengd met achterdocht. Ik zou daarmee wel zalig kunnen worden, maar ik zou daar nauwelijks gelukkig mee kunnen zijn. Maar o, in de rivier af te dalen wetend dat alles wel is, vertrouwend dat ik als een schuldige, zwakke en hulpeloze worm in de armen van Jezus gevallen ben en gelovend dat Hij machtig is het pand te bewaren dat ik bij Hem weggelegd heb.

			Ik zou niet willen, lieve christenvrienden, dat u ooit de volle zekerheid van het geloof als een onmogelijkheid beschouwt. Zeg niet: “Het is te hoog, ik kan daar niet komen”. Ik heb een paar kinderen van God gekend die maar zelden getwijfeld hebben aan hun deel aan Christus. Er zijn er velen onder ons die niet vaak verrukkende extases genieten, maar aan de andere kant hebben we in het algemeen een effen levensweg en houden ons eenvoudig aan Christus vast, gevoelen dat Zijn belofte waar is, dat Zijn verdiensten genoegzaam zijn en dat wij veilig zijn. Verzekering is een juweel vanwege haar waarde, niet vanwege haar zeldzaamheid. Zij is het gewone voorrecht van alle heiligen, als zij maar de genade hebben om daar te komen; deze genade geeft de Heilige Geest middellijk. Zeker, als Job in Arabië in die duistere, nevelige tijden, toen er alleen de morgenster was en niet de zon, toen zij maar weinig zagen, toen het licht en de onsterflijkheid nog niet aan het licht gebracht waren, als Job voor advent en de komst van Christus toch kon zeggen: “Ik weet”, zouden u en ik niet minder stellig moeten spreken. God verhoede dat onze stelligheid aanmatiging zou zijn.

			Laten wij ons beproeven om te zien dat onze kenmerken en blijken juist zijn, opdat wij geen ongegronde hoop zouden koesteren. Er is immers niets meer verderfelijk dan te zeggen: “Vrede, vrede, en er is geen vrede”. Maar o, laat ons bouwen voor de eeuwigheid, en stevig bouwen. Laten wij niet tevreden zijn met enkel het fundament, want vanuit de bovenste kamers hebben we het meest uitgestrekte uitzicht. Laten wij de Heere bidden om ons te helpen steen op steen te leggen, tot wij kunnen zeggen: “Ja, ik weet, IK WEET, mijn Verlosser leeft”. Dit voor de troost vandaag in het vooruitzicht van het afreizen. 

			3. En nu in de derde en laatste plaats: HET VERLANGEN NAAR TOEKOMSTIGE VREUGDE. 

			Laat mij u herinneren aan het andere deel van de tekst. Job wist niet alleen dat de Verlosser leefde, maar hij zag uit naar de tijd dat Hij de laatste over het stof zou opstaan. Ongetwijfeld doelde Job op de eerste komst van onze Heiland, op de tijd dat Jezus Christus, “de Goël” de Losser, op de aarde zou staan om de losprijs met het bloed uit Zijn aderen te betalen, welke prijs  in de belofte reeds vastgesteld was voor de grondlegging der wereld. Maar ik kan niet denken dat het in het uitzicht van Job hierbij bleef. Hij keek uit naar de tweede komst van Christus, de tijd van de opstanding. We kunnen niet achter de theorie staan dat Job opgestaan is toen onze Heere stierf, hoewel bepaalde joodse gelovigen dit eens vast geloofden. Wij zijn ervan overtuigd dat “de laatste dag” doelt op de komst in heerlijkheid, eerder dan op de komst in schande. Onze hoop is dat de Heere zal komen om in heerlijkheid te regeren, waar Hij eens in diepe smart gestorven is.

			De heldere en heilige leer van de tweede komst krijgt de laatste tijd weer veel aandacht in onze kerken. Ik kijk uit naar de beste gevolgen. Het gevaar bestaat altijd dat zij door fanatiekelingen wordt verminkt en misvormd, dat profetische speculaties aanleiding zullen geven tot misbruik. Maar de leer zelf is een van de meest vertroostende en tegelijkertijd een van de meest praktische dogma’s, die erop gericht is om de christen wakende te houden, omdat de Bruidegom komt op een tijd dat wij het niet verwachten. Geliefden, wij geloven  dat dezelfde Jezus, Die van de Olijfberg opgevaren is, zal komen gelijkerwijs Hij is opgevaren. Wij geloven in Zijn persoonlijke komst en regering. Wij geloven en verwachten dat, als de wijze en dwaze maagden allen zullen sluimeren, in de nacht wanneer de heiligen vast slapen, als men zal eten en drinken als in de dagen van Noach, Christus met een groot geluid zal komen, gelijk de bliksem  plotseling in de hemel flitst, en de doden in Christus zullen opstaan en met Hem regeren. Wij zien uit naar het letterlijke, persoonlijke en dadelijke staan van Christus op aarde, naar de tijd dat het zuchten van de schepping eeuwig verstomd zal zijn en de sterke verwachting van het schepsel vervuld zal zijn.

			Let erop dat Job Christus beschrijft als staande. Sommige verklaarders hebben de woorden zo gelezen: Hij zal in de laatste dagen tegen de aarde opstaan. Als de aarde de verslagenen bedekt heeft, als de aarde het knekelhuis van de doden geworden is, zal Jezus opstaan tot de strijd en zeggen: “Aarde, Ik ben tegen u; geef de doden terug! Gij kluiten des dals, bewaar de lichamen van Mijn volk niet langer!  Stille diepzeeën en spelonken der aarde, lever eens en voor altijd uit degenen die u gevangengenomen hebt!” Machpela zal zijn kostbare schat opgeven; kerkhoven en begraafplaatsen zullen hun gevangenen vrijlaten en alle diepten der aarde zullen afstand doen van de lichamen van de gelovigen. Wel, of dat zo is of niet, de gestalte van Christus, staande op de aarde is veelbetekenend. Het laat Zijn overwinning zien. Hij heeft getriomfeerd over de slang, die de aarde gebonden had. Hij heeft satan verslagen. Op de plaats zelf waar satan zijn macht verworven heeft, heeft Christus de overwinning behaald. De aarde, die het schouwtoneel is van verslagen goedheid, vanwaar de barmhartigheid nagenoeg verdreven is, waar de deugd gestorven is, waar al het hemelse en reine, als bloemen door pestwinden verdord hun kopjes lieten hangen, verwelkt en verwoest. Juist op deze aarde zal alles wat heerlijk is volmaakt bloeien. Christus Zelf, eens door mensen veracht en verworpen, de Schoonste van de mensenkinderen, zal komen te midden van een menigte hovelingen, terwijl koningen en vorsten Hem zullen eren en alle volkeren Hem zullen zegenen. “Hij zal de laatste over het stof opstaan”. 

			Dan, op dat veelbelovende uur, zegt Job: “In mijn vlees zal ik God aanschouwen”. O, zalige verwachting – “Ik zal God aanschouwen”.  Hij zegt niet: “Ik zal de heiligen zien”. Ongetwijfeld zullen wij hen allen in de hemel zien. Maar, ik zal God aanschouwen”. Merk op dat hij niet zegt: “Ik zal de paarlen poorten zien, ik zal de muren van jaspis zien; ik zal de gouden kronen zien en de harpen van harmonie zien”, maar “ik zal God zien”, alsof dat de hemel zelf was. “In mijn vlees zal ik God aanschouwen”. De reinen van hart zullen God zien. Het was hun vermaak om Hem door het geloof in de instellingen te zien. Het bracht hen in verrukking om in gebed Hem te zien en gemeenschap met Hem te hebben. Daar, in de hemel, zullen zij een heel ander gezicht op Hem hebben. Wij zullen God in de hemel zien en Hem volkomen gelijkgemaakt zijn. Gods beeld zal op ons gestempeld zijn. En hem gelijkgemaakt zijnde, zullen wij volkomen verzadigd en tevreden zijn. Op God lijken, wat kunnen we nog meer wensen? En een gezicht op God, wat kunnen we nog beter wensen? Wij zullen God zien, en dus zal onze ziel volkomen bevredigd zijn en al haar vermogens verzadigd.

			Sommigen lezen hier: “Toch zal ik God in mijn vlees aanschouwen”. Daardoor denken zij dat hier een toespeling gemaakt wordt op Christus, onze Heere Jezus Christus, het Woord dat vlees geworden is. Wel, of dat zo is of niet, het is zeker dat wij Christus zullen zien en als de goddelijke Losser zullen wij Hem eeuwig zien. Dat zien zal voor ons de hoogst mogelijke vreugde geven. Denk niet, beste vriend, dat dat maar een beperkte ruimte voor ons verstand is om in te wonen. Het is slechts één bron van vreugde, “ik zal God zien”, maar die bron is oneindig. Zijn wijsheid, Zijn liefde, Zijn macht, al Zijn eigenschappen zullen de voorwerpen zijn van uw eeuwige aanschouwing, en daar Hij in alle opzichten oneindig is, is er geen vrees voor uitputting. Zijn werken, Zijn voornemens, Zijn gaven, Zijn liefde voor u, die zullen een thema zijn dat onuitputtelijk is. Met een goddelijke vreugde mag u de tijd tegemoetzien dat u in uw vlees God zult aanschouwen.

			Maar ik wil dat u opmerkt hoe Job uitdrukkelijk onze aandacht erop vestigde dat het in hetzelfde lichaam is. “Zal ik uit mijn vlees God aanschouwen”. Dan zegt hij: “Denwelke ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde”. Ja, het is waar dat ikzelf daar zal staan. Al moet ik sterven, ik zal als dezelfde zeer zeker opstaan en mijn God aanschouwen. Niet een deel van mij, hoewel de ziel alleen in zekere zin God zal aanschouwen, maar ikzelf helemaal, mijn vlees, mijn ziel, mijn geest zal  een helder gezicht op God hebben. Wij zullen de hemel niet ingaan, beste vrienden, zoals een vaartuig zonder mast de haven binnengesleept wordt. Wij zullen de heerlijkheid niet binnengaan, sommigen op planken en sommigen op afgebroken stukken van het schip, maar het hele schip zal veilig de haven binnengetrokken worden. Lichaam en ziel zullen beide veilig zijn. Christus zal kunnen zeggen: “Al wat de Vader mij geeft, zal tot Mij komen”. Niet slechts alle personen, maar die personen helemaal, elk mens volkomen. Er zal in de hemel geen enkele onvolkomen heilige te vinden zijn. Er zal geen heilige zijn die een oog mist, nog minder een heilige zonder lichaam. Geen lichaamsdeel zal vergaan zijn; het lichaam zal ook niets van zijn natuurlijke schoonheid verloren hebben. Alle heiligen zullen daar zijn en dat helemaal, precies dezelfde personen. Het enige verschil is dat zij opgestaan zullen zijn uit de staat van genade in de staat van heerlijkheid. Zij zullen gerijpt zijn. Het zullen niet langer de groene stengels zijn, maar het volle koren in de aar; geen knoppen meer, maar bloemen; geen zuigelingen meer, maar mannen.

			Let er alstublieft op; dan zal ik tot slot zeggen hoe de patriarch het uitdrukt als een werkelijk persoonlijk genot. “En mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde”. Ik zal het niet uit de tweede hand hebben, zoals de koningin van Scheba, maar ik zal Salomo de koning zelf zien. Ik zal kunnen zeggen wat men zei tegen de Samaritaanse: “Nu geloof ik, niet om uw woord, maar ik heb Hem zelf gezien”. Er zal een persoonlijke omgang met God zijn, niet door het Boek, dat slechts als een spiegel is; niet door de instellingen, maar onmiddellijk in de Persoon van onze Heere Jezus Christus. Wij zullen gemeenschap hebben met God, zoals een man met zijn vriend praat. “Niet een vreemde”. Als ik iemand was met een grillig karakter en aan verandering onderhevig, zou dat mijn troost bederven. Of als een ander mijn hemel moest genieten voor mij, als de teugen van zaligheid voor mij gedronken moesten worden, waar zou dan mijn hoop zijn? O nee. Ik zal zelf, en niet door de ogen van een ander, God zien.

			Hebben we u al niet honderd keer gezegd dat het met niet minder kan dan met persoonlijke godsdienst; is dit er ook niet een reden voor, omdat opstanding en heerlijkheid persoonlijke zaken zijn? “Geen vreemde”. Als u vervangers kon hebben die zich voor u zouden bekeren, reken er dan op dat u vervangers hebt die in uw plaats verheerlijkt zullen worden. Maar daar er niemand anders is die voor u God kan aanschouwen, moet u Hem zelf zien en deel hebben aan de Heere Jezus Christus.	

			Laat mij ten slotte opmerken hoe dwaas u en ik geweest zijn dat wij bevend de dood tegemoet gezien hebben, met twijfels, met afkeer. Wat is de dood per slot van rekening? Wormen! Beeft u voor deze minderwaardige kruipende beestjes? Verspreide deeltjes! Zullen we daarvan schrikken? Tegen de wormen hebben we de engelen. Om de verspreide deeltjes te verzamelen, hebben we de stem van God. Ik weet zeker dat de somberheid van de dood weg is nu de lamp van de opstanding brandt. Ontkleed zijn is niets, nu betere  kleding op ons ligt te wachten. Wij mogen verlangen naar de avond om ons te kunnen ontkleden, zodat wij bij God mogen opstaan. Ik weet zeker dat mijn gewaardeerde vrienden die hier aanwezig zijn en dicht bij de tijd van hun ontbinding zijn, wel enig zicht op de heerlijkheid aan de overzijde van de rivier moeten hebben. Bunyan had geen ongelijk, beste broeders, toen hij het land Beulah aan het einde van de pelgrimsreis plaatste. Is mijn tekst geen verrekijker die u in staat stelt de overzijde van de Jordaan te zien? Lijkt hij niet op de handen van de engelen die u mirre en wierook brengen? U kunt zeggen: “Ik weet, mijn Verlosser leeft”. Meer hebt u niet te wensen. In uw jeugd kunt u niet met minder toe; nu zult u niet met minder genoegen nemen.

			De jongeren onder ons worden vertroost dat wij spoedig zullen afreizen. Ik zeg: vertroost, niet afgeschrikt. Wij benijden hen bijna die hun loop bijna voleindigd hebben, omdat wij vrezen –en toch mogen we zo niet spreken, want de wil des Heeren geschiede. Ik stond op het punt om te zeggen dat we vrezen dat onze strijd nog lang zal duren, en dat onze voeten misschien zullen uitglijden. Maar de Bewaarder Israëls zal niet  sluimeren noch slapen. Dus daar wij weten dat onze Verlosser leeft, zal dit onze troost in het leven zijn, dat, hoewel wij vallen, wij niet weggeworpen zullen worden. Daar onze Verlosser leeft, zal dit onze troost in het sterven zijn, dat hoewel wormen dit lichaam zullen doorknagen, wij God zullen aanschouwen.

			De Heere geve Zijn zegen aan de zwakke woorden van vanmorgen en Hem zij de eer tot in eeuwigheid. 

			Amen.

			Opstanding met Christus

			“Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden)”. Efeze 2: 4 en 5

			Er zijn tegenwoordig conferenties van allerlei mensen over allerlei onderwerpen. Maar wat een opmerkelijke vergadering zou het zijn, stel dat het mogelijk was, van mensen die uit de dood zijn opgewekt! Als het op de een of andere manier mogelijk zou zijn de dochter van de Sunamietische, het dochtertje van Jaïrus, de jongeling te Naïn, Lazarus en Eutychus bij elkaar te brengen, wat zouden zij een aparte gesprekken hebben! Wat een bijzondere vragen zouden zij elkaar stellen, en wat een opmerkelijke onthullingen zouden zij ons doen! 

			Natuurlijk is dit onmogelijk, maar toch kan er een vergadering bijeenkomen onder dezelfde omstandigheden die nog opmerkelijker is en er kan nog belangrijker informatie uit de getuigenissen van de deelnemers verkregen worden. Vanmorgen hebben wij zo’n vergadering in dit gebouw. Want velen van ons waren dood in hun zonden en overtredingen, net als de anderen.  We hebben echter een hoop dat wij door goddelijke levenskracht opgewekt zijn uit de geestelijke dood en nu leven om God te eren. Het is goed om samen ons verleden te beschouwen, ons te verblijden in het heden en vooruit te kijken naar de toekomst. “En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden”. En als u hier samen zit, een vergadering van opgestane mensen, dan bent u een opmerkelijker bijeenkomst dan als alleen uw lichaam en niet uw ziel opgewekt zou zijn.

			Het eerste gedeelte van deze morgenpreek zal gaan over de plechtigheid waarin we u mee zullen nemen in het knekelhuis; ten tweede zullen we enige tijd besteden aan het beschouwen van een wonder en zullen we zien dat doden leven. Daarna zullen we een overeenkomst bezien die in de tekst aangegeven wordt. We zullen eindigen met een lied, want de tekst leest een beetje als muziek. Onze tekst is vol van dankbaarheid en dankbaarheid, is de inhoud van het ware zingen. Hij is vol van heilige en aanbiddende verwondering. Het is ware poëzie, ook al is het in proza geschreven.

			1. Laten we eerst plechtigheid in acht nemen en afdalen in het knekelhuis van ons arme menszijn. 

			De Heilige Schrift leert ons dat de mens dood is, geestelijk dood. Bepaalde ijdele mensen stellen dat de mens alleen een beetje ontregeld en beschadigd is door de val, gewond aan een paar kwetsbare delen, maar niet dodelijk gewond. Gods Woord is echter duidelijk over deze zaak en zegt dat het menselijk ras niet gewond is, niet slechts bezeerd, maar geheel geslagen en dood in zonden en overtredingen. Er zijn er die zich verbeelden dat de gevallen mens zich slechts in een staat van bewusteloosheid bevindt of flauwgevallen is, zodat hij alleen een proces van herleving nodig heeft om weer de oude te worden. Je hoeft de levenssappen alleen maar, door studie of andere bewerkingen, weer in beweging te brengen en er wat actie in brengen, en dan zal het leven zich weer snel ontwikkelen. Er is veel goeds in elke mens, zegt men, en je hoeft het er alleen maar uit te halen door te trainen en voorbeelden te stellen.

			Deze verzinsels zijn precies tegengesteld aan wat de Heilige Schrift leert. Daarin lezen we niet van flauwvallen, van tijdelijke verlamming, maar dood is wat de menselijke natuur wordt genoemd, en levendmaking wat noodzakelijk is. De mens is niet gedeeltelijk dood, zoals die halfverdronken zeeman, in wie nog een vonkje leven te vinden is als hij goed verzorgd en op de juiste manier behandeld wordt. Er is geen greintje geestelijk leven meer overgebleven. De mens is als een lijk voor alle geestelijke zaken. “Ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven”, zei God tegen onze eerste ouders; en ze stierven – een geestelijke dood. Ook al hun kinderen liggen van nature in deze geestelijke dood. Niet schijndood, niet figuurlijk dood, maar een werkelijke, absolute geestelijke dood.

			U zegt misschien: “Leven ze dan niet?” O ja, zeker. Maar niet geestelijk. Er zijn verschillende graden van leven. Eerst is er het plantenleven. De plant is echter een dood ding vergeleken met de vitaliteit van het dier. Boven het dierlijke leven staat het redelijke leven. Dat is een geweldig veel hogere vorm van leven. Het dier is een schepsel dat dood is voor zowel vreugde als verdriet in het redelijke leven. Dan, hoog boven het redelijke, net zo hoog als het redelijke boven het dierlijke uitrijst, is wat de Schrift noemt het geestelijke leven, het leven in Christus Jezus. Alle mensen hebben meer of minder van het redelijke leven, en het is goed dat het ze het zoveel mogelijk ontwikkelen, dat ze er zoveel mogelijk gebruik van maken, dat ze het gebruiken voor de beste doeleinden en dat ze er de beste doelen mee bevorderen.  

			Stel dat we een mens tot leven zouden kunnen brengen die in alle opzichten  als onszelf was, met dit verschil dat zijn ziel zou wegsterven. Dat hij alle functies zou bezitten behalve zijn verstandelijke. Zodat hij kon ademen, lopen, slapen en eten, drinken en geluid maken, maar alle redelijke vermogens zou zijn kwijtgeraakt. Dan zouden we van hem zeggen dat hij totaal dood was voor geestelijke activiteit. Hij zou een zeer krachtig en goed ontwikkeld dier kunnen zijn, maar zijn menszijn zou dood zijn. Het zou geen zin hebben om hem een probleem uit te leggen, of op het bord een probleem voor hem uit te werken om hem wat te leren. Zelfs met het eenvoudigste schoolboek zou hij niets kunnen doen, want als hij geen verstand had om iets te begrijpen, hoe zou je hem wat kunnen leren? 

			Nu, geestelijk is dit de toestand van elke onwedergeboren mens. Buiten het werk van Gods Geest heeft het totaal geen zin om te verwachten dat hij iets verstaat van geestelijke zaken, omdat ze geestelijk onderscheiden worden, zoals de apostel zegt. Het menselijk verstand kan niet verstaan de dingen die uit God zijn. Hoe geleerd ook, heeft het geen flauw benul van de diepere zin van geestelijke zaken. Het struikelt erover en verliest de echte betekenis. Niet vanwege een gebrek aan verstandelijke capaciteiten, maar door de afwezigheid van geestelijk leven. O mensenkind, als u God wilt leren kennen dan moet u wedergeboren worden. “Tenzij dat iemand wederomgeboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien”. Dan kan hij het niet verstaan. Dan kan hij het niet weten. De aardse mens kan de dingen die uit God zijn, en die eeuwig en onzichtbaar zijn, niet beter verstaan dan een os astronomie kan begrijpen of dan een vis de klassieken kan waarderen. Niet in morele zin, niet in verstandelijke zin, maar in geestelijke zin is de arme mensheid dood, en zo wordt zij steeds maar weer door Gods Woord beschreven. 

			Kom dan met mij mee in het knekelhuis. Wat ziet u daar van de lichamen die er rusten? Zijn ze bewusteloos? Wat er ook om hen heen gebeurt, het bezorgt hun geen blijdschap of verdriet. Triomferende legers kunnen over hun graven marcheren, maar ze juichen niet mee met hen die overwinnen. Of er zouden vrienden die ze hebben achtergelaten kunnen zitten, die het gras op de grafheuvel natmaken met hun tranen. Geen zucht ten antwoord komt uit de duistere grafspelonk. Zo is het met geestelijk dode mensen. Ze zijn ongevoelig voor geestelijke zaken. Een stervende Zaligmaker, Wiens zuchten de hardste diamant zouden breken of een rots doen smelten, kunnen zij onbewogen aanhoren. Zelfs de alomtegenwoordige Geest wordt door hen niet opgemerkt, en Zijn kracht niet herkend. Engelen, heiligen, gebeden, vrome verlangens, dit alles bevindt zich buiten hun wereld. De pijn van de hel schudt hen niet wakker en de vreugde van de hemel verlokt hen niet. Met hun verstand horen ze, maar hun geestelijke oor is potdicht. Een volledig dove man schrikt niet van een donderslag. Is hij volledig blind, dan wordt hij niet bang van een bliksemflits. Hij wordt niet verstoord door de storm die hij niet onderscheidt. Zo is het ook met u die onbezorgd in uw zonden leeft. U ziet het gevaar van uw zonden niet in. U verstaat de verschrikkingen die erin liggen niet. Anders was er geen slaap in die wellustige ogen, geen rust voor die lichtzinnige geest. U zou het van verdriet uitschreeuwen vanaf het moment dat u het leven ontving. En u zou niet rusten voordat u verlost zou worden van dit kwaad, dat voor u een zekere verdoemenis bereidt. O, leefde u maar, u zou niet rusten voor u gered was van de komende toorn. De mens blijft onbewust van en onberoerd door geestelijke zaken, want in geestelijke zin is hij dood. 

			Nodig eens een dode uit om u te helpen met de noodzakelijkste werken van liefdadigheid. De pest is uitgebroken, vraag iemand die begraven is met u te knielen en zo de hemelse machten aan te roepen om de kwade boodschapper terug te roepen. Of, als hij dat liever wil, vraag hem u te helpen de lucht te reinigen en hygiënische maatregelen te treffen. Als u dat doet, is het tevergeefs. Hoe noodzakelijk of eenvoudig de daad ook, hij kan u er niet bij helpen. In het geestelijke is het zo met hen die geen genade kennen. De natuurlijke mens kan een gebedshouding aannemen, maar bidden kan hij niet. Hij kan zijn mond opendoen en prachtige aardse muziek voortbrengen, maar van de ware lofprijzing is hij een totale vreemdeling. Zelfs berouw, die tere deugd die iedere zondaar van nature zou moeten bezitten, is volledig buiten zijn bereik. Hoe kan hij berouw hebben over een zonde waarvan hij de ernst niet voelt? Hoe kan hij bidden voor een zegening waarvan hij de kracht mist om die naar waarde te schatten? Hoe kan hij een God prijzen in Wie hij niet geïnteresseerd is, en in Wiens bestaan hij zich niet verblijdt? De mens is net zo onbekwaam in geestelijke zaken als een dode onbekwaam is om natuurlijke zaken en de gewone dingen van alledag te doen. “Ja maar”, zegt er een, “we hoorden u vorige week zondag tegen deze doden zeggen dat zij berouw moesten hebben en zich moesten bekeren”. Dat hebt u inderdaad gehoord, en u zult het me zelfs nog een keer horen zeggen. Maar waarom spreek ik zo tot de doden, en zeg hun dingen te doen die ze niet kunnen doen? Omdat mijn Meester me dat gebiedt. En als ik mijn Meesters opdracht gehoorzaam, zal er een kracht in het gesproken woord zijn die de doden doet wakker schrikken. Ze zullen ontwaken door de levendmakende kracht van de Heilige Geest. En zij die van nature niet kunnen berouwen en geloven, zullen berouwen en geloven in Jezus. Ze zullen bevrijd worden van hun zonden, en leven. Maar geloof me, het is geen kracht van henzelf die hen doet wakker schrikken uit hun doodsslaap. En het is geen kracht van mij die de schuldige sluimerende consciëntie arresteert. Nee, het is goddelijke kracht die God heeft verbonden met Zijn Woord, als dat recht en trouw wordt verkondigd. 

			Daarom vervullen wij onze dagelijkse roeping om doden tot leven te roepen, opdat het leven door het goddelijk bevel komt. Maar ze zijn dood, zo dood als een pier. En hoe langer we leven, hoe meer we het zo voelen. En hoe beter we onze toestand voor onze bekering bezien, en hoe beter we er zelfs nu naar kijken, hoe volkomener we weten dat de mens dood is in zonden en dat het leven een gave is, een gave uit de hemel, een gave van onverdiende liefde en vrije genade, zodat de levenden elk God moeten prijzen, en niet zichzelf. 

			Een van de verdrietigste gedachten over de arme dode menselijke natuur is wat het zal worden. De dood op zichzelf, hoewel een treurige toestand, is niet zo vreselijk als wat ervan komt. Hoe vaak gebeurt het niet dat als de ziel uit een lichaam geweken is, degenen die een geliefde verloren hebben het gezicht nog kussen. De gelaatsuitdrukking is zelfs nog mooier dan in het leven en als vrienden een laatste blik op de dode werpen, is daar niets afstotends aan. Het is vaak nog aantrekkelijk. Onze doden glimlachen als slapende engelen, zelfs als we op het punt staan hen aan het graf toe te vertrouwen. Maar ach, we kunnen het ellendige gevoel niet kwijtraken wat er binnen korte tijd gaat gebeuren. Het is slechts een kwestie van tijd en dan zal de ontbinding inzetten. Zo is het met ons allen. “Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde baart den dood”; en hier, geliefde hoorder, willen wij u ernstig aan herinneren: dit zal uw deel zijn voor eeuwig, als het God niet behaagt om u op te wekken. Tenzij u met Christus mag leven, zult u dood zijn in dit leven, misschien wel aan het ontbinden. Zeker in de toekomende wereld, waar alle vreselijke gevolgen van de zonden volledig zullen zijn ontwikkeld en ontdekt en u weggeworpen zult zijn van de nabijheid van God en de heerlijkheid van Zijn kracht.

			2. We zullen nu van onderwerp veranderen naar iets aangenamers en een wonder gaan bezien. Dode mensen worden levend gemaakt. 

			Het grote doel van het Evangelie van Christus is mensen te herscheppen in Christus Jezus. Het bedoelt de wederopstanding en bereikt dat doel ook. Het Evangelie is niet alleen in deze wereld gekomen om hartstochten te bedwingen of om mensen te onderwijzen, maar om bij hen nieuw leven in te storten dat zij, als gevallen mensen, niet bezitten. Gisteren zag ik een voorbeeld van zulke predikanten voor wie het enige doel is om hun hoorders te moraliseren, maar die geen weet hebben van de noodzaak van een bovennatuurlijk leven. Niet ver van de kust waren een stuk of tien schepen aan het dreggen naar twee dode lichamen. Ze gebruikten hun werpankers en met hard roeien en ijverig varen deden zij hun best om de vermisten te vinden in de meedogenloze zee. Ik weet niet of het lukte, maar stel dat het zo was, wat konden ze er verder mee dan de lichamen toevertrouwen aan de schoot der aarde? Het onderwijzen en wat er verder wordt gedaan buiten de Heilige Geest, is als het dreggen naar doden om hen zij aan zij, zoals het met doden betaamt, te begraven. Meer kan een mens niet voor een ander mens doen.

			Het Evangelie van Jezus Christus heeft een heel andere en hogere taak: het ontkent de waarde van de moeiten van de moralist niet. Ook keurt het onderwijs niet af. Het vraagt wat er meer gedaan kan worden en het antwoord is “niets”. Dan verzoekt het de dragers van de baar opzij te gaan om plaats te maken voor Jezus, op Wiens woord de doden opstaan. De prediker van het Evangelie kan niet tevreden zijn met het trekken van mensen uit de zee of uit de zonde. Hij verlangt ernaar om het leven hersteld te zien. Hij heeft een verlangen om hen nieuw leven in te laten blazen. Een nieuw leven, beter dan wat ze voor die tijd bezaten. Ga je gang, onderwijs, doe je best. Je bent nuttig op je eigen terrein. Ga uw gang, prediker van de wet, doe uw best. U bent nuttig op uw eigen manier. Maar als het gaat om wat de mens echt nodig heeft voor de eeuwigheid zijn jullie bij elkaar van weinig waarde. Het Evangelie, dat alleen is wat de mens nodig heeft. De mens moet wedergeboren worden, levend gemaakt, vernieuwd, frisse adem vanuit de hemel in hem geademd worden, anders is het reddingswerk in hem nog niet eens begonnen. De tekst zegt ons dat God dit gedaan heeft voor Zijn volk, voor hen die op Hem vertrouwen. Kijk eens naar de dorre beenderen als ze gaan bewegen en voor de Heere gaan staan. En als we dat zien, laten we dan de Heere loven. Dat door Zijn grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, Hij ons met Christus heeft levend gemaakt.

			In deze levendmaking is een geheim, een mysterie. Wat is dat onzichtbare iets dat een mens levend maakt? Wie kan het geheim openbaren? Wie kan het leven terugvoeren naar zijn verborgen fontein? Broeder, u bent een levend kind van God. Wat maakte u levend? U weet dat het door de kracht van de Heilige Geest was. In de taal van de tekst voert u het terug tot God. U gelooft dat uw nieuwe leven van Godswege is ingeplant. U gelooft in het bovennatuurlijke; u gelooft dat God u bezocht heeft zoals Hij anderen niet heeft bezocht, en dat Hij leven in u geblazen heeft. Uw geloof is juist, maar u kunt het niet uitleggen. We weten niet van de wind vanwaar hij komt of waarheen hij gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is. Degene die zou gaan proberen de wedergeboorte en de bron ervan te verklaren, zal nog eerder in een marmeren standbeeld veranderen dan dat hij deze taak tot een goed einde brengt. De Heilige Geest komt in ons en wij, die tevoren dood waren voor geestelijke zaken, beginnen te leven door Zijn kracht en inwoning. Hij is de grote Werker, maar hoe de Heilige Geest werkt, moet een geheim blijven van God Zelf. We moeten de werkwijze niet willen begrijpen, het is genoeg dat we deel hebben aan het resultaat.

			Het is dus een groot mysterie, maar terwijl het een geheim is, is het toch een grote werkelijkheid. We weten zeker en getuigen het, en we hebben er recht op om geloofd te worden omdat we onze reputatie niet verloren zijn, dat we nu bezitters zijn van een leven waarvan we jaren geleden nog niets afwisten. Dat we nu in een nieuwe wereld zijn en dat alle dingen buiten ons totaal niet meer zijn zoals ze voor die tijd waren. “Het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden”. Ik zeg u dat ik vandaag verdriet heb, wat geen verdriet voor mij was voordat ik de Heere kende. En dat ik opgebeurd word met verheugingen, waarover ik mij vrolijk gemaakt zou hebben als iemand ze in mijn oor gefluisterd zou hebben voordat het leven met God mij opgewekt had. 

			Dit is het getuigenis van honderden van ons. En hoewel anderen ons niet geloven, hebben ze daar geen recht toe, omdat ze er zelf geen deel aan hebben. Als ze het nooit beproefd hebben, hoe kunnen ze er dan van weten? Stel dat er een aantal blinden bij elkaar zou zijn en van een van hen werden de ogen geopend, en hij zou spreken over wat hij zag. Stelt u zich voor dat al de blinden zouden zeggen: “Wat een dwaas is dat. Zulke dingen bestaan niet”. “Ik leef al zeventig jaar op deze aarde”, zegt er een, “en ik heb nog nooit zoiets gezien als wat hij een kleur noemt. En ik geloof niet in die waanzin over paars en blauw en zwart en wit. Het is allemaal dwaasheid”. En een andere wijsneus zegt: “Veertig jaar lang heb ik de wereld rondgereisd van oost naar west en van noord naar zuid, en ik zeg dat ik in de verste verte niets gemerkt heb van blauw of groen. En mijn vader ook niet, de goede ziel. Hij stond altijd pal voor de goede oude duisternis. “Geef me een goede stok en een verstandige hond” zei hij, “en geef al die kolder over sterren en zonnen en manen aan de dwazen die er plezier aan beleven””. De blinde is niet in de wereld van licht en kleur geweest en de onbekeerde niet in de geestelijke wereld, en dus is geen van beiden in staat om juist te oordelen. 

			Op een dag zat ik aan een diner tegenover een man die een echte lekkerbek was. Hij was zeer belezen als het ging over wijn en sterke drank en alle spijzen die er op tafel stonden. Hij beoordeelde en bekritiseerde op zo’n schaal, dat ik vond dat de kooplieden hem maar in dienst moesten nemen als voedselproever. Hij had fijn ontwikkelde lippen en hij smakte er regelmatig mee. Ook zijn gehemelte was in perfecte toestand. Hij was een even groot meester in kwantiteit als in kwaliteit en nuttigde zijn eten en drinken in het groot. Zijn terugwijkend voorhoofd, zijn paarse neus en zijn vooruitstekende lippen deden hem, tijdens het eten tenminste, meer op een dier dan op een man lijken. Op een gegeven moment hoorde hij dat de gesprekken rond hem over godsdienstige zaken gingen. Hij opende zijn kleine oogjes en zijn grote mond en verklaarde wijsgerig: “Ik leef al zestig jaar op deze aarde en heb nog nooit in mijn leven iets geestelijks gevoeld of ervaren”. Het was niet nodig dat deze toespraak zijn aandacht van zijn gebraden eend afleidde. Hij hoefde ons dat niet te vertellen. Het was voor mij al volkomen duidelijk voor hij sprak. Als de kat onder de tafel plotseling op een stoel was gesprongen en hetzelfde gezegd zou hebben, zouden wij daar net zoveel waarde aan gehecht hebben als aan de uiting van die man. Zo verraden de ene zonde in de ene mens en de andere in de andere mens hun geestelijke dood. Tot het moment dat een mens het leven uit God ontvangt, zijn al zijn woorden erover waardeloos, zelfs al is hij aartsbisschop. Zijn eigen leven getuigt dat hij er niets van afweet. 

			Dit leven brengt het gebruik van vernieuwde vermogens met zich mee, De mens die een leven met God begint, heeft vermogens die hij nooit eerder bezat: het vermogen om echt te bidden, het vermogen om de Heere met het hart te loven, het vermogen om gemeenschap met God te hebben, om God te zien, om met God te spreken, om hemelse boodschappen te ontvangen, en het vermogen om boodschappen door de sluier die het ongeziene verbergt te zenden tot voor Gods troon. 

			Stelt u zich een mens voor die gestorven is en zoals vele anderen begraven in een necropool, een dodenstad in de catacomben. Een engel bezoekt hem en door een genadige aanraking begint hij te leven. Nu, kunt u zich de eerste emotie van een mens voorstellen als hij begint te ademen? Daar ligt hij in zijn kist. Hij voelt zich stijf en opgesloten. Hij heeft er al twintig jaar gelegen, maar tot op dit moment heeft hij zich nooit ongemakkelijk gevoeld. Het was aangenaam genoeg in zijn kleine cel, als iets zonder leven tenminste aangenaam kan zijn. Op het moment dat hij leeft, overvalt hem een vreselijk gevoel van verstikking. Het leven kan niet verdragen om op zo’n afschuwelijke manier opgesloten te zijn. Hij begint te worstelen om zich te bevrijden. Uit alle macht probeert hij dat vreselijke deksel van de kist op te lichten. Wat een opluchting als de vermolmde planken aan zijn druk toegeven! 

			Zo is het ook met de goddeloze. Hij is tevreden en gelukkig in zijn zonden. In zijn sabbatsschennis, zijn begeertes en zijn liefde voor de wereld. Maar op het moment dat God hem levend maakt, zijn zijn zonden hem als een graf voor een levende. Hij voelt zich onuitsprekelijk ellendig, hij bevindt zich niet in een prettige positie en hij worstelt om te ontsnappen. Vaak laat het grote zwarte deksel van de godslastering al bij de eerste poging los om nooit meer vastgemaakt te worden. Satan dacht dat het stevig genoeg vastgeschroefd was. En dat was het ook voor een dode, maar een levende maakt er korte metten mee en vervolgens ook met vele andere zonden. 

			Maar om terug te keren naar onze opstanding in de grafkelder: de man snakt even naar adem en voelt zich verfrist voorzover de atmosfeer in de catacombe hem dat toelaat. Maar al gauw voelt hij zich klam worden. Hij verzwakt en valt bijna flauw. Dus de vernieuwde mens voelt in het begin slechts zijn eigen onmacht. Hij hunkert naar kracht en hij roept uit: “Ik wil berouw hebben, ik wil in Jezus geloven, ik wil gered worden!” Arme ellendige! Hij heeft dat nooit eerder gevoeld. Uiteraard niet- hij was dood. Maar nu leeft hij en hij verlangt naar de tekenen, bewijzen, vruchten en verfrissingen van het leven. Die lichtzinnige balzaal was goed genoeg voor iemand die niet beter wist. Die kroeg was geschikt voor een onwedergeboren ziel, maar wat moet een erfgenaam van de hemel op dat soort plaatsen zoeken? Heere, verlos mij! Geef mij licht en vrijheid. Verlos mijn ziel uit de gevangenis, zodat ik leef en Uw naam love! Die mens smacht naar vrijheid. En als hij dan eindelijk naar de deur van de grafkelder strompelt en de openlucht bereikt, me dunkt dat hij diepe teugen neemt van die gezegende zuurstof! Wat zal hij blij zijn als hij kijkt naar de groene velden en de frisse bloemen. Het is onvoorstelbaar dat hij weer terug zou willen in die kelder; hij zal met heel zijn hart die sombere verblijfplaats willen verlaten en vergeten. Hij rilt bij de gedachten aan het verleden en wil voor geen goud opnieuw ondergaan wat hij heeft meegemaakt. Iedere gedachte aan het verleden grijpt hem aan en hij is bang dat er anderen zijn zoals hijzelf. Opnieuw levend gemaakt, maar die de helpende hand van hun broeder nodig hebben om hen te bevrijden. Hij heeft een grondige afkeer van de plaats waar hij eens zo heerlijk rustig sliep. 

			Zo ook vreest de bekeerde mens de gedachten om terug te gaan naar het plezier waar hij eens zo van genoot. “Nee”, zegt hij, “dat is geen plezier meer voor mij. Het was plezierig genoeg voor mijn oude natuur. Maar nu ik in een nieuw leven ingegaan ben, in een nieuwe wereld, zijn ze voor mij niet prettiger dan de spade en de lijkwade voor een levende. Ik kan er alleen maar aan terugdenken met droefheid en met dankbaarheid aan mijn verlossing”.

			3. We zullen verder gaan met het derde punt. De tekst geeft een overeenkomst aan: “Hij heeft ons levendgemaakt met Christus”. 

			Wat betekent dat? Het betekent dat het leven dat in een gered mens leeft, hetzelfde leven is dat in Christus leeft. Laat ik het eenvoudig zeggen: Eliza is al een paar jaar begraven, als we lezen dat ze een dode man in het graf waar Eliza’s beenderen lagen, wierpen. En zo gauw het lichaam de beenderen van de profeet aanraakte, leefde het. Daar is het kruis van Christus. En zo gauw de ziel de gekruiste Zaligmaker aanraakt, leeft zij. Want de Vader heeft Hem leven gegeven in Zichzelf en om aan anderen over te geven. Wie op Christus vertrouwt, raakt Hem aan en door Hem aan te raken ontvangt hij het eeuwige leven. Vertrouwen in de Redder der wereld is levend gemaakt worden door Hem. 

			We worden levend gemaakt met Christus in drie betekenissen. Ten eerste: in vertegenwoordigende zin. Christus vertegenwoordigt ons voor de eeuwige troon. Hij is de tweede Adam voor Zijn volk. Zolang de eerste Adam leefde, leefde het menselijk geslacht,  en zolang de tweede Adam leeft, leeft het geslacht dat Hij vertegenwoordigt voor God. Christus is aangenomen, de gelovigen zijn ook aangenomen. Christus is gerechtvaardigd, de heiligen zijn ook gerechtvaardigd. Christus leeft, en de heiligen leiden een in Christus geborgen leven in God. 

			Ten tweede leven we in gemeenschap met Christus. Zolang het hoofd leeft, leven de ledematen. Tenzij een ledemaat van het hoofd gescheiden wordt, en zo het lichaam verminkt, moet het leven zolang er leven in het hoofd is. Zolang Jezus leeft, leeft ieder mens die verenigd is met Hem en zo een deel is van Zijn lichaam, volgens het woord van de Heere: “Ik leef en gij zult leven”. De arme Martha was zo verwonderd dat Christus haar broer uit de doden opwekte, maar Hij zei, alsof Hij haar nog meer wilde verwonderen: “Een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dit?” Dit is een van de dingen die we moeten geloven: als we het geestelijke leven ontvangen hebben, is het in gemeenschap met het leven van Christus. Dat houdt in dat het nooit kan sterven; omdat Christus leeft, moet ons leven altijd in ons blijven. 

			Dan leven we ook samen met Christus in gelijkenis. We zijn met Christus levend gemaakt, dat wil zeggen, op dezelfde manier. Nu, Christus’ levendmaking ging op deze manier: Hij was dood door de wet, maar de wet heeft geen heerschappij meer over Hem nu Hij weer leeft. Zo ook u, christen. U werd vervloekt door de oude wet van de Sinaï, maar die heeft geen kracht meer om u te vervloeken, want u bent opgestaan in Christus. U bent niet meer onder de wet. Haar verschrikkingen en bedreigingen gelden niet meer voor u. Van onze Heere is geschreven: ”en dat Hij leeft, leeft Hij Gode”. Christus’ leven is een leven voor God. Zo is ook uw leven. U hoeft niet meer voor het vlees te leven, om de dingen van het vlees na te streven, maar God, Die u het leven gaf, is het grote doel geworden van uw leven. U leeft in Hem en voor Hem. Bovendien staat er: “Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem”. Op diezelfde manier leeft de christen. Hij zal nooit meer terugkeren naar zijn geestelijke dood. Nadat hij eens het leven uit God heeft ontvangen, zal hij het nooit meer kwijtraken. God speelt niet met Zijn uitverkorene. Hij redt niet vandaag en verdoemt morgen. Hij maakt ons niet levend en laat ons dan geestelijk omkomen. Genade is een levend, onverderfelijk zaad dat eeuwig leeft. “Het water, dat Ik hem zal geven”, zegt Jezus, “zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven”. Loof dan de Heere, u, die door het geloof in Christus een onsterfelijk leven leeft. Een leven toegewijd aan de Heere, een leven van verlossing uit de banden van de wet. Verblijd u erin en geef God al de eer!

			4. Dat brengt ons bij het laatste woord, een lied. 

			We hebben geen tijd om het te zingen, we zullen slechts de partituur voor u opschrijven, zodat u het kunt zingen op uw tijd, als uw hart zingt tot God. Broeders en zusters, als u inderdaad op deze manier levend gemaakt bent, in tegenstelling tot anderen, moet u eerst, in de taal van deze tekst, de eer geven aan de grote liefde van God. Het was liefde die Hem de levensadem in Adam deed inblazen en nietig klei deed lopen en spreken. Maar het is veel grotere liefde die, nadat de val ons heeft ontheiligd, ons vernieuwt met een tweede en ook veel hoger leven. Hij had miljoenen schepselen uit niets kunnen maken. Hij had maar hoeven spreken en engelen hadden zich verdrongen in de lucht, of zoals wijzelf, alleen dan rein en niet gevallen, met tienduizenden vermenigvuldigd op het veld. Als Hij ons in de hel had laten zinken, zoals de gevallen engelen voor ons, wie zou Zijn rechtvaardigheid betwisten? Maar Zijn grote liefde stond niet toe dat Zijn verkorenen zouden omkomen. Hij had Zijn volk lief, en daarom liet Hij hen opnieuw geboren worden. Zijn grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, overwon dood en hel en zonde. Blijf u erover verheugen, u die deel hebt aan Zijn liefde! Hij heeft ons liefgehad, de onwaardigsten, die geen recht op zulke liefde hadden. Er was niets in ons om lief te hebben en toch heeft Hij ons liefgehad toen wij dood waren. Hier wordt Zijn liefde zo groot, zo hoog als de bergen. Liefde voor ellendige zondaren, liefde voor weerzinwekkende zondaren, liefde voor de doden en ontbondenen. O hoogten en diepten van soevereine genade, waar zijn de noten die voldoende uw lof kunnen laten klinken? Zing, verlosten, van Zijn grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, zelfs toen we dood waren in de zonden. En houd niet op de Heere te loven, als u denkt aan de rijkdommen van Zijn genade. Want we horen dat Hij rijk is in barmhartigheid. Hij is rijk in barmhartigheid, omdat Hij God is. In Zijn verbond zijn schatten van genade opgeslagen. In Christus is Hij rijk in verworven genade. Zijn voorzienigheid is rijk aan barmhartigheid. Maar Hij is het rijkst in de genade waarmee Hij de ziel zalig maakt. 

			Vrienden, onderzoek de mijnen van des HEEREN rijkdommen als u dat kunt. Neem de sleutel en open de korenschuren van uw God en zie de voorraden van liefde die Hij voor u heeft bereid. Sla uw zoetste noten aan om de Heere te prijzen, Die rijk is in genade, door Zijn grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad. En laat uw laatst een hoogste en luidste noot van uw lied zijn datgene waar onze tekst mee eindigt: “Door genade zijt gij zalig geworden”. O hakkel daar niet, broeders en zusters, wat u ook doet, wat u ook vasthoudt of niet vasthoudt, aarzel niet om te zeggen: “Als ik gered ben, ben ik gered door genade. Genade in tegenstelling tot menselijke verdienste, want ik heb geen verdienste. Genade in tegenstelling tot mijn eigen vrije wil, want mijn vrije wil zou me alleen maar steeds verder bij God vandaan geleid hebben. Bewarende genade bracht mij dicht bij Hem.” Loof en verheerlijk de genade van God, en daar u er alles aan te danken hebt, roep uit: “Laat elke trotse gedachte vergaan!” Wijd uzelf volledig aan God toe, aan Wie u alles te danken hebt. Verlang ernaar om de Brenger aan te prijzen van die genade die u zo veel goeds gaf. Zweer in de naam van de levendmakende Geest dat Hij Die u door geloof levend heeft gemaakt, van nu tot het moment dat u de hemel binnen zult gaan, het beste van uw gedachten, woorden en werken zal krijgen, want u bent niet meer het eigendom van uzelf, u bent levend gemaakt uit de dood en u moet een vernieuwd leven leiden. 

			De Heere zegene u, geliefde vrienden. Als u nog nooit geestelijk geleefd hebt, geve Hij u genade om deze morgen in Jezus te geloven.  Dan bent u levend uit de dood. En als u al leeft, Hij make u meer en meer levend door Zijn eeuwige Geest, totdat Hij u brengt in het land der levenden, aan de overzijde van de Jordaan.

			Amen.
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